Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Orhan Apaydın 
" Adalet Bakanı, Baroların 


saygınlığını hiçe Sayıyor” 


© Istanbul Barosu 19 Nisan”da Olağanüstü Genel Kurula.çağrıldı 


© Avukatlar o gün duruşmalara girmeyecek 


HABER MERKEZİ 

İstanbul Barosunun 101. Kuruluş Yıldönümü ve Avukatlar Günü nedeniyle, dün İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen törende konuşan, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, Adalet Bakanı Mehmet Can'ın, baroların saygınlığını hiçe sayan bir tutum içinde olduğunu belirtti. Apaydın, İstanbul Bârosunun 7 bin kişilik genel kurulunun 
19 Nisan günü olağanüstü toplantıya çağırıldığını, 
avukatların o günkü duruşmalara katılmayacakları- 


nı açıkladı. (Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


İstanbul - 
Barosu 
101 yaşında 


ADEN BETİL 

İstanbul Barosu 5 Nisan 1878'de kurulmuştu. 
5 Nisan 1878'de toplanan İstanbul Barosunun ilk genel kurulunda Baro Başkanlığına Meryem Kulu Efendi seçilmişti. 
İstanbul Barosu ilk kurul- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 9'da) 


Amerika” yı ziyaret eden Parlamento Heyeti Başkanı 

Mandalinci: “Türkiye'nin 

Batı savunmasında oynadığı kilit rol tehlikeye düşebilir” 


NEW YORK(AA) Amerika'da bir süredir temaslarda bulunan Türk Parlamento Heyetinin Başkanı Zeyyat Manda- 


CUMA 


6 


NISAN 1979 
350 kuruş 


Butto'nun idamı büyük tepki yarattı 


Pakistan'ın 

iki eyalefinde gösteri yapanları polis dağıftı 


© Askeri birlikler bütün büyük kentlerde sıkı önlemler alıyor 

© Butto’ nun avukatı halkı isyana teşvik suçundan Sıkıyönetim tarafından aranıyor 


© Ziya Ül Hak hükümetini destekleyen Pakistan Ulusal Birliği idama karşı çıktı © Butto'nun Halk Partisi 40 günlük yas ilan etti 


linci “Türkiye'nin, içinde bulunduğu ekonomik bunahm nedeniyle, Batı sa- 


(Devamı sa.7 , sü.5 'de) 


Butto 'nun idam edilmesinin ardından Ravalpindi'de yapılan gösterilere Halk Partisinin önderleri ve Butto'nun Eski Bakanları da katıldı. Gösteri sırasında hem bakanlar hem de kadınların ağladığı dikkati çekti. 


( Yazısı 7. sayfada 


Antalya'da Kurtuluşçular ile Merkezciler karşı karşıya gelirken 


Adalet Bakanı M.Can, kanıt olmadığını iddia ederek işkenceci avukatın Baro'dan ihracını durdurmuştu 


Küçüktaşkıner 
MİT ajanıyken vukatlık yapıyordu 


© Küçüktaşkıner MİT'te çalışırken Baro” ya kaydolmak için defalarca yalan beyanda bulunarak görevini gizledi.1 971 yılında avukatlık ruhsatı alırken MIT teki görevinde de beşinci yılını dolduruyordu 


İSTANBUL (ÖZEL) Adalet Bakanı Mehmet Can işkenceci ayukat Nejdet Küçüktaşkıner'in Avukatlık Yasasını çiğnediğine dair "belge olmadığını"' ileri sürerken Küçüktaşkıner'in MİT ve Emniyet'te görevli iken, aynı zamanda avukatlık yaptığı belgelerle saptandı. Küçüktaşkıner, bu konu Baro'ya defalarca yalan beyanda bulundu. 
Nejdet Küçüktaşkıner'in (Devamısa.7, sü.4'de) 


Dünya Bankası Heyeti temaslarını sürdürüyor 


Kiep, acil yardımın başlatılması için çaba 


VARIN: ——— H.Kurtuluşu-H.Birliği görevlileri 1 Mayıs'ı 


anlatıyor 


Halil Berktay 

19. ve 20. Yüzyılda Yatıştırmacılığa Karşı Mücadele Kemal Doğan > K Devrimci Yol ve Sovyet Revizyonistlerinin İç Savaş Siyaseti 


M.Tunç 
Vietnam” ın Kamboçya” yı işgali TiKP Bilim Kurulu Dünya Petrol Üretim, Tüketim ve Ticaretinin Durumu TİKP” nin Denizli’ deki ” tge Birlik Gecesi” ne İki Bini Aşkın Yurttaş Katıldı 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sok, No. 4 Gağaloğlu-İstanbul 


"Küçüktaşkıner'in MİT te çalışırken aynı zamanda avukatlık yaptığına dair elimizde belge yok. 

Bu yüzden ihraç kararını 


durdurduk” 


Baro'nun hazı 

dosyada belge vardır. 
Bakanlık bunları incelememiş, kararı tamamen usuli gerekçelere dayandırmıştır.Âdalet Bakanı bu konuda belge arıyorsa bütün bilgi ve belgeler elinin altındadır 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harcayacaklarını Yukardaki belgelerde görüldüğü gibi Küçüktaşkıner 1.6.1966 ile 30.4. 1973 yılla- 


rı arasında 6 yıl 11 ay boyunca MİT'te çalışmıştır. Bu arada çeşitli tarihlerde staj ve avukatlık için Baro'ya başvurmuş ve her defasında MİT'te çalıştığını giz» 


Aydın CHP'de İlerlemeciler ve Dev-Solcular ile Merkezciler çcekişecek 


Yeniliğe ve demokrasiye karşı 


. 
bir tasarı p . 

Doğu Perinçek ÜRKİYE'mizin bunca meselesi vardır. 
CHP ve AP bu meselelerden herhangi birini çözmek için bırakalım anlaşmayı, biraraya bile gelebilmiş değillerdir. Yalnız bir tek istisna var. O da Seçim Kanununda yapılacak değişiklikler konusu. Bu konuda pekala anlaşabildiler. Ama hangi temelde? 
Değişiklik Tasarısı, yeni kurulan siyasi partilerin seçimlere girebilmeleri için, en az 23 il- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


© Kırıkkale'de TKP 


yanlılarının engellemesi yüzünden iki sahte, ikide gerçek 
Gençlik Kolları Kongresi yapıldı 


HABER MERKEZİ 

Üç listenin çekişece- 

i Aydın CHP Merkez lçe Kongresi Pazar günü yapılıyor. Delegeler listeleri "'Merkezciler", "'İlerlemeciler'' ve "Dev-Sol' cular'' olarak adlandırıyorlar. Merkezcilerin Merkez İlçe Başkan Adayı halen bu görevi yürüt 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


LLA z 
Sükan: 
Tü . 1. . 
ürkiye'nin 
: G .. “| i ülke ve millet 
.. sa a v sa bütünlüğüyle m| aga Ld ilgili tehditler var ANKARA (AA) Türkiye'nin Orta Doğu'daki son gelişmeleri dikkatle izlediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Sükan, "Türkiye" nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili tahrik- 


lerin yoğunlaştığı bu dönemde teyak- 
(Devamı sa.7 , sü.2'de) 


belirtti 


© Acil yardımın 
4-5 haftaya kadar başlayabileceği ANKARA (ÖZEL) 
Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt tarafından Türkiye'ye ekonomik yardım sağlanması konularında temaslarda bulunmakla görevlendirilen Aşağı Saksonya Eyaleti Maliye Bakanı Walther Kiep Başbakan Bülent Ecevit ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile görüştü. 
Önceki akşam üstü Ankara'ya gelen Kiep ilk görüşmesini dün sabah Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile yaptı. Bir saat kadar süren görüşmeden sonra iki bakan bu defa da Başbakan Bülent 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


leyerek yalan beyanda bulunmuştur 


istanbul Barosu, Küçüktaşkıner için yeniden işleme başladı 


Küçüktaşkıner 1964-1973 yılları arasında ne yaptı? 


17 Ocak 1964 

. 16 Mart 1965 

. 1 Haziran 1966 
20 Mayıs 1969 

9 Temmuz 1970 
. 28 Mayıs 1971 
20 Aralık 1972 

. 9 Şubat 1973 
. 1 Mart 1973 
30 Nisan 1973 


Staj için Baro'ya başvuru Stajiterk ......... 
MİT'te görev& başlama 


2.defa staj başvurusu 

Stajın bitimi ....... 
Avukatlık ruhsatı alışı . . 
Barodan kaydını sildirişi Tekrar kayıt için başvurusu 

2. defa avukatlık ruhsatı alışı MİT'teki görevinin bitişi .... 


İSTANBUL (ÖZEL) Adalet Bakanlığı'nın işkenceci avukat Nejdet Küçüktaşkıner hakkında Baro'nun verdiği ihraç kararını iptal etmesi üzerine İstanbul Barosunun £.'Vaşkıner hakkında yeniden işleme başladığı bildiriliyor. Adalet Bakanlığının aldığı karar kesin olduğundan, İstanbul Ba- 


rosunun bu karara uyarak Küçüktaşkıner hakkındaki ihraç kararını 


kaldırdığı öğrenildi. Ancak, Adalet Bakanlığı- nın iptal gerekçelerini ye- 


-(Devamı sa.7, sü,3'de) 


6 Nisan 1979 


[Aydinlik E 


s4 Aydınlık 


meclisi 


Türkiye'de sclu” birliği ancak en büyük sol eğilim olan Demokrat Sol'un iyice örgütlenmesi ile sağlanır. Çünkü bugün CHP'nin de savunduğu demokrat sol hareket dağınık ve örgütsüz olduğundan sızmalar ve saptırmalar yüzünden tüm sol hareket bir belirsizlik içindedir. 

Demokratik sol örgütlenirse CHP sırtından ucuz devrimcilik imkânı kalmaz. Sahte ve sarı sol CHP ve demokratik solu sömürmez. Örneğin Antalya'da "'Kurtuluş'' adlı maceracı grup adeta CHP'nin sırtına kene olmuştur. Belediye Başkanı ve CHP İl Başkanı bu gruba taviz vererek, 


DEMOKRAT-SOL'DAN 
Adem Toprak: 


İLKELERDE ANLAŞMALIYIZ 


CHP'nin başına bela etmiştir. Ant Birlik Genel Müdürü ve Milli Eğitim Müdürü de bu fraksiyona bağlıdır. 
Yani CHP iktidarda ama nimetler başkasınadır. Sebebi ise, demokratik solun örgütlü olmamasıdır. 

Ayrıca bizce solun: birliği için ilk şart, solcuların birbirine ve karşıtlarına karşı silahsız mücadele etmeleridir. Yoksa halk zarar görür. Geçen gün Antalya'da maceracı sol ve faşistler döy üştüğü halde halktan 2 ki-Şİ vurulup öldü. 

Bu ilkelerde anlaşmalıyız, CHP'. 
nin içine maceracılar sızmasın ve mücadele silahlı olmasın. 


Kırkdakuz fraksiyo- nun yer aldığı ülkemiz sol yelpazesinin bütünleşmesi her şeyden önce bir süreç sorunudur. 
Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da devrimci siyaset bu sürecin ivme kazanması yolunda kılavuzluk eder. Şüphesizdir ki, bu devrimci siyaset de şu anda eksiksiz değildir. 
İşte sözkonusu süreç devrimci siyasetin ek- 


ması icin gerekendir. 


Her şeyden önce şu yanılgıdan kurtulmak gerekir: "Ben doğruyum"! “Doğruluk çok yönlü bir kavramdır. Bir doğru her konuda haklılığını kanıtlayamayabilir, önemli olan bir doğrunun tüme yakın türevlerinde haklılığını ve koşullar karşısında geçerliliğini kanıtlamasıdır. Ama bazı temel doğruların kavrandıkları zaman görülen, bu temel doğruların türevlerde de haklı oldu- 


yük, temel doğrusu EM-PERYALIZM olmajıdır. 
Bu doğru yeterince —ama yeterince— kavrandığında Kırkdokuz fraksiyon ikiye inecek: tir. Sosyalistler ve revizyonistler. Ülkemizde 


sikliklerinin tamamlan- 


Budur. Ve Sol'un en bü- 


Ordu'dan Samim Acartürk: 


Birlik 


ENE 


İstanbul'dan Mehmet Gün : Emperyalizm yeterince 


kavranırsa kırkdokuz ikiye iner 


kırkdokuz ayrı sol siyasetin varlığı da bu temel kavramın yeterlice — leğerlendirilemediğinden kaynaklanmaktadır. 


EMPERYALİZM yeterince kavranırsa dünya ve ülke tahlili yapmak kolaylaşı. Gerek dünyanın, gerekse ülkemizin karmaşık yapısı bir analize kavuşur. 


Eylem biçimleri bu ana- , 


liz karşısında belirginleşir. 


Önemli olan bir başka nokta kitlenin önce öğrencisi olma koşuludur. Bu da "ben doğruyum" yargısından kay naklanan pek çok “ol” siyasetin yanılgısıdır. Eğer "ben doğruyum" yanılgısını kırabilirsek, suskun ama sağ duyulu halkımızdan pek çok şey öğrenebilir, bu öğrendiklerimiz ile bildiklerimizi diyalektik bağlarla bütünleştirip onlarla yeniden kaynaşmayı başarabiliriz. 


Bugün ülkemizin en büyük eksiği demokratik bir ortamın olma- 


yışıdır. Bu eksiğin iki yönü vardır. İlki bunun hakim sınıfların işine 


gelmeyişi ve çeşitli baskı araçlarıyla ve oyurlar ile böyle bir ortamın 


tartışarak sağlanır 


Yüzbinlerce, milyonlarca insanın sorusu “Sol Nasıl Birleşecek?"' veya "Sol Nereye Gidiyor?” 

Bu konu hakkında düşündüğümü açıklamak istiyorum. 

nsanlar doğuştan devrimci değillerdir. Zamanla okuyarak, araştırarak, tartışarak kendini mücadelenin içine atmıştır. Kendine solcu diyebilen, siyasetine güvenebilen herkes tartışabilmelidir. Şunu da unutmamalıyız ki doğrular yanlışın içinden filizlenir. Devrim için mücadele ettiğini söyleyen her kişi, tartışma, eleştiri ve ikna yöntemini kullanmalıdır. Yok bu faşisttir, yok bu karşı devrimcidir deyip "fiili eleştiri" yöntemi kullanılmamalıdır. 

Bugün istek birliktir. Birlik düşmanı en aza indirmektir. Dostluk birleşmeyi sağlayacak, emperyalizme, faşizme ağır bir tokat vuracaktır. O halde birlik devrim mücadelesinin bir parçasıdır. 
Bizim dostluğumuzu bozacak ve birleşmemizi engelleyecek her ideolojiye, her kişiye karşı mücadele etmeliyiz. 

Yüreği halkı için çarpan herkes gözlerini açmalı, doğruyu bulmaya yönelik olan tartışmalardan değil, birliğimizi ve dostluğumuzu bozacak hareketlerden kaçınmalı, yanlış ideolojiler kitle önünde mahkum edilmeli, doğrular etrafında birleşilmelidir. 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 


Proleter Devrimcilerin Birliği 


Cağaloğlu, Hamam Sok. No:4, İstanbul 


doğuşunu ` engelleme çabaları. İkincisi bu ortama gereksinmesi olan kırkdokuz fraksiyonlu Sol'umuz içinde hatalı olanların davranışları. 


Aklın yolu birdir. Evet, doğru bir tanedir. 
Ve artık en küçük farkı bile kaldıramayacak olan sol'umuz saflaş- _ ma dönemini yaşamaktadır. Kimin neyi, nasıl, niçin istediğinin bilinmesi dar kadro olanakları ile kitleye duyurulamaz. Demokratik ortama gereksinme bu noktada ilk sırayı alır. 


« Salur bütünleşmesi demek ortalığın güllük gülistanlık olması demek değildir. Mücadele her zaman olacaktır. Ama devrimcilere yaraşır bir tutum ile. Oysa yaşananlar ve bu mecliste tartışılan konu böyle olmadığını yansıtmaktadır. 


Şr soruları yanıtlamak gerekir: 

1I— Sol'u yeterince tanıyor muyum? Yoksa valnız bana gösteril- 


mek istendiği şekilde mi tanıyorum? 
2— Siyasi görüşle- 


rim herkesin ne oldugunu (o söyleyebileceği demokratik bir ortamın yaratılması yönünde mi, yoksa ben doğruyum yanılgısında mı? 

3— Siyasi görüşlerim kendimi eleştirmeme izin veriyor mu? 

4— Tabandaki bir kişi, bir köylü, bir işçi siyaseti benimsiyor mu? 
Bana, eylemlerimde katılıyor mu? 

5—En geniş yığınları birleştirici bir siyaset mi ? Yoksə bölücü bir siyaset mi? 

Bu soruları kendi bireysel prestijini gözönüne almadan yurdumuz ve halkımız için yanıtlayanlar Sol'unbirleşmesini yalnızca istemekle kalmayıp, bunun gerçekleşmesinde katkılı olabileceklerdir. Ama kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar , so-Vu çocukluk algılamalarına alet ederek sağa sola kurşun sıkmak, bomba atmak zannedenler ve sonuçta kitleye sol adı altında en tehlikeli sağ siyasetlerin öğretilmesinde piyon olanlar bu zor ama anlamlı öz- 


veride bulunamazlar. 
Çünkü böyleleri kitle önünde düşüncelerini 


açıklayabilecek siyasete değil, ancak yanılgıda olanları etkileyebilecek siyasete sahiptirler. 


Töb-Der Trabzon Şubesinin sekizinci olağan kongre öncesi durum 


ÖB-DER Trabzon 

Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu 7 Nisan 1979 tarihinde yapılacak. 

Yapılacak olan bu kongrede, şimdiye dek dağıtılan bildirilerden anlaşıldığına göre beş grup yönetime talip. 

Bu yazımızda kısaca, kongreye katılan grupların yaptıkları çalışmaları ve dağıttıkları bildirilerdeki görüşlerini ele alacağız. Özellikle de, son bir yıldan beri yönetimde olan Birlik Dayanışma Grubu üzerinde duracağız. Bu grup geçen kongrede yönetime gelmişti. Yönetime gelirken öğretmenlere şunları vaadediyordu. 

1-Taban söz ve karar sahibi olacak. 


2— Öğretmenlerin birliği sağlanıp korunacak. 

3— Gerçekri olacaktı 

Bir önceki TSİP yanlısı Demokratik Merkeziyetçilerin, bölücü, tasfiyeci, tepeden inmeci, dar çizgi yanlısı yönetimin- den bikan Trabzonlu öğretmenler; huzur duyacakları bir TÖB-DER şubesi özlemiyle Birlik Dayanışmacıları yukarıdaki vaadleriyle yönetime getirdi. Ne yazık ki, şube üyesi, öğretmenler bugün yine aynı huzur özlemiyle karşı karşıya. Yine ayni zorbalık, bölücülük, tasfiyecilik ve dar çizgi anlayışıyla mücadele etmek zorunda. Hem de bir yıl öncesine göre daha üst boyutlarda, daha da çetin. 

Çünkü sahte TKP yanlısı Birlik Dayanışmacı- 


lar ne söylemişlerse tam , 


tersini yaptılar. Bunlar kendilerinin tespit ettiği yukarıdaki ilkeleri, bakın nasıl uyguladılar? Öğretmenlerin mesleki bilgilerini artıracağını, ekonomiközlük sorunlarının 


tartışılacağını ilan ettikleri seminerlerde yaptıkları tek şey sahte TKP nin reklamı oldu. Örnegin 24 Aralık 1978 günü yapılan seminerde "..İşçi sınıfımızın gözü kulağı v- 


Nurettin Doruk 


Öğretmen 


lan POLİTİKA Gazetesi nin yazarı Aydın Engin... 
İşçi sınıfının partisine özgürlük tanınmasını istedi!" 
(Birlik Dayanışma çalışma raporundan) Aynı konuşmacıya, işçi sınıfı partisinden neyi kasdediyorsunuz diye sorulduğunda: "Türkiye işçi sınıfının tek bir partisi vardır o da TKP'dir " diyor ve ekliyordu: "Öteki partiler tarihsiz ve piçtirler." 


Yine 6 Ocak 1979 günü seminer adı altında yapılan toplantıda konuşturulan yazar Özlem Özgür, bir sürü ilerleme, barış, Savaş, savaşım, UDC lafları ettikten sonra baklayı ağzından çıkarıyor: “Türkiye işçi sınıfının tek partisi TKP dir” diyordu. Örnekler çoğaltılabilir. 

Öğretmenlerin, biletlerin satışa çıkarıldığı gün haberi olduğu ve adına "Öğretmen Dayanışma Gecesi" dedikleri geceden (o öğretmenlerin 
60 yıllık mücadelesinin 
slaytlarla gösterileceği sanılırken, 1 Mayıs'ın ünlü "TKP'ye özgürlük" "Bilen Yoldaş dönsün" "'Yaşasın Rusya" sloganları çıktı. 


Birlik Dayanışmacılar, 
son yayınladıkları 1979 
program taslağında, TÖB-DER'i ve DİSK'i bölen TKP “yanlılarının, bu kuruluşlarca şu ya da bu ölçüde bölücü tavırlarının üzerine gidilmesini tasfiyecilik olarak nite- 


lendirirken, aynı broşürde yönetime geldiklerin- de tasfiyecilik yapacağını açıkça ilan ediyorlar. 
"Maocu ve maceracı” dedikleri devrimcileri örgütten atacaklarını söylüyorlar. Hatta kongre çalış- 


` lara 


maları için gruplar arasında yapılan toplantı-Yurtsever Öğret men Grubunu almıyorlar. 
Bu tutumu protesto eden Devrimci Öğretmen Grubu da toplantıyı terk ediyor. Bu mudur Birlik Dayanışmacıların birlik anlayışı? 


1978 çalışma raporunda Eylül, Ekim Genel Merkez ödentilerinin Talip Öztürk'e gönderildiği yazılıyor. Kimden yetki alınmış, kimin parası kime gönderilmiş, hani taban söz ve karar sahibi olacaktı? Kendi tekke şeflerini beslemek için öğretmenlerin paralarını harcarken "O zamanki yönetim" paravanası adı altına sSığınıyorlar. Bir toplantıya bazı grupların katılmama gerekçesini “Siz A Genel Merkezini, biz B Genel Merkezini taniyoruz gibi tutarsız, anlamsız gerekçeler gösterdiler" diyerek örgüt bütünlüğünün çok önemsiz olduğunu söyleyecek kadar grupçu davranış gösterdiler. 


Bir yıldır şube lokalinde TKP yanlısı İKD, İGD ve bunların yanın da SGB vs, gibi dernek lerin faaliyetlerine Çağrı yapanlar, yasal TÖB-DER yönetimini tanımayanlar, daha da öne gide - rek örgüt bölücüsü, kor: san başkan Talip Öztürk" e Genel Merkez aidatı gönderenler, yönetime gelemeyeceklerinianlayınca her zamanki taktikleri olan zorbalığa, bölücülüğe başvuruyorlar. En doğal hak olduğu halde şube üye listesini Yurtsever Öğretmen Grubuna vermiyorlar. 

Birlik Dayanışma, Demokratik (o Merkeziyetçi 


söz öğrencinin 


| DERSİMİZ 


3. 


fabrika gibi çalışmalı 


Bir süre önce ikinci sayfada Nevzat Üçyıldız arkadaşın eleştirisi yayınlandı. Arkadaş, "Ödevlere kapak yapmak için kullanılan kâğıt israftır" diyordu. Evet gerçekten de kâğıt darlığının olduğu şu günlerde bu, savurganlıktır 

Ancak ben kapakları boşverin de, bu ödevler için harcanan kâğıtlara yazık diyorum. Çünkü bu ödev ler biz öğrencilere hiç bir şey kazandırmamaktladır 

Bugün lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerin yarısından çoğu, sözümona fen eğitimi görüyor. 

Cas ona aa eğitim denirse. Liseyi bitiren öğrenciler üniversite kapılarına yığılıp kalıyor. 

Bir çocuk daha ilkokula başladığında, ezberciliğin kandırmacılığın içine itiliyor. Kimi şiirleri şaşırma- dan ezbere okursa ödevlerinin kenarlarını süsleyip kurdeleli kapaklı vaparsa iştevcocuk başarılı olur. 


Çocuk bir de bunların içinde başarili olarak çıkarsa o zaman omuzuna Kırmızı kurdela takılmaya hak kazanır. Kurdela takılır ki, diğer ço- 


cuklara da "Böyle olun, uslu uslu 


ne söylenirse onu yapın" diye. 
Bu yollardan hepimiz geçtik. 
Tad soruyorum, Nevzat aneo n ve ben ve diğer arkadaşlar, bu 


eğitimden neler kazandık? 


Biz diyoruz ki, okullarımız bir fabrika gibi çalışsın. Nasıl ki bir işçi fabrikaya girdiğinde bir şey bilmezken, her şeyi duyarak, görerek usta oluyorsa biz öğrenciler de öyle bir eğitim görelim. 

Bu ma yazık. Savurganlığı engelleyelim. Bu eğitim sistemi ne bize ne de yurdumuza bir şey kazandırır. 


Özcan Yüce Kabataş Erkek Lisesi Öğrencisi 


Bilime karşı mı? Bilimden yana mı? 


Ortaöğretim öğrencileri arasında genellikle bilimin değerini kavrayamama, Çıkışı limpenlikle macerada arama tutumu artarak sürmektedir. 

Bilimin değerini kavrayamama bu nedenle her şeye karşı olma, zeçmişin ilerici, değerli kültüründen saman geçmişten tümüyle 

opma tutumunun ideolojik kayna- 


ğı anarşizmi hortlatan revizyonizmir. 


Örneğin, biröğrenci fizik bilimine, "Bu burjuva bilimi. bize gereksiz" diye saçmalayabilmektedir. Bu her e karşı olma tutumu "Kahrolsun ilim aşasın Eylem" olarak özetlenebilir. ? 
"Kahrolsun Bilim, Yaşasın Eylem" tutumunu benimseyenler kendilerinden büyüklerin olumlu deneyimlerinden yararlanarak kuşakları kaynaştırıp toplumu ilerletmeye çauşma yerine ana babalar, öğretmen- 


anlamamaktadırlar 


ler ve doğru tutum içindeki öğrencilerle aralarındaki çelişkiyi düşman arasındaki çelişki gibi ele almakta, halkı bölmektedir. a iğn gelişiminin, ilerlemesinin ancak bilimle ve sanat ışığıyla sağlanabileceğini Bunlar "istemezuk“ tutumuyla hiç bir sorunun çözülemeyeceğini ne zaman kavrayacaklar? 

Bilimle sanatı küçümseyen insanlardan halka yarar gelebilir mi? Türkiye'nin düşmanlarının erekleri, düşünmeyen, sonu ne olursa olsun yalnız To yapıp maceraya atılan yaptıkları eyleme bilimsel gerek-Çe gösteremeyen insanlar üretmekse bunu belli ölçüde başardıkları söylenebilir. Ancak bilgisizlikten çıkar umanların sonlarının m olmadığını göstermekte, parlak olmayacağını bildirmektedir. 


Yusuf Baş 


` 


tekke rekabetinden bikıp bir çıkış arayan ve ilk kez "Halkçı Eğitimciler" adıyla bağımsız liste çıkaran öğretmen grubuna karşı, her iki grup da bu hareketi bölmek için bir sürü hile ve tertibe başvuruyorlar. Birlik Dayanışmacılar, öğretmen tabanının haberi olmadan, tepeden getirdikleri Halkçı Eğitimci görünümlü TKP yanlılarıyla ittifak yaptıklarını söyleyip, ter- 


tipledikleri bu oyunla Halkçı Eğitimci öğretmenisri kendi lehlerine 


kullanmaya çalıştılar, Fakat Halkçı Eğitimciler bağımsız tavırlarını sürdürmede kararlılıklarını 

gösterince, 180 derece çark ettiler. Bu sefer de yine birlikten dem vurarak ve her ne pahasına olursa olsun yönetimde ufak bir parsa koparmak için son yayınladıkları bildiride Demokratik Merkeziyetçilere ve Halkçı Eğitimcilere "Birlik" teklif ettiler. Bu "birlik" teklif edilirken bile bölücülükten vaz geçmediler. 
“Olağanüstü Birlik Kongresini" yapmayı Maoculuğa ve maceracılığa karşı kesin tavır almayı baş koşul olarak ileri sürdüler. 


Kongre arifesinde Trabzon'da değişik tipler boy göstermeye başladı, Talip Öztürkler , İlkokul Öğretmenleri Yardımlaşma Sandığı Başkanı Hulisi Gökçeler vs... 

Kongre ağası Talip Öztürk Trabzon'a geldiinde Halkçı Eğitimci Grubu önderlerini etkilemeye, hatta onlara bir üye vererek ittifaka girmeye çalıştı. Çabaları ne oldu, kongrede görecegiz. 

Yalnız; kongreye ka dar kalıp konuşma yap- 


mak isteyen Talip Öztürk'ün o bölücülüğünden kendi taraftarları da 


korkmuş olacaklar ki "Sen konuşursan hepten kaybederiz" diye onu derhal geri postaladılar. 

Şu anda TÖB-DER Trabzon Şubesi öğretmen sorunlarından uzak ne pahasına olursa olsun yönetimi ele geçirme anlayışının hakim olduğu bir kongre arifesi yaşıyor. .En dikkati çeken yan, Halkçı Eğitimcilerin bağımsız tavır koyan ve bu anlamda çalışma yapan tutumundan rahat- 


ve 


ge 
1: KTF 


yeni çıktı 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Resmi Belgelerle 


KONTRGERİLLA 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sız olan Birlik Dayanışma ve Demokratik Merkeziyetçiler çileden çıkmış durumdalar. Her ikisi de yoğun bir şekilde bu bağımsız tavıra karşı mücadele ediyor, bölmeye çalışıyorlar. Daha önce bu iki gruptan birinde yer alan öğretmenler, iki grupça da boy hedefi haline geliyor, haklarında akıl almaz karalamalar yapılıyor. Belki de Halkçı Eğitimcilerin şiar edindikleri Mustafa Kemal'in "Tam Bağımsızlık" ilkesi onları bu denli telaşa düşürüyor. 

Bu sis, duman arasında mücadele yürüten iki grup daha var. Biri, yayınladıkları broşürde kendilerince Türkiye devriminin tahlillerini yaparak öğretmenleri etkilemeye çalışan Devrimci Öğretmen Grubu. Bu grup bölücü tavırlara karşı çıkıyor, TÖB-DER'de bütün siyasetlerin yer alacağını savunuyor. Şimdilik bağımsız tavır alacağını söylüyorsa da Genel Merkez doğrultusun- da Demokratik Merkeziyetcilerle bir ittifak yapılabilir de diyor. 

Diğer bir grup ise, yayınladıkları "TÖB-DER'i Parçalayan Tutuma Karşı Mücadele Edelim" adlı broşürde; . "Bölücülüğün ve zorbalığın olmadığı, herkesin birlik olduğu ve huzur duyduğu, tüm öğretmenleri ana gibi kucaklayan bir TÖB-DER, 

Tüm öğretmenlerin ortak o çıkarlarını savunan, onların dertlerine çare arayan, onlarla her an içiçe olan bir TÖB-DER, 

Düşüncelerinden dolayı ihraç edilmeyen, horlanılmayan bir TÖB-DER, 

Milli bağımsızlık şiarını yükselten Mustafa Kemal'in “İstiklali tam" ilkesine bağlı olan, TÖS'ün ne Amerikan uzmanı, ne Rus uzmanı ilkesini benimseyen bir TÖB-DER"' diyerek öğretmenlere bu sisli, dumanlı havada yol göstermeye, onları örgütüne sahip çıkmaya çağıran YURTSEVER ÖĞ- 
*RETMEN GRUBU var. 


İşte bir TÖB-DER kongresi öncesinin havası. Kimler haklıdır, kimler öğretmenlerin gerçek birliğinin yanındadır ve gerçekten bağımsızlıktan yana kimlerdir? Bunları hayat gün geçtikçe cevaplıyor. o TÖB-DER Trabzon Şubesinin 8. Olağan Kongresi nasıl sonuçlanırsa osonuçlansın, kim yönetime gelirse gelsin, 'bu kongre öğretmenlerin birliğinin önündeki engelleri bir kere daha göstermiş olacaktır. 


nedir? Nasıl örgütlendi? 
12 Mart döneminde ve 


günümüzdeki faaliyetlerini, resmi belgelere ve yaşanan 


olaylara dayanılarak hazırlanan. bu kitapta bulaca, e 


Genel Dağıtım: TOR—DA Hamam Sok. No. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


lütfü oflaz 


İstanbul'un fethi.. 


1453'te Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'u 
526 yıl sonra "Muhteşem Süleyman" fethetmekle meşgul! 

Ağır toplarını İstanbul'a yığmış... 

Kuyruğunu bağladığı kıratına atlamış, kuşatmayı başlatmış... 

Neredeyse karargahını Ankara'dan, İstanbul' a taşıyacak... 

Çünkü o da biliyor ki; İstanbul'u fethetme: den, tek başına iktidarı zaptetmek mümkün degil. 

Bunu bildiği içindir ki habire bu kente yük: leniyor. 

Vakit buldukça soluğu İstanbul önlerinde alıyor. 

Geçtiğimiz hafta sonunda olduğu gibi. 
Camiler kentini fethetme fikrini, İstanbul' lu konuklarma, yakın zamanda, Ankara'daki evinde verdiği bir yemekte şöyle açıyordu: 

"Başta İstanbul olmak üzere üç büyük kenti yeniden kazanmak zorundayız. İşçi kitlesini, memur kitlesini yeniden kazanmak zorundayız. Kırsal alanlarda durumumuz iyidir. 
İşçi, memur kitlesini ve üç büyük şehri kazanmadıkça tek başımıza iktidar olmamız hayaldir..." (6 Mart 1979—-Aydmlık) 

Hayali, hakikat yapabilmek için kolları sıvayan "Muhteşem Süleyman", Sultanahmet" te kıldığı Cuma namazını müteakip kıratlı süvarilerine şu komutu veriyordu: 

“'İlk hedefiniz İstanbul'dur ileri!" 

Böyle der demez de tebdil-i kıyafete bile ge rek görmeden maiyetiyle birlikte Beşiktaş pa zarına dalıyor, vatandaşın arasına karışıyordu 

Tabii bir dokunup, bin ah işitiyordu. 

Hemen herkes aynı şeyi söylüyordu: 

"Çabuk tutun elinizi, kurtarın bizi 

Madem ki İstanbul halkı “kurtar bizi" diyor, "Muhteşem Süleyman" ne güne duruyor? 

Topukluyor atını, dörtnala, işçilerin toplantısına koşturuyor. 

İşçiler onu; "En büyük işçi", "En büyük usta" sloganlarıyla karşılıyor... 

Hediye edilen işçi tulumunu sırtına, işçi kasketini kafasına geçiren "Muhteşem Süleyman" kabına sığamıyor, coşuyor ve şu nutku atıyor” 

“Kim demiş AP zenginlerin partisi diye? Biz orağa, işçi tulumuna yabancı değiliz. Bunları giye, giye buralara geldik..." 

Hımm... 

Görünüşe bakarsanız görmiyeli bir hayli de-Eişmiş "'Muhteşem Süleyman"! 

Vehbi Koçla, Sakıp Sabancıyla, Nejat Eczacıbaşıyla yanyana görünmekten özenle kaçımiyor. 

Hatta 17 Martta İstanbul'da işadamlarıyla yediği yemeğe bile, iş aleminin bu üç büyüğü. 
nü çağırmıyor. 

Garip çokgarip? . İktidarında İstanbul'lu montaj imparatorların umudu olan "Muhteşem Süleyman", muhalefetinde giderek İstanbul halkınm umudu oluyor. 

Bu gidişle "Muhteşem Süleyman "ın ağır topları, "Karaoğlan"ın İstanbul imparatorluğunun surlarında gedikler açacağa benziyor! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Bazi radyoaktif maddelerin çekirdeğini, nötron bombardımanına tutarak infilak ettirme prensibine dayanan tahrip gücü yüksek bombaların ortak adı. 2) Örgen, uzuv-- Belli şeylerin tanıtılması için düzenlenmiş; * büyük çaplı sergi. 3) Bir harfin okunuşu - Kayıp - Tersi Kimya'da Çinko'nun simgesi. 4) Eti için yetiştirilen hayvan - Aynı sırra ortak olan. 5) Tersi vilayet - Temel, esas. 6) 16. ve 17. 
yy.larda Osmanlı fcodalitesine başkaldıran kişilere verilen ad. 7) Hıristiyan tapınağı - Kimya'da Aktinyum un simgesi - İkizin yarısı. 8) Kareli kumaş - İtal- ya'nın Sicilya adasında bir yanardağ, 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İsveçli bir bilim adame nın adıyla çeşitli dallarda verilen, uluslararası ödül - Kilometrenin kısa yazılışı. 2) Yetiştirici, müstahsil. 
3) Kilogramın kısa yazılışı - Bir emir. 4) Din ve devlet işlerini ayırmayı savunan görüş. 5) Kedi, köpek yavrusu > Argoda güzel, şahane. 6) Tersi bisikletin oturma yeri. 7) Başkan, şef. 8) Çok sayıda askerin barındığı büyük. yapı 9) Bezginlik ve sıkıntı ifade eden bir ünlem - Kraliçe. 10) Kirli, pis. 11) Arasıra, zaman zaman - Vahşi hayvan barınağı. 12) Utanma eski dil) - Baslık. 


Üzerine Avonıx 
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6 Nisan 1979 ; 


Uganda'nın başkenti 


Kampala düşmek üzere 


© idi Amin'in askerleri başkentten kaçtı, kalanlar da direnmiyor © Entebbe Havaalanı Tanzanya birliklerinin ve Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesinin eline geçi © Kampala’ nin dış dünyayla bütün bağlantısı kesildi 


AJANSLAR 

Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarındaki Entebbe havaalanı dün sabah erken saatlerde Tanzanya ve Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi birliklerinin eline geçti. 

Uganda'nın başkenti Kampala'nın, Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Tanzanya kuvvetlerinin eline geçmesinin an meselesi olduğu bildiriliyor, Kampala'nın dış dünyayla bütün ilişkileri kesilmiş ve İdi Amin'in ordusu dağılmış durumda. Askerlerin çoğunun başkentten kaçtığı, kalanların da büyük ölçüde direnmediği belirtiliyor. Daha önce Kampala'da faaliyet yürüten Libya kuvvetlerinin de 


ortada görülmediği ha- 


ber veriliyor. 


Bu arada İdi Amin' den de haber alınamıyor. 
İdi Amin'in son olarak iki gün önce Doğu Uganda'da görüldüğü bildirildi. İdi Amin burada yaptığı konuşmada bizzat kendisi askerlerin ordu- dan kaçtığını itiraf ederek, bu askerlerin kurşuna dizileceğini söyledi. 
Ama Amin'in konuşması- nın askerler üzerinde etki yaratmadığı belirtiliyor. 


Bu arada Uganda ttad- 


osu çatışmalarla ilgili hiç bir haber vermiyor. 
Yalnızca uluslararası haberleri verdikten sonra müzik yayını yapıyor. 

Öte yandan Kampala kentini kuşatmış olan 


Tanzanya birliklerinin ve Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesinin gereksiz can kaybını önlemeye çalıştıkları belirtiliyor. Kampala'nın güneyindeki bütün askeri üsler Tanzanya birliklerinin eline geçmiş durumda. 


LİBYA UGANDA'YA 
ASKER 
GÖNDERDİĞİNİ YALANLADI 


Öte yandan Libya haber ajansı ''Jana'', Libya Dışişleri Başkanlığı sözcüsünün, Libya'nın Uganda'ya asker gönderdiğini yalanladığını bildirdi. 
Ajans Libya'nın Uganda' ya yalnızca eğitimci gönderdiğini ve petrol verdiğini iddia etti. 


galttığı da söylenmekte: 


diman uçağı 


ya'yı korkutmak ve Çin 


mekte, 


© ALMAN RHEİNPFALZ GAZETESİ BALKANLARDAKİ 


SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ 


Moskova'nın 
Romanya üzerindeki 
. o yenibaskısı 


KAİSERSLAUTERN (ÖZEL) 

"Sovyetler'in, İKomanya sınırı yakınındakı Moldau bölgesine asker yığmaları bölgede huzur suzluklara yol açıyor. Viyana'daki askeri çevrelerin belirttiğine göre, Sovyetler'in önemli bir stratejik şehri olan Ungeny, asker kaynamakta, Ungeny şehri Romanya'nın Iasi şehrinin 20 km. 
doğusunda bulunuyor. Sovyetler'in, Romanya spnurındaki sivil halkı ise iç taraflara doğru bo- 


Sovyetler neden bu bölgeye asker yığıyor? 
Bu soru, kısa bir süre önce yine Sovyetler'in Kuzey doğu Bulgaristan'a üç tümen ve iki bombarfilosu yığdığında da sorulmuştu. 
Bu durumda ise, birkaç hafta evvel, Bulgaristan-Yugoslavya ilişkileri kızgınlaşmıştı. Her türlü yorumun yanında, gelişmeler şunu göstermektedir ki, Moskova, Balkanlar siyasetine karışmak ve söz sahibi olmak istemektedir. 

Romanya'ya karşı asker yığmak ise, Roman- 


partmak, Doğu Bloku'na yaklaşmasını sağlamak için girişilen bir kampanya olarak görül- 


ile olan ilişkilerini ko- 


BARIŞ ANLAŞMASINDAN SONRA YAPTIĞI İLK ÖNEMLİ KONUŞMADA 


Enver Sedat: "Özerklik için görüşmelerde kararlı olacağız" 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İsrail Başbakanı Menahem Begin'in Kahire ziyareti İsrail ve Mısır parlamentolarındaki tartışmaların birinci gündem 


Eski ve yeni 


maddesi oldu. 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Mısır Halk Mecilisinde (Parlamentosunda) yaptığı konuşmada, barış anlaşmasının imzalanmasından sonra 


başbakanlar 


birbirine girdi 


RPR Partisi lideri ve Eski Başbakan Jacques Chirac 


Giscard _d'tstaing'in Başbakanı Roymand Barre. 


Avrupa Parlamentosu seçimleri Fransa'da iktidar partilerini 


karıştırdı 


© Chirac, Başbakan Barre'! 
sert bir şekilde eleştirdi 


PARİS 

Jacgues Chirac'ın başkanlığındaki RPR 

(Cumhuriyet İçin Birlik) 

Partisi ile hükümet arasındaki çelişmeler yeni bir boyut kazandı. 


Fransız siyasi çevrelerinde yeni bir saflaşma- nın başladığı bu dönemde, 10 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu genel seçimleri- yeni saflaşmada tayin edici bir rol oynuyor. 

Koalisyon ortakların- dan biri olan ve Giscard d'Estaingi destekleyen parti ve gruplardan meydana gelen UDF (Fransız Demokrasisi İçin Birlik) Partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerine başında Sağlık Bakanı Bayan Simon Veil'in bulunduğu bir listeyle katılıyor. 

Hiç bir partiye bağlı olmadığını söyleyen Başbakan Raymond Barre, geçen gün yaptığı bir açıklamada, Avrupa seçimleri için Simon Veilin listesini destekleyeceğini söyledi: Bunun üzerine, Avrupa seçimlerine ayrı bir liste ile katılan RPR Başkanı Chirac, Başbakan Barre'ı suçlayan bir açıklama yaptı. 

RPR MOSKOVA'NIN TAKDİRİNİ 
KAZANIYOR 

Chirac Partisinin kongresinde yaptığı konuşmada da, Avrupa'nın birliğine şiddetle çatmış, 


Avrupa parlamentosunun “Almanya'nın hegemonyasında ve Amerikancı bir Meclis” olacağını öne sürmüştü. 

RPR son zamanlarda hükümeti gittikçe şiddetlenen bir dozda, eleştirmeye başlamış, Giscard d'Estaing'in de "Avrupacı ve enflasyonist” bir politika güttüğünü belirtmişti. 

RPR'in bu tutumlarına Moskova basını da geniş yer vermiş, Marchais' nin "Komünist" Partisi ile RPR arasındaki ortak tutumlara dikkat çekmiştir, 

MİTTERAND'IN 

MÜLAHALESİ 

RPR ile hükümet arasında cereyan eden anlaşmazlığa dün Sosyalist Partinin lideri François Mitterand da karıştı. Mitterand, Chirac'ı suçlayarak, RPR'in bir yandan Meclis 'te ve Bakanlar Kurulunda hükümeti desteklediğini, bir yandan da Raymond Barre'a karşı çıktığını söyledi. Mitterand tek çıkar yolun RPR'in iktidarı desteklemekten vazgeçmesi oldugunu belirtti. 

Avrupa parlamentosu seçimleri için propaganda kampanyasının devamı süresince, Fransa'da iktidarı oluşturan UDF ve RPR partileri arasındaki ayrılıkların giderek daha da büyümesi bekleniyor. 


ortaya çıkan yeni durum hakkındaki (o görüslerini açıkladı. 

Mısır Devlet Başkanı, Gazze ve Batı Şeria'da özerklik için yapılacak olan görüşmelerin güç geçeceğini, ancak Mısır'ın bu konuda kararlı dav- 
.ranacağını açıkladı 

Olağanüstü olarak toplanan Mısır Parlamentosunda konuşan Sedat, Fi-İstin sorunu çözülme- den Orta Doğu sorununa çözüm bulunamayacağını yineledi. Sedat, “Washington'da imzaladığımız iki barış anlaşması, Filistin sorununa .da çözüm getirecektir" dedi, Enver Sedat Kudüs' ün Müslüman kesiminde İsrail egemenliğini hiç bir zaman kabul etmeyeceklerini belirtti. 

begn, dün Knesset'te yaptığı konuşmada, Enver Sedat ile yaptığı görüşmeler konusunda milletvekillerine bilgi verirken, 26 Mayıs'ta İsrail'in, El Ariş kentini Mısır'a devredeceğini söyledi. El Ariş ve Birşiva kentlerin- de özerklik üzerine görüşmeler yapılacağını belirten Begin, "Bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Ancak şimdiye kadar çok yol aştık. 
Barış için bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiZ" dedi. 

Begin-Sedat görüşmelerinden sonra alınan kararlara göre, Mısır ile İs rail arasında Sina yarımadasından geçen bir hava yolu kurulacak. 

KUVEYT 

BAŞBAKANININ 

DEMECİ 
Kuveyt Başbakanı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Geçici hükümetin Başbakanı Mehdi Bazergan rodyo ve televizyon- da yaptığı bir kunuşma- da, Şah döneminde görev almış yetkililerin artık affedilmesi gerektiğini söyledi. öç alma siyaseti ile ülkenin kalkınmasının gerçekleşemeyeceğini belirten Bazergan, üretime. 
darbe vurmak isteyen çeşitli grupları da eleştirdi. 
Bazergan'ın ''Marksist" diye nitelediği grupların "Şah'ı yıkmak için kullanılan taktikleri"! şimdi Geçici Hükümete karşı kullandıkları Bazergan'ın konuşmasında yer aldı. 


İran'da yeni Anayasa taslağına son şeklini verecek olan Kurucu Meclis üyelerinin bir ay içinde seçimle belirleneceği ge-- nel seçimlerin de bu tarihten iki ay sonra yapı- 


lacağı açıklandı. 
Bu arada "Devrim Mahkemeleri"nin yetki- 


'erini açıklayan bir bildiri yayınlandı. 39 maddelik bir bildiride en azın- dan bir hükümet temsilcisinin mahkemede bulunması gerektiği belirti- 


.liyor. 


Hükümet sözcüsü Amir İntizam, bundan önce çeşitli ülkelere sipariş edilen silah siparişlerinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Sözcü devzimden bu yana İran'ın hiç bir ülkeyle hiç bir sözleşme imzalamadığını sözlerine ekledi. 


Prens Suud El Abdullah, "Körfez ülkelerinin güvenliği sorunu sadece bölgesel bir sorundur" dedi. Londra'da yayınlanan "El İktisad El Ara- bi"! dergisine bir demeç veren Kuveyt Başkanı, bölgedeki hiç bir yabancı ülkenin adını verme- den ve bölgede bulun-, mayan hangi ülke olursa olsun, "'Dünyanın bu çok hayati bölümündeki ülkelerin iç işlerine karışabileceği "Fikrini kabul edilemez"' olarak niteledi. 


© Kuveyt 
Başbakanı: 
“Yabancı devletlerin körfez 

ülkelerin içişlerine karışması 

kabul edilemez” 


JAydıniık fi 


Ülkesinde sevilen bir lider, onurlu bir 


devlet adamı ve hegemonyacılığa 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
“Üçüncü Dünya Butto'yu kaybetti" dünkü manşetimiz böyleydi. 

Zülfikar Ali Butto, yoksul bir ülkenin: lideri ve Üçüncü Dünyanın önemli isimlerinden biriydi. 

Siyasi hayatına Eyüp Han zamanında Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı yaparak başlamıştı. Daha 30 yaşındayken ülkenin petrol, Keşmir ve azınlıklar o sorunlarında önemli görevler üslenmişti. 


isim: 


Butto 


1966'da (o Taşkent'te imzalanan ve Hint—Pakistan ouyuşmazlıklarını “sona erdiren" anlaşmayı onaylamadı ve hükümetten ayrıldı. Bir yıl sonra Halk Partisini (Avami Partisi)ni kurdu. 


ÜLKENİN DURUMU 
VE SAVAŞ 


Doğu ve Batı Pakistan'da yaklaşık 135 
milyon insan yaşıyordu. Topraklara büyük ağalar sahipti. Halkın bir kesimi aşiretler halinde yaşıyordu. Ülkenin ekonomisi ve siyaseti ABD'ye bağımlı 22 


w 
De 


| 


Butto, bir seçim kampanyası sırasında ülkenin sorunlarını anlatıyor... 


ailenin elindeydi. Bankacılık ve sigortaları: tamamen özel sektör vürütüyordu. 

Ülkenin elle tutulur alt yapısı yoktu. Sel felaketleri ve diğer doğal afetler salgın hastalıklar yoksul halkı kırıyordu. 
Emekçilerin yaşam düzeyi düşüktü. 

Ülke bir darbeler ülkesiydi. Eyüp Han, Yahya Han ve nihayet Ziyasil Hak Amerikan yanlısı darbelerle başa geçmişlerdi. 

Butto ve partisi, halktan yana izlediği siyasetle büyük destek kazan- 


OPEC danışmanı Sarkis açıklıyor: FRANCE . 


OPEC zammının nedeni sanayileşmiş ülkelerin koyduğu petrol vergisidir 1977-78 döneminde petrol fiyatları artırılmadı 


Sanayileşmiş ülkeler 1974' ten beri ihraç ettikleri petrol türevi maddelere zam yapıyorlar 


“ DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Paris'te yayınlanan "France-Pays Arabes" dergisinin Mart sayısında "Petrolün fiyatı" başlıklı bir röportaj çıktı. "Petrol Araştırmaları Merkezi ''kurucusu OPEC örgütü danışmanlarından ve “Arap Usulü Petrol” kitabının yazarı iktisadçı Nicolas Sarkis. derginin muhabirlerinden Lütfüllah Soliman'ın sorularını cevapladı . Sarkis, Ketrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol fiyatlarına yaptığı zamların nedenlerini sayılara dayanarak dünya ekonomisi çerçevesi 


iki yıl içinde, yani 1977.78 döneminde 


içinde açıklıyor. ç Röportajın önemli bölümlerini aşağıya aktarıyoruz. Başlık ve arabaşlıklar tarafımızdan konulmuştur. 
Soru: o Geçtiğimiz ihraç eden ülke temsil-Kasım ayında Abu Da- cilerini Batılı ve Japon bi'de yapılan OPEC yetkililerle görüşmeye 


konferansı petrol fiyatlarına kademeli hir şekilde toplam olarur yüzde 14,5 oranında zam yapmayı kararlaş - tırmıştı. Bu hesaba göre 
1979 yılı içinde petrol 
fiyatları yüzde 10 oranında artacak. Bu kararlardan sonra bazı çevrelerde çıkan söylentilere göre, zam (kararında “vergilendirmek”' hatta "fidye almak'' anlayışı vardı. 


“© yon olarak, Av rupa Enerji Komiseri Guido Brünner, petrol 


çağırmıştı. Batılılar ve Japonya son zamları, “altından kalkılamayacak derecede büyük artış" olarak değerlen dirmişti. Siz bu konu: da neler düşünüyorsunuz? 


Enflasyon artıyor, dolar düşüyor ya petrol fiyatları? 


N. Sarkis: Bu yorumları yapanlar, herhalde son 


petrol fiyatlarının 12, 
70 dolar olarak kaldığını hatırlamıyorlar. Ama bu iki yıl içinde enflasyon hızı durmadı. Öte yandan petrol ülkelerinin değişim parası olan Amerikan doları da diğer büyük paralara oranla değer kaybetme- ye devam etti, 

Soru: Avrupa Enerji 
komiseri Brunner, 1980 
yılına kadar fiyatların dondurulmasını istiyor. 
Siz bu talebe ne diyorsunuz? 


1978'in Kasım ayında Abu Dabi'de yapılan OPEC konferansından bir görü- 


nüm. 


Petrol ihraç eden ülkeler petrol fiyatlarına zam yapıyorlar ama kendi kârları 


yükselmiyor 


Petrol türevi maddelere yapılan zam 


N. Sarkis: Son dört yıl içinde petrol fiyatları uzun süreler boyunca dondurulmuştu. İlginç olan da budur. Benim bildiğim kadarıyla, fiyatı dondurulan tek madde de petrol oldu. Baş- 


ka maddelerin, hele özellikle sanayileşmiş 


"ülkelerin sattığı malların 


fiyatları dondu-, rulmadı. Kimse bunu düşünmüyor! 


Dahası, kimsenin ak-Una, sanayileşmiş ül kelerin sattığı petrol türevi maddelerinin fiyatlarını dondurmak da gelmedi. Bazılarının öne sürdüğü gibi brüt petrol fiyatı “katlanılmaz” derecede artmışsa, O zaman şu soruyu sormamız gerekir: Sanayileşmiş ülkeler 1974 yılın- dan beri ve sürekli olarak petrol türevi maddelerin fiyatlarına neden zam yaptılar? Üstelik Batı Avrupa Ülkeleri petrol vergisini büyük ölçüde artırdılar ki, bu da Avrupalı tüketicinin cebinden çıkıyor. 


Soru: Bu meseleyi biraz daha açabilir misiniz? Yani, Avrupa ülkelerinde petrol vergisi, bürüt petrol fiyatından daha hızlı bir şeklide mi artıyor? 


Petrolün vergisi kendisinden daha mı pahalı? 


NN. Sarkis: Bu soruya cevap vermek için “Arap Petrol Araştırma Merkezinin" yaptığı ve bu örgütün organı olan "Arap Gazı ve Pet- 


P. AYS ARABES 


rolü” 
Kasım 1978) yayınlanan bir araştırmadan söz edeceğim. Sözkonusu araştırmada Fran- 


dergisinde (16 


sa örnek alınmıştır ki bu ülke Batı Avrupa'yı büyük ölçüde temsil eder, 

Fransa'da bir tüketici 1978 Haziranında, bütün vergileri dahil bir varil petrole 40 dolar ödüyordu. Aynı tarihte petrol üreticisi ülkeler bir varili 12,70 dolara sanayileşmiş ülkelere satıyorlardı. Yani arada, 27,30 dolarlık bir fark var. Bu £atihte petrol fiyatını oluşturan yapı şu şekildeydi: 


© üretim, nakliyat, rafineri ve dağıtım masrafları: yüzde 16,3 

© Fransiz maliyesinin 
aldığı vergi: yüzde 46, 4 
@ Petrol şirketlerinin karı: yüzde 9.8 


© üretici ülkelerin aldığı kar: yüzde 27,5 
Bu sayıları, 1975 
Ocak ayındaki sayılarla karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz: Üretici ülkelere düşen pay yüzde 33,3'den yüzde 27,5'a düşüyor, Fransız maliyesinin aldığı vergi oranı ise yüzde 37,2 den yüzde 46,4 çıkıyor. 


Bu oranları sayılara vurursak durum daha açık bir şeklide ortaya çikar, Petrol üreticisi ülkelerin payı 3,5 yılda sadece 60 Fransız frangı ararken aynı süre içinde Fransız maliyesinin aldığı vergi 328 
frank artıyor. 


Görüldüğü gibi "Katlanılmaz" olan artışlar brüt petrolün satış fiyatında değil Sanayilesmiş ülkelerin koyduğu vergidedir. 


b mıştı, Butto askeri yönetime son verilmesini ve demokrasiye geçilmesini istiyordu. Halkın yükselen mücadelesi karşısında Yahya Han askeri yönetime son verileceğini ve sivil yönetime geçileceğini söylüyordu. Söylüyordu ama bu bir türlü gerçekleşmiyordu. İşte bu koşullarda, 1971'de Sovyet kışkırtmasıyla o Hint-Pakistan savaşı patlak verdi. 
Aniden Dışişleri Bakanlığına getirilen Butto, savaşla ilgili BM Güvenlik Konseyinde dış askeri müdahaleye şiddetle karşı çıkıyor ve şöyle diyordu: 

“Burada bir işgal yasallaştırılıyor. Şimdi biz ülkemize dönüyoruz. Ülkemize savaşmaya dönüyoruz." Ve belgeleri yırtarak BM'yi terkediyordu. O, BM'de sosyal-emperyalistlerin provokas- 


yonlarını şiddetle kınamıştı. 
Pakistan (o yenilmişti. 


Yahya Han'ın iktidarda duracak hali kalmamıştı. 
1971 sonunda yapılan 
seçimlerde Butto, aldığı oylarla Devlet Başkanı seçilmişti. 

Başa geçtikten sonra emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için bazı reformlar yaptı. Önemli sanayi dalla- 


rında ve bankacılıkta millileştirmeye giderek, ABD yanlısı bir avuç 


zengin ailenin ülkedeki ekonomik ve politik etkinliğini kırdı. Vasıfsız işçilerin ücretini 5, kalifiye işçilerin ücretini ise 3 kat artırdı. Yeni bazı barajlar ve alt yatırımların yapımına başladı. 
Halka daha etkin sağlık hizmetleri götürmeye çalıştı. ABD'nin muhalefetine rağmen Fransa'dan atom santrali almaya karar vermişti. Butto'nun başından beri izlediği ba- 


gımsızlıkçı siyaset bir kez daha ABD'nin hoşuna gitmiyordu. 
BUTTO'NUN 
DÜŞÜŞÜ 


Butto 1977 seçimlerinden yine zaferle çıktı. 
Ancak muhalefet (Pakistan Ulusal İttifakı) seçimlere hile karıştırıldığı ve Halk Partisinin devlet olanaklarından yararlandığı gerekçesiyle ülke çapında gösterilere başladı. 
Butto seçimlerde bazı yanlışlıkların yapıldığını, bunu inceleteceğini bildirmişti. ABD, muhalifleri kışkırtıyordu. 

Amerikan emperyalizminin kışkırttığı olaylar ülke çapında büyük boyutlar kazanmıştı. Pakistan'daki ABD'li diplomatlar "Butto yıkılıyor" diye haberler yayıyordu. 
Butto, 1977 Nisanında yaplığı bir konuşmada şöyle diyordu: 

“ABD ile dostça ilişkijer kurmaya hazırız. 
Ancak Pakistan halkı özgür ve bağımsızdır. Hiç bir şekilde kukla olmayacaktır. Kukla olmak isteyenlerin jise sonu yakındır. Dev bir komp- 


loyla karşı karşıyayız. 
Av köpekleri peşimiz- de." 


Ve 5 Temmuz 1977' 
de General Ziyasül Hak yaptığı bir darbeyle Zülfikar Ali Butto'yu düşürdü. 3 ay içinde seçimlere 


geçeceğini söyledi Butto'nun öldü günümüze kadar 


ž ülkede böyle bir şey gerçekleşmedi. 


Daha sonra Butlo, siyasi muhaliflerinden Ahmet Han'ın babasını ök dürmekle suçlanarak hak» kında dava açıldı. 


Butto'nun avukatlarından Fransız Jerom Monnadit, dava hakkında şöyle diyordu: "Butto'ya siyasi bir dava açmadılar. 
Açamazlardı. Bir muhbir buldular. Kamu davası (adi suç) açtılar. Sonra ölüme mahkum ettiler. 
Bu siyasi rakibi fizik olarak ortadan kaldırmak için bulunan yeni bir yöntemdi..." i 


Ve Butto, Rosenbergleri anımsatacak bir biçimde, af önerilerini kendine vüklenen suçlamaları reddederek, alnı açık bir şekilde hayata son verdi, 


BUTTO'NUN 
DIŞ SİYASETİ 


Gerçekte Butto halktan bağımsızlık, egemenlik, Bloksuzluktan yana 


izlediği siyaset sonucu öldürüldü. O'nun ölümünde Amerikan em- 


peryalizminin büyük payı vardır. 

O dış politikada Bloksuzluk ilkelerine göre bir yol izliyordu. Vietnam 


savaşma karşı çıkmış, Çin ile iyi ilişkiler geliştirmiş, siyonistlere karşı Arap halklarını desteklemiş, wk ayrımına ve sömürgeciliğe karşı çıkmış, Türkiye-Yunanistan ve Kore sorunlarında arabuluculuk önermişti. 2. İslam Ülkeleri Konferansını ülkeleri zirve toplantısının ülkesinde yapılmasını sağlamıştı. RCD'nin güçlendirilmesini istiyordu. 


Butto "İkili İlişkiler Kavramı” adlı kitabında Bloksuzluk hareketinin doğuşu ve ilkesini şu sözlerle ifade ediyordu: 


Kabataslak bir kronolojik sıra ile bunlar BM'nin kuruluşu, Çin'in özgürlüğe kavuşması ve Batılı sömürgeciliğin yeuilmesidir.... Bloksuzluk hareketinin ilk niteliği her iki süper devlet ile arasına aynı mesafeyi koymuş olmaktır. . ." 


DÜŞMANLAR 
PUSUDA 


Butto'nun öldürülmesi Pakistan halkıyla beraber, bütün dünyayı üzmüştür. Bundan sevinç duyanlar ise süper devletler, özellikle de Yeni Çarlardır. Onlar kuklaları haline getirdikleri Afganistan'daki Taraki yönetimini Pakistan'a karşı kullanma hazırlıgındadır. Butto'nun ölümüyle ülke karışmış, zayıf düşmüştür. Onlar Hint OOkyanusuna açılan bir ülkenin karışmasını, zayıf düşmesini dört gözle bekliyorlardı. 

Şimdi Asya'nın bu bölgesi yeni sınır kışkırtmalarına, (o bölücülüğe ve silahh çatışmalara gebedir. 


ve Üçüncü Dünya , 


6 Nisan 1979 


e 


örse çekiç 


Gülay Kurnaz 


tetetete 


Tabansızlar 


Son günlerde DİSK camiasında bir tabanlı-tabansız tartışmasıdır sürüp gidiyor. 

Tartışmayı başlatan TKP'nin Sesi oldu. 

Hatırlarsanız, biz de, sayfamızda çeşitli defalar vermiştik. "TKP'nin Sesi bundan bir-iki ay kadar önce, DİSK yürütme Kurulundan bazı kişilere isim vererek saldırmaya başladı. TKP'nin Sesi'nin değerlendirmelerine göre, bu sendikacılar tabansızdı, yönetimden uzaklaştırılmalıydı. 

Maden-İş'in başındakiler. bu "Sesi" biraz geç mi duydular nedir, bir müddet sexleri çıkma dı. Baktık ihraçlardan sonra onlar da birden, rakiplerinin tabansızlığını hatırlayıp kampanyalara 


başladı. 


Şimdi öğrendiğimize göre, Daysallar, örgütlü oldukları fabrikalarda imza kampayası açmışlar, DİSK Yürütme Kurulu üyelerinden dördü- 


nün istifasını istiyorlar. 


DİSK Yürütme Kurulu üyelerinin tabanlı mı, tabansız mı oldukları tartışması ayrı bir konu. 
Sözkonusu sendikacılar, ihtiyaç duyarlarsa taban durumları hakkında açıklama yaparlar. 

Biz, asıl konuyu, taban edebiyatı yapanların kendi durumlarına getirmek istiyoruz. 

“Tencere dibin kara, seninki benden ka- 


ra" diye bir laf vardır. 


Sağa sola tabansız diye sataşan Daysallara, Ertürk'lere sorası geliyor insanın: Kusura bakmayın ama siz çok mu tabanlısınız? 

Siz beş yıldır binbir türlü hile ve hurda ile ve de zorbalıkla tepesine oturduğunuz maden işçilerini kendi tabanınız mı sanıyorsunuz? Şöyle -çok değil- biraz demokratikçe bir genel kurul toplamaya kalksanız, hepinizin gümbür gümbür gideceğini cümle alem bilmiyor mu zannedi- 


yorsunuz? 


Hâlâ iktidar koltuğunda oturuyor olmanızı, tabanlılığınıza delalet mi sayıyorsunuz? Şah halkının başında tam kirk yıl oturdu. Tabanının kaç kişi olduğunu da daha yakında bütün dünya birlikte gördü. Eğer, Şah, yıkılmadan on gün önce tabanlıysa, o zaman şüphesiz siz de taban- 


lısınız. 
Sayın Daysallar, 


Siz gerçekten şu Türkiye'de taban yaratma- da en şanssız, en umutsuz durumda insanlarsi- 


nız. 


Ülkemizde emperyalist uşaklığına taban yaratma mucizesini şimdiye kadar kimse başaramadı ki siz başarasınız. Belki farkında değildiniz ama, sizler o şansı daha Rus uşaklığını seçtiğiniz anda-hani o '73 Eylülündeki kongrenizde-kaybettiniz. Evet, 5 yıldır kah hileyle, kah darbeyle binlerce işçiyi yalanla dolanla ; üye olarak tutmayı başardınız, aidat kestiniz. 
dilediğiniz gibi attınız, sattınız. Ama onları TABANINIZ yapamadınız. "TKP"'ye hiç bir zaman taban yaratamadınız. 

Ve, şimdi, etekleri tutuşmuş bir halde taban edebiyatına sarıldığınız, kendi haline bakmadan başkalarına laf ettiğiniz bugün , en tabansız gün- 


lerinizi yaşamaktasınız. 


DİSK 


İstanbul'da 3 yerde yeni bölge temsilciliği kurdu 


© Maden-Iş taratından görevden alınan Celal Alçınkaya, DISK 
14. Bölge Temsilciliğine getirildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Örgütlenme Daitesi Başkanı Tuncer Kocamanoğlu tarafından yapılan bir açıklamaya göre DİSK Yürütme Kurulunun kararıyla İstanbul' da 3 bölgede DİSK Bölge Temsilciliği kurulacak. 
"DİSK üyesi sendikalara ve -örgütlenmelerine yardımcı olmak, işçilerin DİSK'teki birliğini sağlamak ve DİSK ilkelerinin 


yaygınlaştırılmasını gerçekleştirmek" amacıyla kurulduğu açıklanan 


temsilcilikler, şu bölgede faaliyet yürütecekler: DİSK i3 Bölge Temsilciliği: Sarıyer, Levent, Mecidiyeköy Şişli, Be- 


şiktaş semtlerini alan Beyoğlu yakası. 

DİSK 14. Bölge Temsilciliği: Silahtar, Eyüp, Topkapı, Gaziosmanpa- a gibi semtleri içine alan stanbul yakası. 

DİSK 15. Bölge Tem silciliği: Gebze'den Kadıköy'e kadar olan bölge. 


içine 


Açıklamada ayrıca, DİSK 14. Bölge Temsilciliğine, 27 Mart tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Celal Alçınkaya getirildi. Celal Alçınkaya eskiden Maden-İş 14. Bölge Temsilciliğini yaparken Maden-İş Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl sonbaharda görevinden alınmıştı. 


m m 


MERSİN SODA İŞÇİLERİ YENİDEN GREVE BAŞLADILAR 


© 860 işçi, işverenin karşısındaki tarlada grev çadırını kurdular 


MERSİN (AA) 


Mersin Soda işvereni tarafından bir süre önce işten çıkartılan 860 
soda işçisi dün sabah Soda Sanayi karşısındaki tarlada çadır kurarak greve başladılar. 


Dün sabah saat 9.30' 
da fabrika önüne gelerek greve başlayacaklarını bildiren (o kadınlı-erkekli 
860 soda işçisi güvenlik 
kuvvetleri tarafından fab- 


rika önünden uzaklaştırıl dilar. 

Bunun üzerine işçiler işyerinin karşısındaki tarlada grev çadırını kurdular, Petkim-İş Sendikası ilgilileri işçilerin işlerine son verilmesi ile ilgili davaya 11 Nisan Çarşamba günü Mersin - İş Mahke: mesinde bakılacağını ve mahkeme karar verme- den işverenin toplu işten çıkarma eyleminin anlam taşımayacağını söylediler. 


isçi sendika- 


Genel Kurul öncesi Türk-İş'te “venileşme”yi savunmayan yok! 


Erçelik:”Türk-İş'te yenileşmek zorunludur” 


© Tes-İş Federasyonu Başkanı, ” Türk-İş” in birinci fonksiyonunun denge olduğunu” söyledi @ Erçelik, 19 sendikanın muhalefet hareketini eleştirerek " eksik bir çıkış” olarak niteledi 


ANKARA (ÖZEL) _ 

Türk-İş'e bağlı Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik, 16 
Nisanda. yapılacak Türk-İş Genel Kurulu ile ilgili görüşlerini A.A. muhabirine açıklayarak, Türk-İş" 


in fonksiyonunun “denge" olduğunu söyledi ve “Türk-İş'in bugüne kadar fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmiş bir örgüt olduğunu söylemenin güç olduğunu" belirtti. Türk-İş'te yenileş- 


Türk-iş 3. Bölge temsilcisi, 


"önlem paketine 


karşı çıktı 


© Sivas'ta 14, Güneydoğuda 13 
sendikanın şube başkanları bugünkü yönetimi eleştirdiler 


İŞÇİ SERVİSİ 


Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Ertuğrul _ Bulmamış, önceki gün İzmir'de yaptığı açıklamada, hüümetin ekonomik önlemler paketinin, işçi ve emekçileri ezici nitelikte olduğunu söyledi. 

Türk-İş 3. Bölge ľemsilcisi Ertuğrul Bulmamış yaptığı açıklamada, Ecevit Hükümetinin ekonomik sorunlan daha bir karmaşık hale getirdiğini belirterek, 15 aydan bu yana sorunlara hiç bir yaklaşımda bulunmadığını söyledi. Kamu kesimine partizanca alınan işçilerin dışında, tek bir işçi bile alınmadığını söyleyen Bulmamış, hükümetin ekonomik önlemler paketini de eleştirerek, "Hükümet edenler sanki sorumluluktan kendilerini (o sıyıracaklarmış gibi, bir de işçi ve işveren temsilcilerini, önlemler paketini görüşmek için çağırdılar onayını aldılar. Bu yutturmacaya kim inanır?” dedi. 

TÜRK-İŞ GENEL 

KURULU ÖNCESİ 

YAPILAN 

AÇIKLAMALAR 

Türk-İş'in 16 Nisanda yapak Genel Kurulu yaklaşırken çeşitli bölpe konfederasyona 

ağlı sendika şubelerinin ortak açıklamalar yaptık- 


ları görülüyor. 
ürk-İş'e bağlı 14 sendikanın Sivas Şube Baş- 


kanlârı önceki gün Ankara'da, '"'Türk-iş Demokratik İşçi Hareketi" adıyla ortaya çıkan hareketin merkezinde ortak bir toplantı yaptılar. 
Toplantıya Tek Gıda-İş 


Maden o Federasyonuna bağlı Maden-İş, DYF-Íş, Türk Harb-İş, Tes-İş, 


Yol-İş, Tez Büro-İş, Tarım-İş, Sağlık- 
İş, Yapı İmar-İş, YSE-İş, DLH-İş sendikalarının Sivas subeleri katıldılar. 


sendika başkanları Yap açiklamada, ""Türk-iş'in üst kademesinde taze kana eee olduğunu" belirterek, 16 Nisanda yapılacak Genel Kurulda, Türk-İş üst kademe yöneticilerinin değiştirilmesi yolunda o uilanacaklarını söylediler. 


Türk-İş Genel Kuruluna götürülecek ilkeleri belirlemek amacıyla konfederasyona bağlı 13 sendikanın Diyarbakır, Mardin, Sirt, Urfa, Van, Muş, Bitlis il ve ilçelerinden şube başkanları ile temsilcilerin Katıldığı ortak bir toplantı yapıldı. 
Diyarbakır'da yapılan toplantıdan sonra açıklanan ortak (o bildiride, "Türk-İş kongresi, yabana atılmayacak dar önemlidir. Bu kongrede, ismi var cismi yok Türk-İşi bu niteliğin- den kurtarmak her iş- a birinci görevidir” 

eniliyor. 


Sivaslı 


menin zorunlu olduğunu 
da ifade eden Erçelik, 19 
sendika tarafından başlatılan muhalefet hareketini de eleştirdi. 
Açıklamasında Türk-İş'in fonksiyonu ile ilgili olarak, "Bana göre bu fonksiyon, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik alanda dengedir. Dengenin siyasal, ekonomik ve sosyal yapı içinde Türk-İş'in birinci fonksiyonu olduğuna inanıyorum "diyen Orhan Erçelik, Türk-İş'in bu fonksiyonlarını bugüne kadar tam olarak yerine getiremediğini belirt- 


ti. 

Türk-İş'te muhalefet 
olarak ortaya çıkan 19 
sendikanın "Daha etkin bir Türk-İş sağlamak icin yönetici Kadronun değişmesi gerekir" biçiminde- ki görüşlerini de eleştiren Erçeli!. şöyle konuştu : 

"Örgütler, yöneticileri nin kişiliklerine bağlı kalnarak değil, ilkeleriyle yöneticilerini bağımlı tutabildikleri ölçüde fonksi yonlarını yerine getirebilirler. Bu açıdan bakılırsa beklenen .sonuçlarını elde edilmesi, salt birkaç yöneticinin değiştirilmesine bağlı» tutulmamalıdır. 


"TÜRK-İŞ GENEL 
KURULU HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR" 


Türk-İş Genel Kurulu ve Türk-İş herşeyin önünde ve üstündedir. Bunun dışındaki düşüncelerle Ge nel Kurula yönelmek bek lenen sonuçları vermez. 
Hatta hiç akılda olmayan başka sorunları da davet edebilir." 

Türk-İş'te fiziksel ve düşün alanında yenileşme nin zorunlu olduğunu söyleyen Tes-İş Federasyonu Başkanı, 19 sendikanın muhalefet hareketi olarak ortaya çıkmasını da eleştirdi ve şöyle dedi: 

"Böyle bir hareket başlatılmadan önce Türk-İş üyesi bütün kuruluşlar haberdar edilmeliydi. Çalışmaların birlikte yapılması daha yararlı olurdu. 
Bu çıkış adeta diğer Türk-İş üyesi kuruluşları bir karşı konumda bulunuyor imajı yaratmıştır. Bu muhalefet hareketi eksik bir çıkıştır. Bir çağrı yapılır. Buna katılmayanlar olursa, o zaman müstakil hareket edilirdi." 


Revizyonistlerin bir sahtekarlığı daha ortaya çıktı 


OKU vti N 


EMEKÇ 


ARKADAŞLARIM 


Müzede 


AN Güngördü 
Topkapı Şişe Cam İşyeri Temsileksi 


Baçoryuk di 


» Çorpik glizen zea dgeriirele gızpmız udlej 


Mezesi İki senl 


Hür Cam-İş yönetimi içindeki sahte TKP taraftarları işçi temsilcisinin gönderdiği yazıyı tahrif ederek içine devrimcilere küfür eden ifadeler eklediler. Soldu dergide çıkan yazı. Sağda gerçek mektubun fotokopisi. 


Sahte TKP yanlısı bazı Hür Cam-İş yöneticileri bir temsilcinin mektubunu tahrif ederek yayınladılar 


© Hür Cam-iş yönetimi icindeki Ali Rıza Gülkaya mektubun içine “karşı devrimci Maocular” gibi ibareler ekledi 


İŞÇİ SERVİSİ 


Hür Cam-iş Sendikası Yürütme Kurulu içindeki bazı sahte TKP yanlılarının Topkapı Şişe Cam Fabrikasından bir işçi temsilcisinin gönderdiği mektubu tahrif ettiği ve içine karşı-devrimci Maocu gibi ibareler koyarak sendika dergisinde yayınladığı tespit edildi. 


Yukarıda "Çarpık Düzen" adlı yazının fotokopisini ve sendika dergisinde çıkan yazıyı birlikte yayınlıyoruz. Topkapı Şişe Cam işyeri temsilcilerinden Ali Güngördü tarafından gönderilen bu mektup sendika gazetesinde tahrifli bir şekilde yayınlandıktan sonra Topkapı Şişe Cam işçilerinden bir grup sendikaya giderek bunun 


sebebini sormuşlardır. 

Sendika Yürütme Kurulu üyelerinden Ali Rr za Gülkaya ise işçilere "Ben böyle yorumladım. 
Ben Maoculuğa karşı mücadele etmek için burdayım” cevabını vermiştir. 

Bu olay Hür Cam-İş yönetimindeki sahte TKP yanlılarının nasıl bir acz ve çırpınış içinde oiduğunu göstermektedir. 


Kıbrıs sorununun 


-a 


LEESE 


ii 


= çözümü iki kardeş 


oplumun birliğinden geçiyor 


CIP BAŞKANI ÖZKER ÖZGÜR SORULARIMIZI NEDEN CEV APLANDIRMADI? 


Kıbrıslı Türk liderlerin görüşlerini yansıtırken Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Özker Özgür'le de görüştük. Özker Özgür kendisine yazılı olarak ilettiğimiz soruları, AKEL ve süper devletlerle ilgili sorular sorulduğu gerekçesiyle cevaplamadı. Bu nedenden Özker Özgür'ün görüşlerini bu dizi 


içinde okurlarımıza sunamadık. 


, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeler için çabalar sürerken Kıbrıs'taki durumu okurlarımıza yansıtabilmek için sırasıyla Kıbrıslı Rumların ve Türk liderlerin görüşlerini yansıttık. Kıbrıs'ı bugüne getiren tarihi gelişmeleri de inceledik. Bu arada Halkçı Parti Lideri Sayın Alper Orhon'la görüşme olanağı bulamadık. 

Kıbrıslı Rumlarla yaptığımız görüşmelerde hemen hepsinin bir an önce barışın gerçekleşmesini istediklerini tespit ettik. 
Rum halkı iki toplumun barış içinde bir arada yaşadığı, bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs istiyor. Bunun önündeki engelin ise yabancı müdahale ve özellikle süper devletlerin Kıbrıs'ı karıştırma çabaları olduğunu söylüyorlar. Çözüm yolunun bir an önce iki toplumun liderlerinin karşılıklı olarak sorunları görüşmelerinden geçtiğini belirtiyorlar. 

Kıbrısı Rumlar içinde artık Enosis fikri iyice zayıflamış durumda. Açıkça Enosis'i savunan yok. Ancak iki toplum arasındaki sorunların halledilmesini engellemeye çalışan güçler var. Bunların başında da Moskova yanlısı AKEL geliyor. Geçmişte Enosis'i savunarak iki toplumun birleşmesini baltalayan AKEL, bugün de "Uluslararası konferans" tezini savunarak toplumlararası görüşmeleri baltalamaya çalışıyor. Moskova tarafından ileri sürülen bu tez, Sovyetler'in Kıbrıs meselesinde söz sahibi olmasını amaçlıyor. AKEL'in bugünkü Rum yönetimi üzerinde etkili olması adada barışın gerçekleşmesi önünde ciddi bir engel teskil edivor. `, 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim'ın iki toplumu bir araya getirme çabaları sürerken AKEL, toplumlararası görüşmelerin "Amerikancı bir çözüm", "Kıbrıs'ı bir NATO üssü haline getirme planı" olduğunu ileri sürerek görüşmelere karşı çıkıyor. Kıbrıs Rum Yönetimi ise kısa bir süre önce Waldheim'ın önerilerini olumsuz bulduğunu açıkladı. 

— Kıbrıs Rum Yönetimi bir yandan Waldheim'la görüşmelerisürdürürken, öte vandar Kiprivanu'nun ünümüzdeki Mayıs ayında 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akında çıkıyor 1. 


“ Türkiye Dağıtımı: GE—DA -- TÜR—DA 


1974 müdahalesi ve 
Kıbrıs'ta yıllardır birarada yaşayan iki kardeş halk arasında dikenli tellerin çekilmesinden 

bu yana beş yıl 


geçti. 
Beş yıl sonra r 

Kıbrıs'ı Rum ve 
Türk halkı tekrar birarada yaşamanın yollarının açılmasını istiyor. 
Moskova'ya gideceği söyleniyor. Toplumlararası görüşmelerin başlamasının uzaması, Moskova'nın ve AKEL'in Rum kesiminde etkilerini artırıvor. 

Kıbrıs Rum muhalefeti ise toplumlararası görüşmelerin. bugünkü çerçeveyle başlamasını adada barışın gerçekleşmesi- nin ilk adımı olarak görüyor ve destekliyor. Bu görüşmelerin hemen bir sonuç vermeyeceğini, ancak çözüm yolunun bu yolla açılabileceğini belirtiyor ve sorunun uluslararası hale getirilmesine karşı çıkıyor. 


Kıbrıs Türk kesiminde ise halk durum- dan memnun değil. Nejat Konuk'un da 


SAYI: 1 


vaw RAMAZAN HAŞİMOĞLU 


A 


ve oğlu devrimci yoldaşımız 


belirttiği gibi 1974'ten sonra tamamen Kıbrıs Türk halkı içinde gelişen fikir sorTununun iki taraf arasında ve dış müdahale olmadan çözülmesi. Ancak adada belli bir statünün ortaya çıkması ve haklarının garanti altına alınmasından sonra Türk askerlerinin geri çekilebileceğini söylüyorlar. Bu fikrin ortaya çıkmasın- da, Rumlara karşı düşmanlık körükleyen ve iki halk arasında güvensizlik tohumları saçmaya çalışan Türk “esimindeki faşist propagandanın etkisi var. 

Kıbrıs Türk kesimindeki liderler ise muhalefeti ve iktidarıyla toplumlararası zörüşmelerin başlaması fikrinde birleşmiş durumdalar. Türk liderler iki bölgeli, federatif bir Kıbrıs Cumhuriyeti öneriyorlar. Waldheim'in toplumlararası görüşmeleri başlatma çabalarını olumlu karşılayan Denktaş, 1977 yılında Makarios' la yapılan görüşmelerde varılan ilkelerin toplumlararası görüşmelerin zemini olabileceğini belirtiyorlar. Türk liderler 1974 
müdahelesinin zorunlu olduğunu, sorumluluğun Rum tarafına ait olduğunu ileri sürüyorlar. 

1974 müdahalesi ve Kıbrıs'ta yıllardır 
bir arada yaşayan iki kardeş halk arasına dikenli tellerin çekilmesinden bu yana beş yıl geçti. Beş yıl sonra Kıbrıslı Rum ve Türk halkı tekrar bir arada yaşamanın yollarının açılmasını istiyor. 1974 müdahalesi sadece Kıbrıs'ı ikiye bölmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliklere yol açtı. 
Bu gerginlik bölgemizde kargaşalık çıkartarak güç toplamaya çalışan Sovyetler Birliği'ne yaradı. Yalnızlık içine düşen Türkiye üzerindeSovyetler'inbaskı ve nüfuzu daha da arttı. Sovyetler'in toplumlararası görüşmeleri baltalamaya çalışması kargaşalığın kimin işine yaradığını da gösteriyor. 

Bu şartlarda Kıbrıs sorununun çözülmesi sadece Kıbrıslılar için değil, bölgede barışın sağlanmasını, Sovyetler'in yaratmaya çalıştıkları kargaşalığın engellenmesini isteyen bütün bölge halklarının yararınadır. 

Kıbrıslı Rum ve Türk halkının bağımsız bir cumhuriyet içinde tekrar bir arada ve barış içinde yaşama isteği Kıbrıs sorununun çözümünde ve bölgemizde barışın güçlenmesinde en önemli etken olacaktır. 


—BİTTİ— 
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SADUN HAŞİMOĞLU 


Halkımızın birliği ve mücadelesi yolunda şehit düştüler. 
Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor. 
ÜLKELER BAĞIMSIZLIK, MİLLETLER KURTULUŞ, HALKLAR DEVRİM İSTİYOR 


Mardin işçi Köylü Demeği Silopi Halk Kültür Demeği Cizre Halk Kültür Derneği 


Nusaybin Halk Kültür Demeği Dev-Doğu Tarım-İş Silopi T0B-DER 


Midyat Sosyal Dayanışma Demeği (| Silopi Lisesi öğrencileri Silopi Köylüleri 


. CCENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 


1— Aşağıda ihale No., Cinsi, Miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın alınacak ve birinci sıradaki bakım ve onarım işi yaptırılacaktır. 


Sıra 
No: 


İhale No: 


Cinsi ve miktarı 


Muvakkat 
Teminat TL. 


Şartname 
Bedeli TL 


1 79-76D-052 


79-71D-044 
79-73D-031 79-54D0-039 


79-54D-040 


79-74D-041 


iz ihale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R-7 ANKARA) toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır, Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Firüzağa Sün- 


Genel Müdürlük binasındaki 
4 adet şahıs, 1 adet yük 
asansörü bakım ve onarım işi 
13 Kalem Akümülatör 

100 Adet Elektrikli Sayaçlı 
Akaryakıt Pompası 

Orta Gerilim İzelatörleri 


400 Adet Düşey Eksenli 
Elektrik Motoru 


25 Adet 23 Tonluk Nakliye 


Treyleri 100,- 


gü Sokak 3,5,7 Tophane İSTANBUL) temin edilecektir. 


3— İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 9'ncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapıla 


10.000,- 
60.000,- 


180.000,- (6.Maddedeki gibi) 


(6.Maddedeici gibi) 


500.000,- 


cağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır, 4— Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacakmüracaatlar kabul edilmez. 
5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6— 4. Sırada kayıtlı malzemenin tamamı için muvakkat teminat miktarı 50.000,- T L., 
5. sırada kayıtlı malzemenin, tamamı için muvakkat teminat miktarı 300.000,-TL olup, kısmi teklif verildiği takdirdeşartnamedebelirtilen miktarlardır. 


17/4/1979-10.00 


17/4/1979-11.00 


18/4/1979-10.00 


18/4/1979-11.00 


(Basın:13121-341 


ihale tarihi ve saati 


16/4/1979-10.00 
16/4/1979-11.00 


'KAYIP 
ARANIYOR 


Oğlum 


YÜKSEL ÖZTÜRK 
10 Mart1979 
gününden beri kayıptır. Yerini bilenlerin, görenlerin aşağıdaki adrese veya en yakın karakola bildirmelerini rica ederim. 
Babası Şakir Oztürk Gaybi Köyü EREĞLİ/KONYA 


6 Nisan 1979 


ABD'nin en 


önemli ekonomık 


IMP'ninkoşulları kabul edilirse 
Í milyar liralık 


mali yardım hazır 


e Dow-Jones, IMF ile iki yıllık 


:400 milyon dolarlık yeni bir stand-by anlaşması yapılabileceğini bildiriyor 


© Ajans, özel bankaların da 


400 milyon dolar vereceğini belirtti 


ANKARA (ÖZEL) 
Federal Almanya Başbakanı Helmut Schimdt' in Türkiye'ye yardım konusunda görevlendirdiği Walter Kiep kısa bir ziyaret için Ankara'ya gelirken ABD'nin en önemli ekonomik haber ajansı Dow-Jones IMF'nin koşulları kabul edilirse Türkiye'ye bir milyar dolar tutarında acil yardım paketinin hazır olduğunu bildirdi. 

Dow-Jones’ Türkiye" nin İMF'nin koşullarına karşı katı tutumunu degiştirmediği takdirde ABD Federal Almanya ve diğer batı ülkelerinin yapacakları bu yardımın suya düşebileceğini de belirtti. 

Ajansın bildirdiğine göre Türkiye IMF'nin koşullarını kabul ederse iki yılık yeni bir Stand-by anlaşması imzalanacak. 
Bu anlaşma uyarınca Türkiye'ye 400 milyon dolar ya da daha fazla kredi açılacak. 

Bundan başka ajansın haberine göre, bazı özel bankalar da Türkiye'ye 
400 milyon dolar kredi 
vermeye hazırlanıyorlar. 
Ancak bu yabancı bankaların da "Türkiye'nin ciddi mali sorunlarını çözebilmesi için" IMF'nin koşullarını kabul etmesini istedikleri belirtiliyor. 

Aşağı Saksonya Maliye Bakanı Walter Kiep'in ABD'de temasları hakkında da bilgi veren Dowjones Kiep'in Carter yönetiminin önde gelen yetkilileri ile ve IMF ileri gelenleriyle Türkiye'ye yapılacak yardımın nasıl koordine edilebileceği konusunda temaslar yaptiğını söyledi.. 


Ajans haberinde şöyle deniyor: "Hem Kiep hem de OECD yetkilileri mali kurtuluş harekatının bir 


parçası olarak diğer Batı Avrupa ülkelerinin verebileceği kredi konusunda zemin yokluyorlar." 

Öte yandan ABD'de birkaç hafta önce Türkiye'ye 300 milyon dolar yardım sağlanacağını vaadetmişti. Bu yardımın 
1 Ekimde başlayacak 
ABD mali yılı içinde dış yardım programı çerçevesinde verilecek. Carter yönetimi yetkilileri bu yardımın 100 milyon dolarının Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için kullanılacağını, kalan 200 milyon dolarının ise askeri amaçlarla verileceğini belirtiyorlar. 

Dow-Jones Ajansı Kiep ve Van Lennep'in temasları sonucunda Türkiye'ye verilecek kredinin 1 
milyar doları bile aşabileceğini belirtiyor. 

Bir ABD kaynağı Türkiye'nin ekonomik durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini, . ancak Başbakan Bülent Ecevit'in IMF'nin koşullarını reddetmeye devam edip etmeyeceğinin henüz bilinemediğini söylüyor. 

Ankara'daki ABD ek çiliğinin bir yetkilisi Washington'a yolladığı mesajda Türkiye'nin ticari bankalarının borçları- nın 900 milyon dolar civarında olduğunu, buna karşılık döviz ve altın stoklarının hızla azalarak geçen Ağustos'ta 833 dolara kadar indiğini söylüyor. 
© Aynı raporda bir zamanlar ABD için önemli birpazar teşkil eden Türkiye'de bu pazarın hızla daraldığına dikkat çekiliyor ve 1963'de toplam ithalatının yüzde 30'unu ABD'den yapan Türkiye" nin bu yıl sadece ithalatı- nın yüzde 5.6'sını bu ülkeden sağladığını bildiriyor. 


MEMURLAR GECESİ 


Program: 


KONUŞMA 

TURAN ENGİN 

EDIP AKBAYRAM 
MUJDAT GEZEN 
MUSTAFA SAĞYAŞAR 


ALI EKBER ÇIÇEK MÜKERREM KEMERTAŞ 


TINNUR YERDELEN 
HALK OYUNLER 
TIYATRO 


BÜTÜN MEMUR ARKADAŞLARI 
6 Nisan 1979 Cuma günü saat 20.00'de 


Waldheim’ la görüştükten sonra "Kıbrıs'a dönen , 


Rolandis, 
Rum yönetiminin Kipriyanu'yu görüşmeci yapmak 


-istemediğini söyledi 


©rolandis, Rum tarafının bir karar alması halindeDenktaş'la Kipriyanu'nun Mayıs ayında biraraya gelebileceklerini belirtti 


LEFKOŞE (AA) 

BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'le görüştükten sonra Kıbrıs'a dönen Kıbrıs Dışişleri Bakanı Rolandis, Kıbrıs Rum yönetiminin Spiros Kipriyanu'yu görüşmeci yapmak istemediklerini söyledi. 

Rolandis, Waldheim'ın Denktaş ve Kipriyanu'yu bir masa başına getirmeyi amaçladığını, ancak kendilerinin bu konuda herhangi bir karar almadıklarını ifade etti. 

Bu kararı almaları halinde, toplumlararası görüşmelerin başlayabilmesi için bir zemin oluşturulabileceğini söyleyen Rolandis, ancak Kipriyanu'yu bir görüşmeci haline sokmayı düşünmediklerini belirtti, 

Rolandis, karar vermeleri halinde Denktaş ile Kipriyanu'nun Mayıs ayı ortalarında Waldheim'ın gözetiminde bir görüşme yapabileceklerini de sözlerine ekledi. 

Bu arada Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, Kipriyanu ile şartsız ve gündemsiz her zaman görüşmeye hazır olduklarını tekrarladı. 

öte yandan Kıbrıs Türk Toplumu Dışişleri, Savunma ve Turizm Bakanı Kenan Atakol, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldhein, ile görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Zürih'e gidecek. 


DEMOKRA! IK HALK PAR'ıı$i 


Yazı İşleri Müdürlerinin sorumlulukları para 


cezasına çevrile 


ANKARA (ÖZEL) 
Adalet Komisyonu yazı işleri müdürlerinin sorumluluklarının para cezasına dönüştürülmesinin ve bu değişikliğin bugüne kadar kesinleşmiş ce zalara da uygulanmasını kararlaştırdı. 

Dün İsmail Hakkı Köylüoğlu Başkanlığında toplanan Adalet Komisyonu parti grup başkanvekilleri tarafından imzalanan yasa teklifi ile alt komisyondan gelen değişiklikleri karara bağladı. 

Parti grup başkan vekilleri tarafından imzalanan yasa teklifinde yazı işleri müdürlerinin yazıyı yazan, karikatürü çizen, resmi yapan kişi ile aynı sorumlulukla hapis cezasına çarptırılması, ancak yazı işleri müdürlerinin cezalarının günde 30. 
TL karşılığında para cezasına çevrilmesi isteniyordu. Bu madde ile ilgili alt komisyon raporunda ise yazı işleri müdürlerinin para cezası yerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edili- 


hürriyeti : kısıtlanmadan sadece para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Komisyonda para cezasının 20 bin lira ile 100 
bin lira arasında olması da karara bağlandı. 
Yazarı yazılarda 


belli olmayan ise vazı işleri 


müdürlerinin sorumlu ol ması ve bu hallerde yazı işleri müdürlerinin hapis cezasıyla cezalandırı)- ması da komisyonda ayrıca benimsendi 

Günlük yayınlar dı şında kitap ve dergiyle il gili cezayı gerektiren 


hallerde ve çevirilerde önce metni yazan, metni yazan yurt içinde degilse çeviren, o da belli değilse yayınevi sahibi yayınevi sahibinin de belli olmadı gı hallerde yayını basan matbaanın sorumlu olması karara bağlandı. 


ASKERLİĞİN DÖVİZ KARŞILIĞINDA YAPILMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISI 

ERİ ALINDI 


— ANKARA (AA) 

Millet Meclisi Milli Savunma (Komisyonunun dünkü toplantısında yurt dışındaki işçilerin ve bilim adamlarının askerliklerini döviz karşılığında yapmalarını öngören yasa tasarısı hükümetçe geri alındı. 


Komisyonda AP'li ü- ’ 


yeler, yasa tasarısının tümüyle Anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, tasarının geri alınmasını Öönerdilet. 

CHP'li komisyon üyeleri de tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmesini istediler. 


Yeni Tepebaşı Gazinosunda DÜZENLEMİŞ OLDUĞUMUZ GECEYE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ. 
Memurlar Derneği (Mem-Der) 


Istanbul şubesi 


NOT: Biletler dernekten veya gazino gişesinden temin edilebilir. 


DUYURU 


Türkiye devriminin önderi 


- ŞEFİK HÜSNÜ yü (Değmer) 


ölümünün 20, yıldönümünde anıyoruz. 
Tüm halkımız davetlidir 


PROGRAM: 


Konuşmacı: Yalçın Büyükdağlı 


Koro, Ozanlar, Şiirler 


Yer: Kartal İlçesi Adres: Ankara Cad. Özdemir İşhanı No:35 Kat: 6, Kartal 


Saat: 15.00 O 


Tarih: 7.4.1979 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Kadıköy ve Kartal ilçeleri 


PAZAR GÜNÜ TOPLANIYOR 


Ulusal Birlik Partisi'nden ayrılarak Demokratik Halk Partisi'ni kuran Nejat Konuk, partisinin kurucu üyelerini Pazar günü toplantıya 


çağırdı. 


Lefkoşe'de yapılacak toplantıda kurucu üyeler konseyinin seçimi yapılacak. 


İstanbul'da 
PTT personeli yemek boykotu 


yaptı 
İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ve PTT İstanbul Bölge Müdürlüğü ile bağlı işyerlerinde çalışan personel, dün öğle yemeğini yemeyerek yemeklerin bozuk çıkartılmasını protesto ettiler. 

135 kişinin çalıştığı 
işyerinde dün yapılan yemek boykotuna personelin tümü katıldı. Yemek boykotu yapan personel, işyerinde 40 lira olan yemeğin bu aydan itibaren 100 liraya yükselttiğini, buna rağmen yemeklerin çok kötü çıkartıldığını söylediler. İşyerinde verilen yoğurtların genellikle bozuk olduğu, çoğu zaman bulgur, no hut, kuru fasulye türün den yemeklerin verildiği ve bunların da kötü çıçıkartıldığını söylediler. 

Yemek boykotu yapan personel, aynı zamanda PTT Genel Müdürlüğünün yemek sorunu ile ilgili tutumunu da kınadıklarını belirttiler. 


“Memurlar gecesi” bugün İstanbul'da yapılıyor 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Kısa adı MEM-DER o lan Memurlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen o "Memurlar 


Gecesi" bu akşam Yeni Tepebaşı o Gazinosunda yapılacak. 


Saat 20.00'de başlaya cak gecede çeşitli sanatçılar, Halk Oyunları ve tiyatro gösterisi yer alıyor Geceye katılacak sanat çı lar arasında Turan Engin, Edip Akbayram, Müjdat Gezen, Mustafa Sağya şar, Ali Ekberçiçek, Mü kerrem Kemertaş, Zinnur Yerdelen'in (bulunduğu bildiriliver 


Günev Afrikalı yurtsever Mahlangu'nun idamı isteniyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Irkçı Güney Afrika rejiminin genç yurtsever Solomon Mahlangu'nun idamını istemesi üzerine bir açıklama yapan BM Irk Ayrımına Karşı Mücadele Komitesi Başkanı Leslie Harriman, uluslararası toplumun tüm çağrı ,istem ve uya rılarına karşın böyle bir cinayet işleme hazırlıklari karşısında duyduğu nefret ve tepkiyi dile getirdi. 


Sağmalcılar Cezaevinden 13 arkadaşı ile kaçtıktan sonra yakalanan Mustafa Baki Gülcan'ın 
8 yıllık cezası kesinleşti. Gülcan dün de adam 
öldürmekten yargılanda ve 60-75 yıl hapsi is- 


tendi. 


yordu. Bu iki metni karşılaştıran Adalet Komisyonu, yazıyı yazan, resmi yapan karikatürü çizen kişi hakkında hapis cezası verilmesini, yazı işleri müdürlerinin ise polis gözetimine alınmadan ve 


© istanbul Valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Erbuğ'un atanacağı bildiriliyor 


Daha önce 8 yıla mahkum olmuştu 


M.Baki Gülcan'ın 60-75 yıl 


hapsi isteniyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bir hafta önce dört ayrı yeri bombalamaktan 
8 yıl hapis cezasına çarptırılan ülkücü komando Mustafa Baki Gülcan dün, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bir kişiyi öldürmek iki kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmekten 60-75 yıl hapis istemiyle yargılandı. 


Sözkonusu olay 15 Araik 1977 ` tarihinde Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede meydana gelmis ve Sinan Hepşen ün Coş 


nsus 


lanmiıştı. Dün dinlenen tanıklar ile olayın mağduru Ömür Metin Coşkun, sanık Mustafa Baki Gülcan'ı teşhis ettiler. 

Olayla ilgili düzenlenen iddianamede, sanr ğın cinayeti siyasi görüş farklılığı nedeniyle işlediği ve olayda kullanılan tabancayı MHP Gazi- 


$ Pi 


osmanpaşa Gençlik Kolu Başkanı Ertuğrul Erdem'den aldığı, cinayetten sonra tekrar iade ettiği belirtiliyor. Aynı davada Gürsel Celep adlı sanık ise cinayet sırasında kapıda gözcülük yaparak cinayete yardımcı olmaktan 7-14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 
"Taammüden adam öldürmeye tam teşebbüs, 

n adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs" suçların yargılanan Mustafa Gülear : 


kasten tam dan 
Baki dan 


meyen tanıkların din lenmesi için ertelendi. 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan diğer duruşma da 19 Şubat 1979 yıunda Kocamustafapaşa' da üzerinde silahla yakalanan Tahir Yorulmaz 10 
ay hapis cezasına mahkum oldu. 


Töb-Der Ankara Şubesi seçimleri yarın yapılıyor 


© Öğretmenler, TÖB-DER içinde her görüşten öğretmenin fikirlerini rahatça savunabilmesini istiyor 


HABER MERKEZİ 'TÖB-DER Ankara Şubesinin olağan kongresi yarın yapılacak ve 


şubenin yeni yöneticileri seçilecek. 
Son senelerde TÖB- 


DER'e üye olan öğretmenlerin, öğ etmen kitlesine oranı gıttikçe azalyor. Üyeler arasında da TÖB-DER'e ilgi zayıflıvor, Bir çok üye aidatlarını bile seçim döneminde yatırıyor. Kısacası TÖB-'DER bugün esas olarak öğretmen kitlesinden kopuk bir örgüt durumundadır. Bu durumun nedeni, örgütün, geniş öğretmen kitlesinin dert ve meseleleriyle ilgilenmemesidir.TÖB-DER 


bugün, çeşitli siyasi grupların, yönetime egemen olmak için bi» birleriyle çatıştıkları bir alan haline getirilmiştir. 

Öğretmenler, TÖB- 


DER'in, çeşitli grup yöneticilerinin çatışma alaolmaktan çı gerçek bir öğretmen örg tü olmasını istiyorlar. Öğretmenler, TÖB-DER'in çeşitli görüşlerden tüm öğretmenleri birleştiren 


larak 


bir örgüt olmasını istiyorlar. 

Bugün okullarda öğretmenlerin ve öğrenci lerin can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü ciddi bir tehdit altındadır. 

6 Mart tarihli son 
TöB-DER dergisine baktığımızda, o Moğolistan da Öğretmen Yetiştirilmesi" meselesinin arka kapakta önemli bir ver bulduğunu görüyoruz. 
Türkiye öğretmenlerinin, eğitiminin bulunduğu son durum hakkında ise tek kelime yok. 

'TÖB-DER'DE 
DEMOKRASİ VE 
BİRLİK NASIL SAĞLANIR? 

Öğretmen kitlesi, okullarda ve TöB-DER' de birlik, demokrasi. ve 
barış istiyor 201 
retmenler ĮI där sınırlarını yikarak birlik demokrasi ve barış için verilecek mücadelede bir- 


grupiz 


leşmelidir. 

Bu amaçla, yarınki seçimlerde aşağıdaki ilkele gruplar üst i oluş turulmalı ve desteklenmelidir : 


1) TÖB-DER, tekrar 


` 


öğretmen sorunlarıyla ilgilenen bir örgüt haline getirilmelidir. 

2) TÖB-DER'de de mokrasi sağlanarak grup- 


lararası düşmanlığa son verilmelidir. Örgüt böylece, çeşitli fikirlerden 


öğretmenleri ( birleştire- 


rek güçlü bir örgüt haline getirilmelidir 
3) Okullarda can gü- 


venliğini zedeleyen, eğitimi aksatan, öğretmeni huzursuz eden tutumlarla mücadele edilmelidir. 

4) Örgüt, dayanmalıdır. 
örgütlerine ve diğer örgütlere karşı bağımsızlığını korumalıdır. 
Örgüt tabanı, esas söz ve karar sahibi olmalıdır. 


üyelerine 
Gençlik 


DUYURU 


ŞEFİK HÜSNÜ'YÜ ANIYORUZ 


Bu münasebe 


7 Nisan 1979 günü Türkiye İşçi Sınıfının 
önderi ŞEFİK HÜSN Ü'nün 


İstanbul halkı davetlidir. 


Yer: 1- İl merkezi 
2- Kartal İlce merkezi 


Saat: i 5.00 


TiKP İST. iL ÖRGÜTÜ 


tie uç yerde anma toplantıları düzenlenmiştir, Bütün 


Tartışmalardan sonra Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor, Komisyonda beliren görüşlerin ışığı altında yasa tasarısının yeniden incelenmesi için hükümete geri verilmesini istedi. Bunun üzerine tasarı hükümete geri verildi. 


Vali Tekin'in emeklilik istemi kabul edildi 


ANKARA (AA) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, özel nedenlerle ayrılma isteğin- de bulunan İstanbul Valisi İhsan Tekin'in istifasını kabul etti. Güneş, gönderdiği yazısında, Tekin'in bugüne kadar bulunduğu görevlerinde ba- 


şarılı hizmetler yaptığını , 


belirterek, bundan sohraki yaşamında da sağlık ve başarılar diledi. 


Güneş, İstanbul Valisi Tekin'in istifasını üzü lerek kabul ettiğini bildirdi. 

Hükümete yakın kaynaklardan sızan haberlere göre, İstanbul Valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Orhan Erbuğ atanacak. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 


Öte yandan, İçişleri Bakanı Güneş'in de katı lacağı Marmara Bölgesi Valiler Toplantısı 7 Nisan Cumartesi günü Bur- sa'da ba tiy 
Saki 


t f i 1 PD, Ar eli, Tekirdağ ve İstanbul Valileri ile jandarma alay komutanları ve emniyet müdürleri katılacak. Toplantı iki gün sürecek. 


TEKZİP 


MHP'Lİ 
ÖĞRETMENİNİZ, 
DİL KURUMU 
BAŞKANININ ÖLDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEMEZ 


Aydınlık o gazetesinin 
22 Ocak 1979 Pazartesi 
günkü sayısının 2. sahifesinde üç sütun üstünde ya yınladığı ''MHP'li öğretmenimiz Dil Kurumu baş kanının öldürülmesi gerek tiğini söylüyor" başlıklı haberiniz gerçekleri ak settirmiyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi her türlü şiddet ve terörün karşısındadır. Degerli bir tarih bilgini olan Prof.Dr.Şerif (o Baştan'ın böyle bir beyanda buluna - cağını zannetmiyoruz. 
Prof. Şerif Baştan, ayrıca partimizin üyesi değildir. 


TEKZİP 


YALAN TEŞHISLERLE ADALETİ ALDATAMAZSINIZ Aydınlık gazetesinin 
25 Ocak 1979 Perşembe 
günkü sayısının son sahiainda edip rınız yalanlar ve uydurmalar üzerine bina edilen düzmece görüşlerle adaleti aldatmaya matuftur. Bu bakımdan haberinizde MHP ve MHP'lileri hedef seçen 


MİLLİYETÇİ 
HAREKET PARTİSİ 
GENEL SEKRETER 


a YARDIMCISI 


"Eğer öldürülürsem" 


Zülfikar Ali Butto'nun son sözleri şöyleydi: 

"İdam sehpasına çıkarılmak istenen ben degil, ülkemin egemenlik ve güvenliğidir.” 

"Eğer öldürülürsem, ülkemde karışıklıklar çıkabilir. Özellikle Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Afganistan, Pakistan'daki karışıkliklardan yararlanabilir ve bu durumun dolaylı sonucunda Afrika Boynuzu'ndaki hafif müzik, senfoniye dönüşebilir." 

Butto, idamından onbeş gün kadar önce cezaevinden bir mektup çıkarmıştı. Mektup, "Eger öldürülürsem" başlığı altında broşür olarak Hindistan ve Pakistan'da yayınlandı. 

İşte Butto'nun yukarıdaki sözleri, bir bakıma siyasi vasiyetnamesi sayılan bu mektupta yer alıyordu. 
` Butto'nun vasiyetnamesinde söyledikleri, daha ölmeden uygulama safhasına giriyordu. Sovyetler, Afganistan'a silah yığınağını olağanüstü ölçüde artırdı. Sınır kışkırtmaları çoğalmaya başladı. Taraki'nin topçular zaman zaman Pakistan'ı ateşe tuttular. Sovyetler tarafından kışkırtılan Afganistan, Pakistan'a saldırı hazırlıklarına hız verdi. Ama siyasi ihtiraslar, rakibini bertaraf etme arzusu, gerçekleri, ülkenin menfaatlerini görmeye engel oluyordu. 

Ziyal Hak, sırf iktidar tutkusu uğruna Butto'nun idamını sonunda gerçekleştirdi. 

Gerek ülkesi içinde geniş bir kitle tarafından sevilen, gerekse başta Üçüncü Dünya Ülkeleri olmak üzere bütün dünyada saygınlık kazanmış olan Butto'nun idamının, Pakistan'da derin karışıklıklara yol açacağı hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. 

Bu karışıklığın pususuna yatmış olan gücün Rusya olduğu da gün gibi aşikar. Sovyetler, Orta Doğu ülkeleri ve Türkiye gibi, Pakistan'ı da “emperyalizmin zayıf halkalarından" biri olarak görüyorlar ve bunu açıkça ilan ediyorlar. 
Butto'nun vasiyetnamesinde yazdığı gibi, şimdi, çaldıkları hafif müziği, senfoniye dönüştürme fırsatı çıkmıştır. 

Ziya-il Hak, Butto'yu idam etmekle, aynı zamanda böylesine büyük bir tehlike karşısındaki ülkesinin milli güçlerini bölmüş, halkını felakete sürükleme kararını imzalamıştır. 

Bir de bu olaydan Türkiye'nin ne gibi dersler çıkardığına bakalım. 

İki büyük parti lideri idamı değerlendiriyorlar. 

Ecevit: 

— İlke olarak siyaset adamlarının bu şekilde cezalandırılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Öte yandan Pakistan'ın esenliği açısından da Butto'nun idam edilmemesinin daha doğru olacağını düşünüyorduk. 

Demirel: la 5 

—İdam sehpalarının altında ot bittiği görülmemiştir. Siyaset, yanına mahkeme ve idam sehpasını aldığı zaman bir memleketi iyiye götürmez, kötüye götürür. 

İki liderin, siyasi nedenle idam olayına tepki göstermelerini olumlu karşılayabiliriz. 
Hele yanına Türün ve Elverdi gibi idam sehpalarını almış bir liderin, "siyaset yanına mahkeme ve idam sehpasını almamalıdır” demesi iyice ilginçtir. 

Ama meselenin özü bu değil. Biz bu olaydan siyasi ihtiraslar nedeniyle milli güçleri bölmenin yanlış olduğu yolunda ders çıkarılmasını bekliyoruz. 

Pakistan gibi, Türkiye de Sovyetler'in “emperyalizmin zayıf halkası” kategorisine soktuğu bir ülkedir. Ülkenin bağımsızlığı böylesine 

shlike altındayken yapılacak olan, koltuk sıyla birbirini yiyip halkı bölmek değil, tersine 45 milyonu dış tehlikeye- karşı 


eki 


MIMARLAR ODASI GENEL KURULU 


BUGÜN TOPLANIYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) TKP'lilerin engelleme- 


leri yüzünden 9-10 Mart- ladıkları sanılıyor. 


alarak bu imzanın broşünde yer almasını sağ- 


ta yapılamayan Mimarlar Odası Kongresi bugün İstanbul'da yeniden top- 


lanıyor. 
TKP'lilerin kongredeki bölücü tutumla- 


rına karşı mücadele eğilimleri güçlenirken, TKP yanlılarının da delegelere, kongreye katılarak "'yönetimi devirme" çağrısı yaptıkları bildiriliyor, 


Birlik Dayanışma, Demokratik Sol ve Demokrasi için Birlik imzasıyla çıkarılan broşürde, delegelerin kongreye gelmesi ve yönetimi devirmeleri çağrısı yapılıyor. 
Kendileriyle konuştuğumuz Demokratik Sol çevreler, broşürde adı geçen Demokratik Sol imzasırın, TKP yanlılarının bir oyunu olduğunu, kendilerinin böyle bir şeyi tasvip etmediklerini ifade ettiler. TKP taraftarlarının, bazı CHP taraftarlarını da yanlarına 


'TKP'lilerin bu entrikaları sürerken, bunlara karşı mücadele etme eğilimlerinin de arttığı ve kongrede yolsuzlukları- nın ortaya döküleceği, geçen kongredeki entrikalarının da hesabınin sorulacağı bildiriliyor. 

9-10 Martta Ankars' da yapılması gereken kongreyi TKP'liler engellemişler ve İstanbul 14. 
Hukuk Hakimliğinden aldıkları tedbir kararı ile yaptırmamışlardı. Oda Başkanı Yavuz Önen ise delegeleri polis ve jandarma ile karşı karşıya getirmemek için kongrenin başka bir tarihte yapılacağını ilan etmişti. Mimarlar Odası yayın organı ler'de TKP taraftarlari- nın yaptıklarının hesa- 


bının sorulacağını belirten yayın yapılmıştı. 

Bugün toplanan Genel Kurul iki gün sürecek, 


MENKULÜN SATIŞ İLANI Gazlosmanpaşa İcra Memurluğundan 

Dosya No: 1979/196 Ta. 
1 markası belli oimnayan 
al) tsi yoshi b 1 40'lik planya *ezgahı 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Bir botetan dola 
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OL as yapılacağı, mezkür gönde kıymetlerinin %75 Ine 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Mimarlık Haber- * 


6 Nisan 1979 


NEDEN BİR TÜRK 
RESMİ OLMASIN? 


Rasin 


1— Düşünceler gibidir sanat eserleri, başlı başla- 


rına bir değer taşımazlar. * 


Yeryüzünün güneşin etrafında döndüğü düşüncesi- nin veya La Joconde'unaynı olan bir tablonun değerli oldukları ileri sürülebilir. Fakat bu değer ilki- nin bir gerçeğin anlatımı, ikindsinin iyi bir kopya olmasından doğar. Gerçekte ne birinin ne ötekinin Copernic'in ağzından veya Leonardo'nun fırçasından çıkmaları sebebiyle taşıyabilecekleri değerlerle ilgileri yoktur. 

2— Yeryüzünün güneşin etrafında döndüğü düşüncesi veya La Joconde adlı tablo değerini, bu düşünceyi söyleyenin Copernic veya bu resmi yapanın Leonardo olmasından almaz. 
Tam tersine; biri böyle bir düşünce ortaya attığı, öbürü o resmi veya ona benzer resimler yaptığı için ün saldılar. Demek ki bir sanat eseri değerini o eseri yapan kişiden de almıyor. 

3— Nedir bu duruma göre bir esere değer veren şey? Sanatın gelişimi, düşüncenin gelişiminde olduğu gibi, birbirini tamamlayarak, yıkmaya çahşarak, çelişme içinde eytişim yoluyla olur. Bir eser çağınm sanat anlayışını en özlü, en kısa, en doğrudan doğruya yolla belirttiği ölçüde değerlidir. Bir eserin Çağının ana sanat anlayışını en özlü, en kısa, en doğrudan doğruya yolla belirtip o belirtmediği ise aynı sanat dalındaki öbür eserlere bakılarak, onlarla karşılaştırılarak, ölçülerek anlaşılacaktır. Demek ki bir sanat eserine değer veren Şey, kendinden önce gelen eserlerdir. Değer taşıyan bir eser kendinden önce gelen eserlere bir şey eklendikten başka kendinden sonra gelecek eserler için de yeni yollar açar, 

4— Görülüyor ki bir eserin değer kazanması bir gelişim içinde yer almasına bağlı oluyor. Bir gelişim içinde yer alabilmek için ise, gerekli olan ilk şart o güne dek yapılanları bilmek, görmektir. Bu bilgi, görgü, nasıl elde edilebilir, o nasıl haber alınabilir, geişim zincirinin son halkasından? Bilgiyi, görgüyü elde ediş şekli disiplinine göre değişir. Örneğin felsefede bu, kitap yoluyla olur. Gerçekten felsefe bir düşünce şeklidir. Düşünce ise sözcüklerle anlatılır. Bir sözcüğün söylenilmesi ile yazılması arasında bir başkalk yoktur. Yani sözün sesli biçimden çıkıp yazı- h biçime girişi kavramda bir değişiklik yapmaz. 
Bundan ayrı olarak bir uygarhk içindeki çeşitli dillerde, aynı bir kavramı karşılayan sözcükler bulunduğundan başka dillere çeviride de, bir değişikliğe uğramaz. Bu yüzdendir ki, yeryüzünün bir ucunda oturan bir düşünürün, yeryüzünün öbür ucunda oturan bir öğrencisi olabilir. 

Yine bu yüzdendir ki, yeryüzünün bir ucunda ortaya atılan bir iktisadi doktrin, yeryüzünün öbür ucunu altüst 


xdebilir. Bu demektir ki, özel- 


tikle basım makinasının bulunmasından sonra, felsefe- nin, bilimin gelişmesi, yeryüzü ölçüsünde, ülkeler dışında bir gelişme şeklinde olmaktadır. 


5— Sanatın öbür dallarını bir yana birakarak konumuza, resme gelelim: Resim de bilim gibi midir, onun da bilim gibi yeri © Yurdu yok mudur, o da tıp- ki bilim gibi tek bir yol üzerinde mi gelişir, bir çevredeki ressamların buldukları teknik yenilik bütün öbür çevrelerin ressamlarmı bağlar mı? Resmin bilim gibi tek bir gelişimi olması, yeryüzü ressamlarını ebirliği ile yürütülmesi için iki şart gereklidir: 


a) Yeryüzünün bır yerinde yapılan bir resmin yeryüzünün öbür yerlerindeki sanatçılar tarafından 


görülebilmesi pisam en son ne yaptığını bilsin ki ona yeni bir şeyler eklesin) 

© b) Toplumlarm her bakımdan birbirlerinin eşi olması (ressam ayrı ayrı Çevreler içinde bulunsun ki aynı şeyleri yansıtsın eserine) Bu iki nokta üzerinde ayrı ayrı düşünelim. 


6— Birinci nokta: Resmin kağıda geçirilmesi sözün kağıda geçirilmesi kadar başarılı oluyor mu? 
Bir sözün kağıda anlamın- dan bir şey kaybetmeden çıkması gibi resim de anlamından bir şey kaybetmeden çıkıyor mu? Buna bir cevap verebilmek için resmin şekilsel tanımmı yapmak gerekiyor: Resim belirli çizgi ve renklerin belirli bir yüzey üzerine işlenmesidir. Şu halde resimde belirli çizgiler, belirli renkler, bu belirli çizgi ve renklerin yer aldığı belirli bir yüzey vardır. Bu üç öğe yani çizgi, renkşölçü bir resmin baskısında aynen var mıdır? Buna "vardır" diye cevap verebilmek için kişinin ya hiç basımcılıkla iigilenmemiş ya da omründe bir resimle o resmin kağıt üzerindeki baskısını görmemiş olması gerekir. Bugünkü teknik, resimdeki bir rengi aynen kagıt üzerine çıkartmaya elvermemektedir. Renkler öylesine değişmektedir ki kimi zaman, aynı bir resmin aynı bir kitabın biri kabında öbürü içinde olan iki baskısı arasında hiç bir bağlantı o kalmamaktadır. 
Bu farklılaşmalar, deseni de etkilendirmektedir. 
Çünkü desen, çok defa, iki rengin yanyana gelişinden doğar. İki rengin değişip içiçe girdiği bir baskıda bir çizgi ortadan kalkmış, bu yüzden renkle desen de de-Zişmiş demektir. "Bu teknik engeller geçicidir. Yarın, basımcılıkta yeni gelişmelerle bir resmin aynını çıkartmak mümkün olacaktır diyen bulunabilir. Kabul edelim bu düşüncenin doğruluğunu bir an için. 
Renkleri, çizgileri aynen basma imkanı bulunduğu için herhangi bir resmin baskısı yukardaki üç öğewi de içine aldı mı demektir? Başka bir deyimle, cenk ile çizgi bakımından resmin eşi olan bir baski, boyut bakımından da o resmin eşi olabilecek midir her zaman? Resmin boyutu resmin çizgisinden, rengin- den daha az önemli değildir. Sanatçı resmini yapmak için belirli boyutta bir yüzey seçerken, çizgi ile renklerinin o yüzey içinde kişi üzerindeki etkilerini gözönüne almış demektir. Resimle çok az uğraşmış kişi dahi bilir ki bir kağıt üzerine çizilen bir desen, o kağıttan biraz daha büyükçe bir başka tuval üzerine geçirilirken boyuttaki o azıcık büyüklük deseni öylesine etkilendirir ki onu sonunda belki de baştan aşağı değiştirmek gerekir. Bu demektir ki, bir desenin aynı ölçülerle, aynı anlam içinde büyütülmesi- ne imkan yoktur. Olay büyütme için ne kadar doğru ise küçültme için de o kadar doğrudur. Bu yüzden dir ki, Bach'ın Matheus Passion'unu ıslıktan dinlemek ne ise, Rembrandt'ın Amsterdam'daki Rijk Muscum'un en geniş duvarlarından birini örten "Gece Dolaşımı" adlı resmini baskismdan görmek de o. 
“Bir gün gelecek bir resim aynı renk, aynı çizgi, aynı boyutlarla basılacak” demek kolay değil. Daha pek çok eser, yersizlikten ötürü, Louvre gibi müzekrin ambarlarında gözden uzak dururken yeryüzünün gelmiş geçmiş bütün ünlü sanatçılarının eserlerinin baskılarından meydana gelen müzeler açılacağını düşünmek pek gerçeğe uyar gibi görünemez. 


7— Gelelim öbür şarta: Eşi mi toplumlar birbirkrinin? Ne gezer; her toplumun insanı ile, toprağı ile yaşama şartları ile bir özelliği var. Sanatçı ise, içinde bulunduğu topluma, çevresine çok yakından, çok sıkı sıkıya bağlı. Sanatçıyı bil- 


ginden avran nokta bu. 
Toprağın, suyun rengnin usun doğru veya yanlış işlemesi ile ilgisi yok. Oysa ki toprağın, suyun renginin çevredeki insanların tuvale aktarılan boyalarla ilgisi var. "Soyut resim çıktı, kurtardık çevre ile bağımızı" diyenler çok. Fakat yanlış o denilen. Soyut resmi çevreden, toplum- dan, en uzağa, en öteye götürmüş sanılan Mondrian ne ile yapıyor bilir misiniz resmini? Yurdunun yani Hollanda'nın aklerinin rengiyle, evlerinin biçimi, temizliği ile, topraklarının, tarlalarının, o sınırlanmalarmm düzlüğü, açıklığıyla. 
İnanmıyanlar bu söze aynı toplumun ünlü sanatçıların- dan olan Vermeer'in, Hoogh'un resimlerine daha da olmazsa Hollanda'nın fotoğraflarına biraz dikkatlice baksınlar: Üç yüz yıl önceki Hollanda'yı yansıtan bu sanatçıların eserlerinde olduğu kadar, bugünün fotoğraflarında da Mondrian'ın vapısını görmek hiç değüç değil, 


8— Işte resmin gelişimindeki özellik. Bilimde bilim adamı, yeryüzünde en son bilinene yeni bir şey eklemekle değer kazanıyor. 
Oysa ki resimde, en son yapılan, en güzel yapılan resim diye bir şey yok. En son, en güzel yapılan resim, gelişim zincirine yeni bir halka ekleyen resim ancak belirli bir toplum resmi için sözkonusu, Goya, Rembrandt, Leonardo değerlerini birbirlerin- den değil, içinde bulundukları resim gelişimlerin- den yani İspanya, Hollanda, İtalyan resminden alıyorlar. Bu yüzdendir ki, resminin değer taşımasını dileyen sanatçı, bulunduğu toplumun resim gelişimine katılmak zorunda, Anadolu'nun ortasında oturup örneğin Paris hayranlığı içinde Hartung'tan daha güzel çizgi çizerek, Matisse" dendaha güzel renklerde karton kesip yapıştırarak "işte resim budur" deme- nin bir anlamı yok. Paris' in ortasında oturup Anadolu kilimlerinden desen çıkartmanın anlamı olmadığı gibi. 

9— Hiç mi değeri yok yabe töplümtür içinde resim gelişmelerinin? Ol maz olur mu? Aksini söylemek, köy gerçekleri ile uğraşıyor diye bir yazarm, Baudelaire'i, Goethe'yi okuması gerekli değildir demek kadar saçma olur. 
İspanyol resim gelişiminde yer alan bir Velasquez' in, bir Goya'nın, Hollanda resim gelişiminde yer alan bir Ucello veya Leonardo" nun eşya anlayışmı, bu anlayışı obelirtmek için başvurdukları tekniği bilmek,emprestyonistlerin idivizyonistlerin araştırmalarını, bu araştırmaların sonuçlarını öğrenmek sanatçının işini kolaylaştırır, yolunu kısaltır, amacına daha kolay ulaşmasını sağlar. Bu bakımdan sanatçı bunlarla imkanları ölçüsünde ilgilenecektir. Fakat nasıl Balzac'ı okumadan da Tür kiye'de yazı yazmak mümkünse, Mondrian'ı bilme- den de resim yapmak öylece mümkündür. Din etki sinden ötürü Batı anlamın- da resim gelişimi olmadı yurdumuzda. Fakat bu demek değildir ki, Türk halkı renk ile çizgi ile kendini belirtmeye çalışmış olmasın. Halk renk ve çizgiyi belki resim olarak evinin duvarına asmadı ama Yere serdi (kilim), üzerine bü rüdü (yemeni, çorap), tapmağını bezedi (yazılar). 
Gerçek değeri var bunların toplum içinde yerleşmiş, yaşamış olmaları sebehiyle. Gerçek değer taşıdıkrı için de bunlar Türk resminin ilk basamakların- dan, yapıcı öğelerinden. Bu gerçeği o görmemezlikten gelerek, içinde bulunduğu topluma, çevreye gözlerini yumarak renk ile, Çizgi ile ilişkileri "yaratma"'nın ne Türk ne de Batı ülkekri- nin resmine bir yararı var. 

(Rasin'in bu yazısı ilk kez Varlık dergisinin 1 Ocak 1959 tarihli 493. sayısında yayınlanmıştır.) 


Yarışmaya katılan Yavuz Selim İlkokulu Folklor Ekibi. 


sanat edebiyat İskoçyalı şair 


EDWIN MORGAN 


Istanbul'da konferans verdi 


1skoçyalı şair Edwin Morgan, geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Türk-İngiliz Kültür Heyetinde çağdaş İngiliz şiiri üzerine bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında bu şiirlerden örnekler veren Edwin Morgan son olarak kendi şiirlerinden bazılarını daokudu. 


Morgan konuşmasında özetle şunları söyledi: "TI. Dünya Savaşı sonrasında edebiyata bir durgunluk hakim oldu. T.S.Eliot Arden gibi şairler neredeyse yazmaz olmuşlardı. Bu savaş, birincisinin aksine önemli şiirler ortaya çıkarmayı da başaramadı. Ancak 1950'lerin ortalarında şiir denebilecek bir olgu belirmeye başladı. Kendilerinden "öfkeli delikanlılar" diye söz edilen bir kuşak çıktı. 1956'da yayınlanan "Yeni Çizgiler" kitabındaki anlayışı özetlersek:Şiirin ayakları yere basmalı, gerçekçi olmalı: şiir, daha sağlıklı daha gerçek,daha sağlam, daha deneysel ürünler vermelidir. Kendisini "Hareket" olarak niteleyen bu akımın belli başlı temsilcileri Philip Larkin ve Thom Gunn'dı. "Hareket", yapmacığa karşı bir tepki duyuyor, tantanalı şiire karşı daha yalın olma savıyla ortaya çıkıyordu. 
Ancak "Hareket" içinde yer almayan Ted Hughes, şiirini gündelik olanla sınırlamadan yaşamın daha derinde kalan akışını ortaya çkarma- ya yöneliyordu. 1952'de yayınlanan “Yeni Şiir" adlı derlemede Ted Hughes'un şiirleri de yer alıyordu. Kitabı hazirlayan Alvarez, önsözünde “Hareket'in şiir anlayışını eleştiriyor ve yalınlığa duyulan özlemin sıradanlığı ve donukluğu getirdiğini belirtiyordu. 


Aşağıda Edwin Morgan'ın şiirinden bir örnek sunuyoruz: 


RANGOON- HINDISTAN 
TEMMUZ 1971 


Kır saylı bir adam koşar adım yürüyor, Doğu Pakistan'da, tozlu bir yolda, Sırtında ak saçlı anası. 

Kadın yüz yaşında. 

Neleri varsa 

doldurup bir bohçaya 

beline bağlamış adam. 

Onlara bile 

el açıyorlar yolun iki yanında 

ölümü bekleyenler 


(Rangoon India July 1971', Instasnatic Poems 1972). 
Türkçesi: 
CEVAT ÇAPAN 


Fuar'ın bulunduğu 


"Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı”ndaki imza günleri sürüyor 


Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bundan bir sü re önce açmış olduğu "'Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı" ndaki imza günleri sürüyor. 


Atatürk Kütüphanesinde 


,8 Nisan günü Doğan Türker'in "Çocuk ve Doğa' konulu slayd gösterisinin sunulacağı açıklandı. 


Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Brezilya, Federal Almanya, Fransa, Irak, İngiltere, İsrail ve Yunanistan'ın katıldığı Çocuk Kitapları Fuarı'nda bugünden sonra kitap imzalayacak yazarlarımız ise şunlar: 


6 Nisan: Demirtaş Ceyhun, 
7 Nisan: Bekir Yıldız, 
8 Nisan: Kemal Özer, 
9 Nisan: Ebubekir Pamukçu, 
10 Nisan: Gülten Dayıoğlu, 
11 Nisan: Ümit Kaftancıoğlu ve Özgür Çoşkun, 
12 Nisan: Faik Akçay, 
13 Nisan: Ulufer Şahin, 
14 Nisan: Ülkü Tamer, 
15 Nisan: İsmail Uyaroğlu, 
16 Nisan: Afet Ilgaz, 
17 Nisan: Necati Tosuner, 
18 Nisan: Nezihe Meriç, 
19 Nisan: ömür Candaş, 
20 Nisan: Adnan Özyalçıner, 
21 Nisan: Erdal Öz, 
22 Nisan: Yalvaç Ural ve Hikmet Altınkaynak, 
23 Nisan: Hakkı Özkan, 
24 Nisan: Yılmaz Elmas, 
25 Nisan: Tekin Sönmez ve Necati Mert, 
26 Nisan: Aziz Nesin, 


" Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı" 26 Nisan tarihinden sonra kapanacak. 


— e izmir’de ilk ve orta dereceli okullararası folklor 


yarışmaları düzenleniyor 


v 


İZMİR (ÖZEL) 


Dünya Çocuk Yılı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genel Kültür Merkezi nezdin- de İzmir'de, ilk ve orta dereceli okullar arasında folklor yarışmaları düzenleniyor. 


Ayrıca bu yarışmalarda 19 Mayıs Uluslararası gençlik festivaline katılacak olan lisenin seçimi de yapılacak. 
Yetkililer folklor yarışmalarına katılacak olan okulların çalışmlarının hızla sürdüğünü söylediler. 


Basketbol karşılaşmasından bir göri 


w z 7 


üg 


1. SBF Spor Şenliği kısa bir aradan sonra tekrar başladı 


ANKARA (ÖZEL) SBF—DER'in düzenlediği 1. SBF Spor Şenliği kısa bir aradan sonra tekrar başladı. 
Şenlikte, en çok katılmanın bulunduğu Masa Tenisi karşılaşmaları ara verilmeden: sürerken, 


nispeten daha az katılma- - 


nın sağlandığı futbol, birkaç gün aradan sonra bugün tekrar başlıor. 

Futbolda bugün, 

C Grubundan — 4 
Uluslararası | İlişkiler 
2. Sınıf C Takımı, 
D Grubunda 2. Sr nf B Takım — 8. 
İktisat ve Maliye Bölümü, D Grubunda I Sınıf B Takımı — 
3. Siyaset ve İdare Bölümü karşılaşacaklar. 

Voleybol karşılaş 
maları ise ilk olarak 10 
Nisan günü başlıyor. 10 
Nisanda yapılacak voleykarşılaşmaları şöyle 


Orhan Çaplı, TSYD'ye cevap verdi 


Saat 12.00 — Öğretim 


Üyeleri - 4, Uluslararası İlişkiler Sınıfı, 

Saat 13.30 — Karma 
I — Personel. 

Saat 15.00 — 3,ik- 


tisat ve Maliye — Karma 


2. 

Basketbol karşılaşmaları da 10 Nisanda başlıyor. 

12.00 Öğretim Üyeleri —L Sınıflar. 

13.00 4 İktisat Maliye — 3-4.Uluslararası İlişkiler Karması. 

14.00 BYYO - 3 İktisat ve Maliye takımları karşılaşacaklar, 

Bugüne kadar devam eden futbol karşılaşmalarına, öğrenciler pek fazla ilgi göstermediler. 

Salonda müsabaka yapan ekipleri, taraftarları va da aynı Sınıf elemanları seyrediyor. 

Karşılaşmalara masa tenisi hariç bütün dallarda 4 Nisan günü ara verildi ve sporcular dinlenme- 


FUTBOL 
VOLEYBOL 
BASKETBOL 
MASA TENİSİ 


SBF Spor Şenliği amble- mi, ye bırakılmışlardı. 

Spor Şenliğinde öğretim üyeleri basketbol ta- 


kımaında Atletizm Federasyonu ve İ9 Mayıs Spor Akademisi Eski 


Başkanı Doç. Dr. Kurthan Fişek'te yer alıyor. 


“Gazetelerde bana ait olduğu bildirilen beyanatlarla hiç bir ilişkim yok” 


İSTANBUL (ÖZEL) Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan Çaplı, bir süre önce çeşitli gazetelerde" çıkan ve basın mensuplarını suçlayan: demecin kendine ait olmadığını ileri sürdü. 


Bilindiği gibi Türkiye Spor Yazarları Derneği 
15 Mart 1979 tarihinde 
Başkan Kahraman Bapzum imzasıyla Gençlik je Spor Bakanlığı Müsşarı Orhan Çaplı'ya dir mektup göndererek yayın organlarında çıkan beyanatla ilgili açıklama istemişti. 

Orhan Çaplı Türkiye Spor Yazarlarının mektubunu şu şekilde cevapladı; 

"Bazı gazetelerde yayınlanan ve bana ait ol- 


duğu bildirilen "Bizden iş isteyip alamayanlar şimdi aleyhimize kampanya açtılar, Onların 


Aymergen: 


seviyesine inmek istemiyoruz' şeklindeki beyanatın kesinlikle benimle ilişkisi yoktur. 


ANN 


Gül Yenici 


Spor ve sağlık 


Geçen Pazar günü yapılan Avrupa-Asya maraton koşusundan çok sayıda yaşlı atlet yarıştı. Oldukça rahat bir koşu çıkaran atletler yarışmayı, gülerek ve hiç yorulmamış olarak bitirdiler, 

Seyirciler haklı olarak yaşlı atletleri hayretle izledi. Nasıl hayretle izlemesin ki, şimdiye kadar ülkemizde o yaşta gördükleri insanlar ya güçlükle yürümekte ya da hastalıktan harap olmuş bir vaziyette yaşamlarını sür dirmektedir. 

“Yaşlı atletler böylesine dayanıklı ve sağlıklı olmalarını spor yapmaya borçlu olduklarını belirtiyorlar. 

Bu olayı kısaca şöyle bir anımsadıktan sonra gelelim sporun insan yaşamındaki gerekliliği ve önemi üzerine, 

Bilindiği gibi ülkemizde ortalama yaşam süresi 50-55 yıl. Yani insanlarımız yaşlanmaya dahi fırsat bulamadan hayatlarını kaybetmekte. 
tabi bunda da hastalıklar önemli derecede rol oynamaktadır. 

Yaşam süresini azaltan hastalıkların büyük bir kısmı ise üretimde işbölümünün yarattığı aşırı uzmanlaşma dengesiz gelişmeye neden olmakta ve şişmanlık, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, enfaktüs ve bunun gibi hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. 

Bilimsel araştırmalara göre bu tip hastalıkları önlemede en önemli ilaç, spor, egzersiz yapmak Spor veya çeşitli egzersizlikler vücudun her bölümünün çalışmasını sağlayarak daha sonra ölüm olaylarına kadar varan hastalıkları önüne set çekmektedir. 

Ayrıca felçli hastaları iyileştirmede, kırıkların tedavi edilmesinde, her çeşit cerrahi girişimden sonra hatta belirlikalp hastalığınaistemli bir şekilde yapılan sporun ve egzersizin büyük faydalar sağladığı saptanmıştır. 

Bütün bu bilimsel tespitlere karşılık ülkemizde bırakın çalışan kesimlerin hepsini ufak bir kesimi için dahi bu konuda bir girişimde bulunulmamaktadır. 


Örneğin, halen geçerli olan 1938 yılında yapılmış 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 
2. maddesinin durumu. Bu maddede memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan müesseseler, fabrikalar, ticaret evleri vesair gibi kurumlar spor tesisleri yaptırmaya zorunludur denilmektedir. 
Ama bu madde hâlâ bir türlü işlerlik kazanmamıştır. 

Görüldüğü gibi bu konuyla ilgili girişimler kağıt üzerinde kalmaktan, Çakmur'un ağzından boş laf olmaktan öteye gitmemektedir. 


Me ty 


e imi 


"Hakemlerimizin can 


.güvenliklerini sağlamak devletin görevidir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Beden Terbiyesi Genel Müdürü Argun Aymergen, "Son yıllarda çok yüksek bir düzeye çıkan hakemlik kurumunu yaralayacak olayları önlemek, hakemlerimizin can güvenliklerini o sağlamak devletin görevidir" dedi, Argun Aymergen, Türkiye Futbol Hakemleri Birliği Genel Başkanı Sabahattin Yalınpala ve Genel Sekreter Ha- 


sip Dinçay ile bir görüşme yaptı. Görüşmeye Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık ile olaylı o Karabük-Sariyer maçının hakemi Yaşar Yıldızoğlu da katıldı. 
Genel Müdür Vekili Aymergen görüşmeden sonra yaptığı açıklamada hakemlik kurumunun son 5-6 yılda büyük bir aşama yaptığını bununda somut örneklerinin Avrupa ve yurtiçinde açıkça 


görüldüğünü belirterek, hakemlerimizin spor alanlarında devlet adına görev yaptıklarını bu yüzden de hakemlerimizin can güvenliklerini sağlamak gerektiği görüşünü savundu. 

Aymergen, bu konuyla ilgili olarak Müdürlük ve yetkili kurullarının, gerekeni yapacağını da sözlerine ekledi. 

Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık da 


olaylar üzerine eğildiklerini bu yolda ödün vermeden görevlerini yerine getireceklerini söyledi. 

Türkiye Futbol Hakemleri Birliği Başkanı Yalınpala ise Karabük ve Ereğli de hakemlerimize yapılan saldırıları insanlık dışı hareketler olarak niteleyerek bu konunun üzerine eğilmek gerektiğini ve hakemlere can güvenliğinin sağlanmasıni istediklerini belirtti 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


“Spor Akademisi mezunu branş öğretmenine ihtiyaç duyuyoruz” 


O "Hükümet, okul spor faaliyetlerinde beden eğitimi öğretmenlerine yardımcı olmalıdır” 


O "Okulda meydana gelen olaylar faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkiledi” 


HAYDARPAŞA LİSESİ-2- 


Abdurrahman Çoban okul içindeki faaliyetler konusunda ise görüşlerini şöyle açıklıyor: 


"Sınıflar haftada iki saat Beden Eğitimi dersi- ne çıkıyorlar. Her sınıfın futbol, voleybol, basketbol, hentbol takımları olduğunu varsayarsak, sınıfların hemen hemen 
| hepsinin değişik branş- 
¿larda sporla uğraştığını çıkarırız. Ama ne varki takımlara giremeyen diğer öğrenciler boşta kalmakta, Bunların bir kısmı çok kabiliyetli öğrenciler, bazılgrı a ailelerinin baskısıyla sahalar- dan uzak duryyorlar. 

İki tane gayet muntazam salonumuz bulunuyor. Yaz kış, hem ders hemde çalışma yapabiliyoruz, Okul bahçesinde ise 4-5 tane hasketbol sahası, 3 tane voleybol sahası bir de 75 metre boyunda futbol sahası var, En büyük eksikliğimiz ise eski tesislere yeni ilaveler (o yapamamamız. 
Barfiks, paralel, denge 


ağacı, halat gibi tesisleride en kısa zamanda kurmayı düşünüyoruz." 

Abdurrahman Çoban, bu tesislere diğer okullarda büyük özlem duyulduğunu anlatıyor ve konuşmasına şöyle devam ediyor: 

"Türkiye'nin en büyük okulu olma ve sayısız spor tesisi ve malzemelerine sahip olmamıza rağmen -geldiğimiz seviye açısından yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. 

'Fabi' bununda çeşitli nedenleri var. Bizim gibi büyük ve her çeşit olanaklara sahip okullarda Spor Akademisi mezunu branş öğretmenlerinin çalışmasında büyük 
faydalar görüyorum. 6 
saatlik egzersiz ders ücreti karşılığında birçok spor branşını çalıştırmaktan dolayı oldukça yoruluyoruz, Ayrıca branşımız olmayan dallarda da takım yetiştirme durumuyla karşı karşıya geldiğimiz için yeterince faydalı olamıyoruz. İşte akademi me- 


Haydarpaşa Lisesi futbol takımı 


zunlarına buralarda daha fazla ihtiyaç duyuyoruz, Görevimizin beden eğitimi dersi yaptırmak olduğunun bilincinde olup elit sporcu yetiştirmek için görevlendirilmediğimizi bilmekteyiz. 
Türkiye'deki okul spor müsabakaları arkadaşlarımızın üstün gayreti ile hayata geçiyor. Hükümetin bu noktada objektif 


davranması gerekiyor ve beden eğitimi öğretmenlerine spor çalışmaların- da yardımcı olmalıdır." 

Haydarpaşa Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Abdurrahman Çoban okulun sorunlarını üç noktada toparlamış oldu. 


1— Okulda meydana gelen olavların spor ya- 


an kitleyi olumsuz yönde etkilemesi, 2— Branş öğretmenine ihtiyaç duymaları, 3— Hükümetinin Beden Eğitimi öğretmenlerine yeterli ilgiyi göstermemesi, 


Yarın: 50.Yıl Çağlavan Lisesi 


Orhan Apaydın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Orhan Apaydın, Baroların verdiği kararlar- da Adalet Bakanının onayının gerektiğini Adalet Bakanı Mehmet Can'ın,özellikle son günlerde, vesayet sisteminin kendisine tanıdığı yetkileri sorumsuzca kullandığını belirterek Bakanın tutumunu kınadı. İnsan haklarını savunmada yaşamlarını yitirmiş avukatlar ve başta Butto olmak üzere ''Hukuk araç edilerek yaşamlarını yitirenler"' anısına bir dâki- 


kalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda Apaydın özetle şunları söyledi: 

"Türkiye'de Barolar bugün yürürlükte 


bulunan Avukatlık Yasasının hükümlerine göre siyasi iktidarın vesayeti altındadır. Barolarin verdiği bir çok kararıin geçerliliğe kavuşması için Adalet Bakanının onayı gerekiyor. Baronun, üyeliğe kabul veya red, kayıt silme, disiplin cezası verme veya vermeme- ye ilişkin kararları da Adalet Bakanının onayı ile geçerlilik kazanabilmektedir. Oysa Uluslararası Hukukçular Komisyonunun kararı Baroların özerk ve bağımsız olma yönündedir. 

"İstanbul Barosu, faşist terörün önlenmesinde tek çözüm yolu olarak toplumun demokratikleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasını görmektedir. Siyasal iktidarın, bu yolun aksine, pozitif hukukumuzda yer alan anti-demokratik yasaları ve bu arada düşünce özgürlüğü ve işçi sınıfının örgütlenme haklarını ortadan kaldıran 141. ve 
142. maddeleri yürürlükte bırakmasının mantıksal gerekçesi gösterilemez." 

Orhan Apaydın, İstanbul'daki Adliye binasının yetersiz olduğunu, ancak Adalet Bakanının çözüm yerine gecekondu binaları veya han odaları kiralayarak, avukatlık mesleğini görev yapamaz duruma getirmekte 1srar ettiğini de sözlerine 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


19.30 EMEKLİLER (1) 


kişilerin yaşam ve 


20.00 DİNİDAN 
20.30 HABERLER 


siyle boyut değiştirir. 


latmaktadır 
00.01 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.02 GÜNAYDIN 

07.30 HABERLER 

. 07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası Yorin 10.21 Bölgesel Yayın 11.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

10,00 Riza Rit- Tülin Korman'dan Şarkılar 

10.50 Hafif Müzik 

11.20 Türküler Geçidi 

11.40 Bari Gel Barışalım 

12.20 Türk Hafif Müziği 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 09.00 Haberler 

09.03 Barok Müzik 10.00 Türk Yorumcular 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına'sahibi: FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


Çizgi dizi filmin 29. bölümü yayınlanacak 19.00 DOĞA BELGESELİ 


İzmir Televizyonunca hazırlanan programın bugün yayınlanacak ilk bölümünde, T. C. Emekli Sandığından emekli olup halen yaşamakta olan 


Hazırlayan: Tahsin Okyay. 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 ÜLKELER YARIŞIYOR 

22.10 TV'DE SİNEMA (Kabare) Yönetmenliğini Bob Fosse'un yaptığı ve başrollerini Liza Minelli, Michael York, Helmut Griem ve Joel Gray'in paylaştıkları 1972 yapımı bir Amerikan müzikali, Film, Christopher Isherwood'un 1939'da yazdığı ve 2.Dünya Savaşı öncesi Berlin'ini anlatan romandan uyarlanmış. 
Öykü Cambridge Üniversitesi Edebiyat Bölümünü bitirmiş olan Brian Roberts'in doktora çalışmaları için gereken parayı İngilizce dersi vererek kazanmak amacıyla Berlin'e gelişiyle başlar. Burada bir kabarede şarkıcı olarak çalı- 
‘şan Amerikalı Sally Bowles'la tanışır ve aralarında garip bir dostluk oluşur. Kendi duygusal dünyalarında yaralı olan iki kişi arasındaki ilişki zamanla ve icinde bulundukları koşulların etki- 


Maximillian'la tanışmaları ise Sally ve Brian'ın hayatlarında yeni gelişmelerin nedeni olacaktır. 
Film, kişilerin öyküsünün gerisinde Nazilerin Almanya'da iktidara doğru yükselişlerini de an- 


121.45 Şarkilar 


ekledi. 

Toplantının o öğleden sonraki bölümünde 141. 
ve 142. maddelerin tartışıldığı bir panel düzenlendi. Panele, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, C. Savcısı İsmet Kemal Karadayı, milletvekili Nurettin Yılmaz, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Tosun, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu konuşmacı olarak katıldılar. 

FARUK EREM'İN 

AÇIKLAMASI 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem, hükümet tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan "Çocuk Mahkemeleri" ile ilgili yasa taslağının Adalet Komisyonunda uğradığı değişiklikleri olumlu bulmadıklarını açıkla- 


dı. Faruk Erem, tahli- ye olan çocuğun “tahliye krizi" geçirdiğini, bu nedenle yalnız bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Sükan:... 

(Baştarafı 1. Savfada) kuz durumunda bulu- 


nuyoruz. Türkiye'nin ülke ve millet bütünlüğüyle ilgili tehditler ve tahrikler var"' dedi. 

Devlet Bakanı Sükan, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Türki- 


ye'nin NATO içindeki öneminin daha da arttığım belirterek, "Biz 


NATO'nun Orta Doğu politikasına açıklık getirmesini, bu amaçla da üst düzeyde bir diyalog kurulmasını istiyoruz" dedi. 

"NATO Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak devamından yana mıdır, bunu açıklıkla ortaya koymalıdır" diyen Sükan, daha sonra şöyle konuştu: 

"Eğer NATO Genel Sekreteri Joseph Luns ve NATO Başkomutanı Aleksandr Haig'in belirttiği gibi NATO buna inanıyorsa ekonomik güçlüklerini aşması için Türkiye'ye ittifak anlaşmasından doğan yükümlülüklerini (o geciktirmeden yerine getirmelidir." 


sorunları inceleniyor. 


Alman soylusu Baron 


20.40 Şarkılar 

21.02 Türk Hafit Müziği 21.17 Şarkılar 

21,45 Türküler 

22.02 T.B.M.M, Saati 22.02 Türküler 

22.17 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23,10 Tati! Gecesi 01.00 Kapanış 


19.45 Bedia Akartürk" ten Turküler 

20.30 Küçük Konser 

21.15 Spor Gazetesi 


23.30 Beraber Türküler 
23.30 HABERLER 
23.35 Hafif Müzik 23.55 Kapanış 


ve Solo 


22.00 HABERLER 

22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma Konseri 24.00 Gece ve Muzik 01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


istanbul Barosu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rinde bulmayan Baro'nun Küçüktaşkıner hakkında yeniden işleme başladığı ve kendisinden 7 gün içinde savunma yapmasını istediği,durumun ayrıca Baro Disiplin Kuruluna da intikal ettirildiği 


bildiriliyor. 


İstanbul Barosunun hazırladığı dosyada Nejdet Küçüktaşkıner'in ihraç gerekçesi olarak, işkence yapması; Emniyet ve MİT'te görevli iken, bunu gizleyerek Baroya kayıt için başvurduğu ve avukatlık ruhsatı alması, böylece Avukatlık yasasının 72/a maddesine aykırı hareket etmesinin gösterildiği öğrenildi. Ancak Bakanlık bu konudaki delilleri incelemeden kararı usuli bakımdan bozdu. 

Adalet Bakanlığı Küçüktaşkıner'in "savunma haklarının kısıtlandığını"' öne sürerken, işkenceci avukat, Baro'nun savunma yapması için yaptığı çağrılara gelmemiş, bunun nedeni olarak da “can güvenliğini" ileri sürmüştü, Baro bunun üzerine vilayet ve emniyete başvurmuş, gerekli tedbirleri aldırmış, ancak buna rağmen Küçüktaşkiner yine savunma yapmaya gelmemişti. 

Ayrıca İstanbul Barosu MİT'e iki defa yazarak bilgi istemiş ancak MİT bu iki yazıya da cevap vermemişti. 

Dosya İstanbul Barosuna geri gönderildikten sonra Baro'nun Küçüktaşkıner hakkında tekrar 'işleme başladığı ve kendisine savunması için 7 
gün süre verdiği öğrenildi. Baro Yönetim Kurulunun , Küçüktaşkıner'in savunma süresi dolduktan sonra, bu konuda yeniden karar vermesi bekleniyor. 


Pakistan'ın iki eyalefinde gösteri yapanları polis dağıttı 

İSLAMARAD (ÖZET) 

Pakistan'ın eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun. öldürülmesi, Pakistan'da ve dünyada tepki ve yankı uyandırmaya devam ediyor. Pakistan'da bizzat Ziya Ül Hak'ın hükümetini destekleyen ve hükümete bakan veren Pakistan Ulusal Birliği idama karşı çıktığını açıkladı. Pakistan Ulusal Birliği önderi Mallana Mahmut, “Bizim idam ile hiç bir ilgimiz yok. Biz Butto'yu siyasi alanda yenmek isterdik'' dedi. Başkan Yardımcısı Nasrullah Han'da Butto'nun ailesi- ne baş sağlığı mesajı gönderdi. Pakistan Ulusal Birliğine bağlı bakanların hükümetten istifa edebileceği ve Ziya Ül Hak'ı seçimlere gitmeye zorlayacağı belirtilivor. 

RAVALPİNDİ VE 

KEŞMİR'DE 
GÖSTERİLER 

Butto'nun O Pakistan Halk Partisi, idamdan sonra 40 günlük yas ilan etti. .Ravalpindi'nin merkezinde yaklaşık 800 kişi yarım saat kadar gösteri yaptı. Göstericiler arasmda ağlayan kadınlar dikkati çekti, Gösteriye Halk Partisinin liderlerinden eski Dışışleri Bakanı Aziz Ahmet, eski Maliye Bakanı ve eski Ulaştırma Bakanı da: katıldı. Omuzlarda taşınan üç hderde ağladı. Göstericiler polis tarafından dağıtıldı. 

Kuzey Hindistan'daki Keşmir'in başkenti Srinagar'da da öğrenciler Butto'nun idamını protesto etmek için gösteri yaptılar. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandı ve öğrencileri copladı. 

KORUTÜRK BAYAN BUTTO'YA 
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Butto'nun karısı Begüm Butto'ya başsağlığı mesajı gönderdi. 
Cumhurbaşkanı mesajın- da, "'Sevgili eşiniz, aziz dostum, Zülfikar Ali Butto'nun elim kaybı dolayısıyla acınıza Bayan Korutürk ile birlikte yürekten katılıyoruz"' dedi. 


SATILIK 
ARSALAR 


Müracaat: 49 85 80 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


Küçüktaşkıner MİT ajanıyken avukatlık yapıyordu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) böylece Avukatlık Yasasına aykırı hareket ettiği ve sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı, 

Bilindiği gibi Küçüktaşkıner'in 12 Mart döneminde gözaltına alınan devrimcilere işkence yaptığı ve MİT'te görevli iken aynı zamanda avu katlık ruhsatı da aldığ için Baro tarafındar meslekten ihraç edilmişti. Barolar Birliği de bu kararı onaylamış, ancak Adalet Bakanlığı kararı usul yönünden bozmuştu. 

ADALET BAKANI 

NE DİYOR? 

Adalet Bakanı Mehmet Can, Nejdet Küçüktaşkıner'le ilgili dosyada- ki bilgilerin yetersiz olduğunu ve Baro'nun ihraç kararını bu nedenle durduklarını öne sürdü. Mehmet Can MİT" in yasal bir kuruluş oldugunu, bu kuruluşta çalışmanın suç olmayaca», ğını" söyledi. 

Adalat- Bakanı, mühabirimizin Küçüktaşkıner'in bir yandan MİT ajanlığı yaparken, bir yandan da avukatlık yaptığını, bunun Avukatlık Yasasına aykırı olup olmadığı sorusu üzerine, "bu konuda dosyada yeterli kanıt olmadığını" ileri sürdü. Can, "ilgili kişinin MİT'te çalıştığı zamanlar içinde avukatlık yaptığına ilişkın elimizde ve Baronun düzenlediği dosyada yeterli kanıt yoktur. Bu konuda yeni bilgilerin ve belgelerin (o kanıtlanması halinde verilmiş bu durdurma kararımızı gözden geçirebiliriz"' dedi. 

Mehmet Uan ihraç kararının bozulmasına gerekçe olarak "yeterli delil" olmadığını İleri sürerken Bakanlığın bozma gerekçesinin tamamen usuli gerekçelere dayandığı, esas üzerine inceleme yapılmadığı öğrenildi. Bakanlığın bozma gerekçesi ''Küçüktaş» 
kıner'e savunma için 7 
gün süre vörilmesi gerekirken, 3 gün süre verilmesinin savunma haklarını! kısıtladığı, Baro Disiplin Kurulunun ayrıca karar alıp almadığının anlaşılamadığı, ayrıca Küçüktaşkıner'e ifade vermeye gelmediği için verilen 500 lira para cezası- nın usulsüz olduğu" gibi hususlara dayanıyor. Ba- 


kanlığın kararı ise "işin - 


esasını etkileyecek usuli noksanlıklar nedeniyle kararın onaylanmadığı ve dosyanın geri çevrildiği" şeklinde. 


BELGELER 


Gazetemizin 19 Ağustos ve 28 Ağustos 1978 
tarihli yayınlarında Küçüktaşkmer'in MİT'ten para aldığını ve işken- 


ce yaptığını açıklamıştık. Bunun üzerine Küçüktaşkıner, Emekli 


Sandığı Genel Müdürlüğü- ne 18 Eylül 1978 günü 43331 sayılı dilekçe ile başvurarak, Bârolar Birliğine yapacağı itiraz- da kullanılmak üzere kendisine MİT'in verdiği fiili hizmet zammı miktarının bildirilmesini istedi. (Belge: 1) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Küçüktaşkıner'in bu dilekçesine 26 'Eylül 1978 gün ve 30-5/11-4107/57767 sayılı yazılı cevabında, Küçüktaşkıner'in 1 Haziran 1966 ile 30,.Nisan 
1973 tarihleri arasında 
toplam 6 yıl 11 ay memuriyet görevi yaptığı belirtiliyordu. (Belge 2 ve 
3) Küçüktaşkıner bu belgeyi savunmasında kullanmamış, el altından Tercüman gazetesi yazarlarından Ahmet Kabaklı'- ya ulaştırmıştı. Kabaklı da yazdığı yazıda Küçüktaşkıner'i savunarak, onu temize çıkarmaya çalışmisti. 


Necdet Küçüktaşkıner Baro'ya ilk defa 17 Ocak 
1964 tarihinde staj için 
başvurdu. Staj bildirim kağıdında ne ile geçindiği sorusuna "Ailemle birlikte oturuyorum, müstakil geçim kaynağım yok" cevabını vermişti. 
Emniyet Sandığı. Genel Müdürlüğünün belgesinde. 
Küçüktaşkıner'in 1 Ekim 
1964 tarihinde askere gittiğinin belirlenmesine 
rağmen, kendisi ancak 16 
Mart 1965 günü Baroya başvurarak askerlik nedeni ile stajı terk etmek istediğini bildirdi. Bu arada geçen altı ay boyunca bir yandan askerlik yaparken bir yandan da staj 


.yapıyormuş gbi göründü. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer Iş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


TAŞKINER'İN 
YALAN BEYANI 


Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün o belgesin- 
den anlaşıldığı üzere 31 
Mart. 1966'da askerliğini bitiren Küçüktaşkıner, üç ay sonra 1 Haziran 
1966 günü Emniyette görevli olarak memuriyete başladı. Nitekim, 6 Eylül 
1966 tarih ve 1966/2660 
sayılı İstanbul Adalet Komisyonu kararında "Küçüktaşkıner'in Emniyette görevli olduğu gerekçesiyle stajının iptal olunduğuna" karar verdi. 
Kendisi de 24 Aralık 
1966 günlü Baro karârı 
ile avukat stajyerliğinden çıkarıldı. 


Küçüktaşkıner, MİT'- te çalışırken 20 Mayıs 
1969 tarihinde staj için 
tekrar İstanbul Barosuna başvurdu. Baroya yaptığı bildirimde MİT'te çalıştığını gizleyerek "'Babasının geliri ile geçindiğini" ve "askerlik sonrası ticaretle iştigal ettiğini" bildirdi. 9 Temmuz 1970'de staj bitim belgesini Baro Yönetim Kuruluna veren K.Taşkıner, 2 
Nisan 1971'de Istanbul Barosuna yazılma isteminde bulundu. Küçüktaşkıner bu başvuruyu yaparken MİT'teki görevi. de beşinci yılını dolduruyordu. İstanbul Barosunun 21 Nisan 1971 
tarihli kararı ile Küçüktaşkıner İstanbul Barosu avukatları arasına dahil edildi. Bu kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması üzerine kendisine 28 
Mayıs 1971 tarihind. avukatlık ruhsatı verildi. 
Böylece oKüçüktaşkıner MİT'teki görevinin tam beşinci yılında avukatlık sıfatını kazandı. Bu arada MIT'teki görevine de devam etti. 


İKİNCİ YALAN 
BEYANI 

Küçüktaşkıner,20 Atalık 1972 tarihinde İstanbul Barosuna başvurarak Baro'dan kaydının silinmesini istedi. Buna sebep olarak da "bazı şahsi nedenleri'' gösterdi. Bunun 
üzerine 21 Aralık 1972 
günü Baro'dan kaydı silindi. Nejdet Küçüktaşkıner bundan 1,5 ay sonra, 9 Şubat 1973 günü tekrar İstanbul Barosuna başvurarak, Baroya kaydının yapılmasını istedi. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün belgesinde bu tarihte hâlâ MİT'te çalıştığı belgelenen Küçüktaşkıner , bildiriminde geçim kaynağını "babasından . sağladığı gelir" olarak gösteriyordu. Bu arada geçen 1,5 ay içinde bazı ticari işlerle uğraştığını söylüyordu. Bu başvurusu üzerine tekrar eski sicil no'suyla Baro'- ya kaydedilen Küçüktaşkıner'e 1 Mart 1973 günü avukatlık ruhsatı verildi. Emekli Sandığının belgesinde Küçüktaşkıner'in MİT'teki görevinden ayrılış tarihi olarak 
30 Nisan 1973 gösterildiğinden Küçüktaşkıner'in bu başvuruda da Baro'ya yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkıyor. 

Bütün bu bilgi ve belgeler elinin altında olmasına rağmen Adalet Bakanı dosyayı esas açısından inceletmemiştir. Karar sadece usuli açıdan verilmesine rağmen Mehmet Can, “elde yeterli delil"! olmadığını söylemiştir. Adalet Bakanının bu tutumu sonucu Baro ya defalarca yalan beyanda bulunan, tutuklulara işkence yapan Küçüktaşkiner , tekrar avukatlık yapma olanağına kavuşturulmuştur. 


Kiep, acil yardımın... 


(Bastarafı 1. Sayfada) Ecevit'in de katıldığı bir görüşme yaptılar. 

Paris'te Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör- “ gütü (OECD) Genel Sekreteri Emil Van Lennep, Washington'da Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD hükümet yetkilileri, Brükselde NATO Genel Sekreteri Joseph Luns ile temaslar yapmış olan Kiep' in Müezzinoğlu ve Ecevit' e bilgi verdiği öğrenildi. 

Kiep'in bu görüşmelerde Federal Almanya Başbakanı Schmidt'in acil yardımın hızlandırıl ması Konusundaki isteğini Türkiye yetkililerine ilettiği, bu amaçla acil yardımın 4-5 haftaya kadar başlaması için çaba harcadıklarını ifade ettiği belirtildi. Kiep'in ayrıca Türkiye ile IMF arasındaki görüş ayrılıkları- nın giderilmesi için yapılanlar hakkında da bilgi aktardığı ve bu konuda yeniden görüşmelerin başlaması için neler yapılabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi. 

Türkiye'deki temasları ve hükümetin görüşleri konusunda daha önce temas ettiği kuruluşlara bilgi verecek olan Kiep, bu defa daha uzun kalmak üzere yeniden Türkiye'ye gelecek. Acil yardımın, Kiep'in bu ziyare- 


tinden sonra yeniden baslavahileceği öğrenildi. , Görüşmeler tamam- 


landıktan sonra bir açıklama yapan Başbakan Ecevit, Dr. Kiep'in Federal Almanya Başbakanı Helmuth Sechmidt tarafından Türkiye'ye yapılması öngörülen çok yönlü yardımın çabuklaştırılması ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere görevlendiril- 


Mandalinci... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


vunma sisteminde oynadığı rolün tehlikeye düşebileceğini söyledi. 


Amerika'ya yardım istemeye değil Türkiye'nin sorunlarını anlatmaya gittiklerini söyleyen Mandalinci, İran olayları ve CENTO'nun dağılmasın- dan sonra Akdeniz'de durumun kritikleştiğini belirtti. 

On gün kadar önce, Amerikan Kongresi üyeleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Amerika'ya giden Türk Parlamento Heyetinde Mandalinci'den başka Ziya Gökalp Mülayim ve Nermin Aba- dan Unat da bulunuyor. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


diğini söyledi. 

Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü: g 

"Sayın Kiep'e bu görevin verilmesinin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. 


Şansölye Schmidt ve Ba 


kan Kiep ayrı partidendirler. Sayın Kiep'e bu görevi vermekle Şansölye Schmidt Türkiye'ye yapılması istenen yardımı Almah Hükümetinin bir ulusal politika olarak benimsediğini göstermektedir." 
Türkiye'ye yapılacak 


-çok yönlü yardımı ça- 


buklaştırmakla görevlendirildiğini söyleyen Dr. Kiep ise, "yardımın süratle gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz" dedi. 

Kiep, yardımın ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama yapamayacağını da sözlerine ekledi. 

DUNYA BANKASI 

HEYETİ 

Dünya Bankası'nın 1983'e kadar Türkiye'ye vereceği kredilerin belirlenmesi amacıyla bir süre önce yurdumuza gelen Dünya Bankası Heyeti temaslarını (o sürdürüyor. 
Dünya Bankası Heyetinin Türkiye'nin 4. Beş Yıllık Plan çerçevesinde ger- 
.çekleştirmek istediği hedefler hakkında Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve öteki ilgili bakanlıkların yetkililerincea bilgi alacağı öğrenilk 

Üç hafta sürecek incelemeler sonunda iktisatçılardan oluşan bir heyet tarafından hazırlanacak olan rapor,Dünya Bankası'nın Türkiye'ye vereceği proje ve program kredilerine temel olacak. 

Öte yandan Dünya Bankası'nın o Türkiye'de finanse etmekte olduğu projelerin uygulanması konusunda incelemeler yapmak üzere bu ayın sonuna doğru bir başka uzmanlar heyetinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 

HAFERKAMP DA 

GELİYOR 
* Avrupa Toplulukları Komisyonunun Dış İlişkilerle görevli Başkan Yardımcısı Wilhelm Haferkamp,Türkiye 
AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. 
Dönem Toplantısına katılmak üzere yarın Ankara'ya geliyor. 

Karma Parlamento Komisyonunun Toplantısı 9 Nisan'da Büyük Millet Meclisinde yapılacak. Haferkamp'- ın yanısıra kalabalık bir heyet de toplantıda bulunacak. / 


YURT DIŞI B(ROLARI: 


FRANSA BELÇİKA 

188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00 322 
—2154060 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


Aydın CHP” de ilerlemeciler... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


mekte oran Avukat Ümit Altınöz. Delegeler ara sında yaptığımız nabız yoklaması Altınöz'ün özellikle köylü delegeler arasında çoğunlukla desteklendiğini gösteriyor. 


CHP çevreleri kong: rede kazanma şansı en yüksek olan adayın Al tınöz olduğunu belirtiyorlar, İlerlemeciler grubu adına Aydın'da az da olsa var olan TKP 


yanlılarıyla beraber olmasından abyor. Bu ekibe '"'Müdürler Cun- 


tası" diyen delegeler de var. Yatırımcı müdürlükler denen bazı devlet dairelerinin, müdürlerinin bu ekibi destekledikleri ve imkanlarını bu ekibe delege sağlamak için kullandıkları (o söylentisi yaygın. Hatta bazı müdürlerin O delegelerin işlerini . yürütmek için İlerlemecilern desteklemelerini şart koştukları söyleniyor. İlerlemecilerin başkan adayı tüccar Ali Rıza Özdemir. Öz: demir özel sohbetlerinde TKP yanlılarını kastederek, "ben bunlara dayanarak başkan olacağım. 
Daha sonra da bunlan teşkilattan temizleyeceğim" diyor. 

Öte yandan Cunta'ya dahil olan müdürlerin işe almada İGD'lilere öncelik tanıması, TKP yanllan ile aralarında yakın bir işbirliği olduğunu ortaya koyuyor. Konuştuğunuz delegelerin birçoğu Cunta'nın varlığını doğruladılar. İlerlemeciler grubuna dahil delegeler ise Cunta'nın varlığını reddederek bunun uydurma olduğunu öne sürüyorlar İlerlemeciler ekibinin içinde Aydın'ın bilinen TKP yanlıların- dan Gönül Kaytam ve Mehmet Yaylalı da yer ahyorlar. Teknoloji Müdürü Sedat Bozkurt da bu grubu destekliyor. 

Ayrıca Aydın Milletvekili Selami Görgüç'ün de bu ekibi desteklediği öne sürülüyor. 

Delegelere göre kazanma şansı en az olan ekip şimdiki Gençlik Kolu Başkanı Kadir Şilip'in başını çektiği Dev-Sol'- cular ekibi. Şilip'in CHP tabanından istediği deste- 
““gi bulamadığı için Dev- 

Sol grubuna dayandığını belirten delegeler, kendisinin daha önce de İlerlemeciler grubu içinde yer aldığını, burada başkanlık imkanı verilmediği için yeni bir ekip kurduğunu söylüyorlar, Köylü delegelerin ve ara kademe delegelerin desteğinden yoksun olan Şilip, bir süredir CHP Gençlik Kolu Lokalini Dev-Sol ve diğer grupların toplantı ve diğer faaliyetleri için kullanıyor. 


MUHABİRİMİZE SALDIRDILAR 


Gazetemizin önceki günkü sayısında Aydın CHP Gençlik Kolları ile ilgili haber konusunda görüşme yapmak üzere CHP lokaline giden muhabirimiz burada Dev-Solcuların saldırısına uğradı. 

Bu haberle ilgili olarak Gençlik Kolları Başkanı Kadir Şilip ile görüşmek üzere lokale giden muhabirimiz kapıda bir grup Dev-Solcu tarafından engellendi. Muhabirimizin elindeki Aydınlık gazetesini yırtan Dev-Soleular, kendisine "'CHP'ye ait yerlere giremeyeceğini" söylediler, Bunun üzerine muhabirimiz, CHP yöne- 


ticileri ile görüşmek üzere geldiğini, Dev-Solcuların ise CHP ile hiç bir ilişki- 


lerinin bulunmadığını söyledi Gazetemiz muhabiri bu konuşmadan 


sonra Dev-Solcuların saldırısına uğradı. 


ANTALYA'DA 


Öte yandan yine 8 Nisan Pazar günü yapılacak olan CHP Antalya Merkez İlçe seçimleri için Kurtuluş grubundan Remzi Kara ve CHP'li Osman Avşar yönetime aday gösteriliyorlar, 


Belediyenin ve Ant-Birlik'in yönetimine hakim olan bazı Kurtuluşçular remzi Kara'nın seçilebilmesi için CHP deperin baskı yapıyorar ya da çeşitli vaadlerle delege ayarlamaya çalışıyorlar. Bu çabalara rağmen CHP'li Osman Avşar'ın kazanma şansı- nın yüksek olduğu öğrenildi. 

Kurtuluş grubundan Remzi Kara'nın Antalya Merkez İlçe Başkanlığını kazanması halinde CHP içinde huzursuzluğun artacağı söyleniyor. 


TRABZON'DA 


Trabzon CHP Merkez İlçe Kongresi de Pazar günü yapılacak, Seçimlerde Baykalcıların liste çıkarmayacaklari bildiriliyor. Şu anda Merkez İlçe Başkanı olan Fuat Eyüboğlu'nun yanısıra İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yılmaz'ın başkanlık için çekişeceği belirtiliyor. 


KIRIKKALE'DE Kırıkkale'de ise sahte TKP yanlılarının engellemesi sonucu, İlçe Gençlik Kolları Kongresi toplanıyor, İlk kongreden 


sonra .iki sahte kongre düzenlendi. Son olarak 
31 Mart günü topla- 


nan ikinci gerçek kongre de çoğunluk sağlanamadığı için dağıldı. 

24 Mart günü toplanan ilk kongre, Belediy? 
Başkanının da desteklediği TKP'ye yakın tarafın Gençlik Kolu'nun karar defterini ortadan kaldırmasıyla dağılmıştı. 

#şDaha sonra, önçe Kızılırmak civarında sahte bir “kongre yapılmak istendiyse de bu girişim başarılı olamadı. Arkasından Belediye Başkanı Sahir koçak Belediye'de yine herkesten gizli olarak bir kongre toplamaya çalıştı. Bu çaba da amaca ulaşamadı, 

Belediye Başkanı ikinci gerçek kongrenin yapılmasına karşı çıkarken, Genel Merkezden Prof. 
Uğur Alacakaptan ilçeye, Genel Kurulun toplanmasını isteyen bir telgraf çekti. 

Bu arada Belediye'ye güvenen TKP yanlıları bir taraftan kendi yandaşlarına Belediye'de iş sağlarken, bir taraftan da birçok insanı işten atmakla tehdit ettiler. Kırıkkale İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı Mustafa Tek ve 

iki kardeşi işten atıldı. 
Bu faaliyeti Belediye Başkanı Sahir Koçak ile İGD'li olarak tanınan ESO Müdürü Süleyman Yücel'in yönettiği bildiriliyor. 

31 Mart günü toplanan 
ikinci gerçek kongreye Belediyeciler gelmeyince çoğunluk (o sağlanamadı ve tarih belirtilmeden kongre ertelendi. Kongrenin yapılamaması CHP'li 


gençler içinde şaşkınlığa - 


yol açtı. 


İSTANBUL (AA) 

İstanbul Belediye Encümenince ekmeğin gramajı düşürüldü. 

Belediye Encümeninin dünkü toplantısında halen 80 randımanlı undan üretilen ve yüzde 37 rutubetli 555 gram olan ekmeğin 515 grama düşürülmesi kararlaştırıldı. 
Encümenin kararı uyarınca İstanbul'da ekmek yine 400 kuruştan satılacak. 


KAYIP—TC Emekli Sandığından aldığım 1 Nisan 
1979 tarih, ZA 01545652 
Nolu çekimi kaybettim. 
Geçersizdir. 

Cemile AKTAŞ 


KAYIP— E.U Kimya Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim, geçersizdir. ŞULE ERSÖZLÜ; 


İSVEÇ 
Luntma: 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bilestr 53 
Utrecht i 
Tel: 31 47 61 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 


Lozan 


Adana'da 


3 kisi öldürüldü 


ADANA (ÖZEL) Adana'nın Osmaniye İlçesinde bugün çıkan olaylarda ikisi öğrenci biri köylü olmak üzere üç yurttaş öldürüldü. 
Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul” un olayların gelişmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, olayların Endüstri Meslek Lisesinden atılan Turan Fi- dan adındaki öğrencinin okul çıkışında sol görüşlü öğrencilere ateş açmasıyla başladığını, her iki karşıt görüşlü grup arasında çıkan çatışmada Mehmet Mart ve Mustafa Şahin adlı öğrencilerle o sırada lidan geçmekte olan İsmail Taşer adlı köylü yurttaşın kurşunlara hedef olarak hayatlarını kaybettiklerini belirtti. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 


1020 Renens 
V.D.) 
1290 TI. 


108 TI. (1 Aylık) 
320 TI. (3 Aylık) 90DM (3 Aylık) 
645 TI. (6 Aylık) 
(1 Yıllık) 310 DM (1 Yıllık) 


dir. 


leri katılabilecektir. 


şıdır. 


Yurtdışındaki nınmıyor? 
hangi nominin açığını 


tutum, mu değil midir? 


zi ların tasarısıdır. 


kiye halkı 


Diğer yandan bu hüküm, seçim güvenliğini } ortadan kaldırıyor ve siyasi partilerin eşitliği ilkesini hiçe sayıyor. Eskimiş ve omuzlarında , büyük günahlar taşıyan partilerin önüne seçim sandıkları başında,hile ve zorbalığa başvurma yolları açılmaktadır. 3 

Seçim Kanununda değişikliğe gerçekten : ihtiyaç vardır. Ama demokrasiyi ve gelişmeyi ` bastırmak için değil, tam tersine demokrasi ve toplumumuzun ilerlemesi için. f işçilerimize ve 18 yaşınıdoldurmuş gençlerimize niçin oy hakkı ta. 
Nerde kaldı bu konularda halka; verilen sözler? Gençliği siyaset dışına iterek mesele çözülebilir? 
milyon işçiden, emperyalizme bağımlı ekokapaması için döviz iste, ama ona bir oy hakkıni bile çok gör! Bu emekçilere 


Yeniliğe ve demokrasiye karşı bir tasarı 


de bütün ilçeleriyle birlikte örgütlenme şartını getirmektedir. Bugün yürürlükte olan kanuna göre, 15 il merkezinde ve bu illerin bütün ilçelerinde örgütlenmek yeterlidir, Gerçi bu şart Türkiye İşçi Köylü Partisi için bir engel oluşturmayacaktır. Çünkü TİKP, bırakalım 23 ili, daha çok sayıdaki ilde bütün ilçeleriyle birlikte örgütlenebilecektir. Ne var ki, bu sınırlama yeni partileri, dolayısıyla yeni düşünceleri; özetle yeniliği ve gelişmeyi bastırma amacını taşımaktadır. Son gelen haberler bu değişiklikten vazgeçme eğiliminin belirdiği yönündedir. Umut edelim ki, bu eğilim geçerli olsun. 
Ne var ki Değişiklik Tasarısının ruhuna sinen tutuculuk hastalığı bu konuyla sınırlı değil- ` 


Yeni Kanun Tasarısına göre, İlçe Seçim Kurullarına, son genel seçimde en çok oy alan dört partinin, Sandık Kurullarına ise son genel seçimde en çok oy alan beş partinin temsilci- 


Böyle bir değişikliğe niçin gerek duyulmaktadır? Türkiye'yi bugünkü zor günlere getiren. ` partilere ayrıcalık tanımanın anlamı nedir? 

Bir partinin ilk defa seçime katılması, o : partinin güçsüz ve etkisiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, halkımızın yenilik istediği bugünkü şartlarda, bu düzenleme doğrudan doğruya toplumumuzun gelişmesine kar- - 


Yurtdışındaki 1 


güvenmeyenlerin tutu- 


Seçim Kanunu Değişiklik Tasarısı, ülkemiyaşadığımız zor günlere sürüklemiş olan-Hiç bir konuda biraraya gelemeyen CHP ve AP, demokrasinin ve yeniliğin karşısına çıkma noktasında, pe şabiliyorlar.:Deneniniş: ve halk için:bir."'umut'" ~ olmaktan çıkmış olanlar birbirlerine'sarılıyorlar ` ve halkın devrimci yönelişinin karşısına dikili yorlar. Türkiye halkı, yıllardan beri CHP'nin ` tek parti dönemini, Bayar—Menderes rejimini, onun devamı olan AP'yi, MC'yi ve derken Ecevit hükümetlerini yaşadı, sınadı ve tanıdı. Tür- bugün yeni bir arayış içindedir, umudunu kendi elleriyle yaratmaya yönelmektedir. Halk, bağımsızlık istiyor, demokrasi istiyor, eskiyi aşmak ve yenilik istiyor. Seçim Kanunü Değişiklik Tasarısı halkın bu özlemlerine set çekme çabasının bir ifadesidir. 
Seçim Kanununda yapılmak istenen değişik- | 


a bulu- 


likler, tutuculuğu ve demokrasiden hoşlanmayan bir anlayışı yansıtıyor. Ne yapsalar nafile dir. Türkiye'nin gelişmesi, bağımsızlık, özgü lük, demokrasi yönündedir. 


İstanbul Barosu 101 ir 


(Baştarafı 1. Savfada) duğunda 63 üyesi vardı. 
inci Abdülhamit döneminde kapatılan İstanbul Barosu 21 Ağustos 1908'de tekrar genel kurulunu topladı. 

Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul Barosu Kurtuluş Savaşına hizmet etti. O zamanın Baro Başkani Celalettin Arif Bey Kuvayı. Milliye" nin ör saflarında bulundu, İstanbul Barosunun birçok üyesi Kurtuluş Savaşına katıldı ve Kuvayi. Milliye saflarında yer almıştı. 

Cumhuriyetin kuruluşu sırasında 1924 yılında İstanbul Barosunda tasfiyeler yapıldı. Cumhuriyet devriminin 1924 
yılında ilk genel kurulunda açış konuşmasını yapan Abdurrahman Adil cumhuriyeti övmüş ve İstanbul Barosu başkan ve üyelerinin Kurtuluş Savaşına nasıl hizmet ettiklerini anlatmıştı. 

Tarihte ilk defa Avukatlar Topluluğu (Baro) Romalılar tarafından kuruldu. Tarihin ilk barosunun toplantı yeri de İstanbul İlidir. Tarihin ilk barosunun kurulduğu yerde 101 yaşını dolduran İstanbul Barosu 6 bin 500'ü aşan üyesiyle dünyanın sayılı barolarından biridir. 


İstanbul Barosu 101.. 


yılına girerken Başkan Orhan Apaydın Baronun 
1977 yılı Genel Kurulu 
açış konuşmasında, İs- 


Yurt Dışı 
30DM (1 Aylık) Yayın ilanı 


160 DM (6 Aylık) 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar 3.5.7, sayfalar 


" * (Yayın Sayfasında) Doğum,Evlenme,Ölüm(5 Snt.) 350 lira Küçük İlanlar 


tanbul Barosunun görüş- ^ lerini şu şekilde dile getirmişti. $ 
"Siyasal, sosyal ekonomik o bunalımlarla çalkalanan bizim gibi ülkelerde baroların çalışmalarının salt meslek konularıyla sınırlanması olanaksızlaşmaktadır. Özünde meslek sorunlarını toplumsal düzenin yarattığı sorunlardan soyutla-” yarak çözme yolu bulu»: namaz. Başta yaşama hakkı olmak üzere insan 


olmanın vazgeçilmez gereği olan temel hak ve özgürlüklerin pervasızca çiğnendiği, devlet olanaklarından yararlanan ` yasa dışı zorba güçlerinsiyasal amaçlarla işledik- / leri cinayetleri çoğu kez yargısal koğuşturma konusu yapılamadığı bağiımsız yargı organının verdiği kararların yürütme organınca uygulan- ` madığı, biz avukatlar gi- ` bi emekleriyle geçinenlerin belirli azmlık grupları yararına insafsızca ezilmesine yol açan bir ekonomi politikasının Anayasal. sosyal devlet ilkesi hiçe sayılarak yürütüldüğü, ülkemizin bugünkü ortamında ise kişilerin hak ve özgürlüklerini savunmayı meslek edinenlerin görevlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri bile bir sorun oluşturur." 
SE 


aSa 


“KAYIP— Hacettepe Üni- 


versitesinden aldığım şebeke kartımı KEN hükümsüzdür. 

Aysel Sevimli 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


“iais 


22340—376 


(Kelimesi) 5 lira 


Taksim alanının kana boyandığı, 40'a yakın yurttaşımızın hayatını 
kaybettiği 1 Mayıs 1977 
olayı hepimizin hatırındadır. IMayıs katliamının ardındaki tertibin üzerine gittik. 

önce Halkın Sesi dergisinde, sonra da gazetemizde kanlı tertibin cereyan edişini gerçek şekliyle ortaya serdik, tertibin nasıl düzenlendiğini, amacını, baş rolü oynayan güçleri açığa çıkarttık. 


1977 Haziranından; 
yapılacak seçimleri engellemek: için karanlık güçler 1Mayısı hedef seçmişti. MC hükümeti tertibin yolunu açmıştı. 


düş 


O dönemde DİSK'in başında bulunan Moskova yanlıları da ,'Maocuları mitinge osokmayacağız" (ezeceğiz) diyerek günlerdir sopalar yığıyor, militanlarını silahlandırıyor, tertibin zeminini hazırlıyorlardı. Öte yandan Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu ve Halkın Birliği gruplarının oluşturduğu "üçlüBlok"' ise ne pahasına olursa olsun katılacağız" diyerek tertibin gönüllü aleti olacağını çoktan ilan etmişti. Bazı gazeteler günlerdir ''1 Mayıs “kana bulanacak, kan gövdeyi görütecek" propagandasına başlamıştı Dile. 


... Ve "üçlü blok" alana girerken patlayan üç 


H.Yolu, H.Kurtuluşu ve H.Birliği eski yöneticileri 1 Mayıs 1977'ye nasıl katıldıklarını anlatıyorlar 


1 MAYIS 1977 
OLAYI 


HALKIN YOLU YÜRÜYÜŞ KOLU SORUMLUSU: 


“Alana girerken karşımızdaki herkesi 


el silah 1 Mayıs katliamının da başlangıcı olmuştu. 


Bugün, 1 Mayıs 1977' nin şimdiye kadar ayrıntısına pek değinilmeyen bir yönüne ışık tutacağız. 
O zaman "üçlü blok'"'un yürüyüş kolunda Halkın Yolu H.Birliği gruplarının sorumluluğunu yapmış olan kişiler ve H. 
Kurtuluşu'ndan görevli bir kişi 1 Mayıs'a nasıl hazırlandıklarını, olay gününü ve daha sonra nasıl tutum aldıklarını anlatacaklar. Bu anlatılanların bugün tertibin aydinlatılması konusunda pek önemi yok. Ancak, bu grupların nasılbir anlayış taşıdıklarının ve bu 


anlayışın onları nereye 


götürdüğünün ortaya serilmesi için Önemli dersler taşıyor. 


HALKIN YOLU 
YÜRUYUŞ KOLU SORUMLUSU 
ANLATIYOR 


1 Mayıs'a katılacağız 
derken, bunun doğru olduğuna hiç birimiz kesin olarak inanmıyorduk. 
Ancak, "biz güçlüyüz, işçi sınıfının gerçek hareketiyiz, proleter devrimci hareket biziz"' diyerek etrafımızda taraftar toplamış, "keskinlik"'propagandalarıyla, eylem ya- 


Olayların başladığı sırada Tarlabaşı'nın Taksim alanına açılan ağzı: 


da 


"Bir anda silahlar patladı. Herkes birbirini ezerek kaçışıyor- 


rışıyla taraftarlarımızı körükler olmuştuk. 


"Biz işçi sınıfıyız"' diyorduk, "İşçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs'ı başkalarına bırakırmıyız" 
1 Mayıs'a katılmamakla büyük prestij kaybedeceğimizi düşünüyor, "'Ne pahasına olusa olsun katılıp gücümüzü ispatlamalıyız"' görüşünü taraftarlarımıza kabul ettirmeye çalışıyorduk. 


“UÇLU BLOK 
KURULUYOR” 


1 Mayıs'tan bir ay kadar önce H. Kurtuluşu ve Halkın Birliği ile birlikte törene katılma kararı aldık, Aramızda bir dizi. 
görüşme oldu. Bu sıralar- da Halkın Kurtuluşu için de bölünme meydana gelmişti. Durumları pek iyi değildi. Halkın Birliği'nin ise zaten pek gücü yoktu. Biz ise daha hevesli gözüküyor, hazırlikların büyülk bir kısmını üstleniyorduk,. Böylece öteki grupların taraftarlarını etkileyebileceğimizi düşünüyorduk. ` 


Üç grubun 1 Mayıs öncesinde. ortak çıkaracağı özel sayının yazılarını da biz hazırladık. Yazılar konusunda pek anlaşmazlık çıkmadı ama alta yazılacak sloganlar konusunda ise 1 ay sürecek tartışmalar çıktı. 
Kimi bir kelimenin değiştirilmesini, kimi alttaki cümlenin üste yazılmasını istiyor, kimi işçiler sendika yönetimine" yerine "devrimci işçiler sendika yönetimine" yazılsın diyor ve bu konularda uzun siyasi-teorik açıklamalar getiriyordu, Herkesin amacı sonuçta 


kendi sloganına yakın sloganların yazılmasını sağlamaktı. Sonunda hepsini ortası şekilsiz yer karar kılın- 


TARTIŞMALAR YASAKLANIYOR 


Aklımızı öylesine grup 


çekişmelerine takmış, herşeye kadir olduğumuza kendimizi öylesine 


inandırmıştık ki, basında geliştirilen propaganda, revizyonistlerin o kışkıştmaları ve gerginleşen siyasi ortam hiç dikkatimizi bile çekmiyor, bize bir şey ifade etmiyordu. 

Aydmlık'ın görüşlerini savunan arkadaşlar israrla bizleri bularak, tataraftarlarımızıntoplandığı derneklere defalarca gelerek bir provokasyon zemini yaratılmak istendiği ayrı bir yürüyüş kolu halinde katılmanın yanlış olduğu böyle katılınırsa provokasyona alet olünacağı konusunda bizi uyarıyorlardı. Ama bu uyarılar aklımızı başımıza getireceğine bizi daha da öfkelendiriyordu. Aydınlık'tan arkadaşları. 
“pasifistlikle, korkaklıkla" suçluyor, keskinlik nutukları çekiyorduk. 
Bir süre sonra da taraftlkrmiza Aydınlık görüşlerini savunan arkadaşlarla tartışmayı yasakladık, 

1 Mayıs yaklaşırken 
H. Birliği, eylem planlarının MİT'in eline geçtiği haberini getirdi. Ancak bu olay bile bizim için uyarıcı olmadı, üzerinde durmadık. 

Bu arada bir noktayı da belirtmek gerek. "'Üçlü Blok" oluşturulurken, biz Aydınlık-Halkın Sesi' nin de eylem birliği içine alınmasında ısrar etmiştik, Görünürde bunu birlik için savunduğumuzu söylüyorduk. Aslında ise Aydınlık'ın uyarıları yönünde içimizde şüphe vardı. Onları da suça ortak ederek içimizi rahat- 


AÇIKLAMALAR-ELEŞTİRİLER-TEPKİLER-AÇIKLAMALAR-ELEŞTİRİLER-TEPKİLER. 
“Köylü devrimciler”imzalı mektup 


Yayınımızla ilgili olarak "Köyden Gelen Mektup-Köylü Devrimciler" imzalı bir mektup aldık. Ankara" dan postalanan bu mektubu aynen yayınlıyoruz. 

Sayın Aydınlık Gazetesi Bilinmeyen Sol yazarı, güzel polislik yapıyorsunuz. Sizi kutlarım. 13-14 Mart yazılarınızda Devrimci Yol'u adeta kötüler gibi faşist odakları kendinize güldürüyorsunuz. Her devrimci- nin bir inandığı dava vardır. TİP, TSİP, TKP harici. 
Siz eğer gerçek bir devrimci iseniz, neden bencilliğinizi kaldırmıyorsunuz? Adeta kendinizi dünya çapında bir devrimci olarak görüyorsunuz. 

Devrimci Yol'dan ayrılan Dev-Solcular daha başka bir yön değiştirdiler. Çünkü Devrimci Yol'da içki içip, kumar oynayıp halktan toplanan paraları sabahlara kadar pavyonlarda meyhanelerde yiyemiyorlardı. 
Şimdi ise başı belirsiz bir tutum izlemektedirler. Bu da burjuvazinin işine yaramaktadır. Halkın nefretini getiren sahte devrimcilerin yüzünden hangi köye hangi kasabaya varsan halk nefret ediyor. Soruyorum size neden acaba? Yaşadığımız ülke Müslüman bir ülkedir. 
Onur için. İçki içip, kumarda parasını kaybeden sahte devrimciler Allah'tan başlayıp kitaptan çıkıyorlar. 
İçimizde bir de inkarcılar var. Bunlar halkı daha nefretettiriyor. 

Acaba sizin açınızdan halk bilinçlenmeden silaha sarılır mı dersin? Size soruyorum: Türkiye'de oligarşi var mıdır? Yoksa oligarşiyi yıkana kadar savaşacağız kelimesini bilmeyecek kadar cahil misiniz? Yoksa Türkiye'de, sizin açınızdan, milyonlara dansöz oynatanlar ve parayla halkı teslim alacağız diyen kişiler yok mudur? Bizim açımızdan vardır. Fakat bu halkı hiç kimse satın alamaz ve alamayacak. Size bir örnek: CHP Hükümetini düşürmek için bir konuşmasında şöyle diyordu Demirel: "Gerekirse satın alacağım milletvekillerini, bu hükümeti yıkacağım." Acaba bu Batının jandarmalığını mı, yoksa uşaklığını mı yapıyor? Bu kuvveti kimden alıyor? 

Biz hiç bir zaman ne Rusya'nın ne Çin'in polisliğini yapmadık ve yapmayız. Bu Türk milleti kimin peşinden gidileceği, kimin gerçek devrimci, kimin Rus uşağı olduğunu biliyor. Sokak ortasında, Allah yok diye.nara atan devrimcimiz yok bizim. İnancımız sonsuz, kararimız kesindir. İşçimizi sömüreni 


yıkana kadar savaşacağız. DEVGENÇ 

"Köylü Gençler" imzalı mektuptaki "polislik yapıyorsunuz" iddiaları üzerinde durmayacağız. Bu iddialar konusundaki tutumumuzu defalarca açıkladık. Okurlarımız da Dev-Solcuların içki içip, kumar oynadıklarını, bunların sahte devrimci olduklarını ve halkın nefretini kazandıklarını belirtiyorlar. Şimdi içki içen Dev-Solcular, mektubu yazan okurlar mızı da "polislik"'le suçlayabilirler. Ama bu "polislik" midir? Elbette değil, bu solculuk adına halkı karşı işlenen suçların açıklanmasıdır. Biz de solculuk adına yapılan ama solla ilgisi olmayan ve halkın nefretini kazanan bu tür olaylari açıklıyoruz. 

Devrimci Yol'u kötülediğimiz iddiasına gelince, Devrimci Yol hakkında yazdıklarımızın tümü gerçeklere dayanmaktadır. Eğer okurlarımız bu konuda yanış şeyler yazdığımızı düşünüyorlarsa, belirtsinler tartışalım. 

Mektupta "halk bilinçlenmeden silaha sarılır mı?" 
deniliyor. Bunu, okurlarımızın mektuplarının sonuna imzasını attıkları DEV-GENÇ'e sormak gerekir. 
DEV-GENÇ'in savunduğunu öne sürdüğü M.Çayan' ın görüşüne göre önce küçük gerilla grupları silahlı mücadeleyi başlatacak, bundan etkilenen halk da silaha sarılacaktır. 

"Oligarşiyi yıkana kadar savaşacağız" kelimesini biliyoruz, duyduk. Ancak bunun devrime hizmet etmediğine inanıyoruz. Bu sloganı atanlar bile neye "oligarşi" dediklerini bilmiyorlar ya da farklı farklı söylüyorlar. 

Emperyalizmi ve bütün hakim sınıfları sepete doldurur gibi oligarşi 'denen şeyin içine doldurmakla ve her şeyi "oligarşiyi yıkacağız"la izah etmekle devrim davası ilerleyebilir mi? 

Dünyadaki ve ülkedeki güçleri, bunlar arasındaki ilişkileri ve çelişkileri tahlil etmek, bunlar içinde en tehlikeli olanı âtekilerden ayırmak, ittifak edilebilecek olanları belirlemek gerekir. Devrim hayal eden değil, gerçekten devrim yapmak isteyen bir kişinin tutumu budur. Ekmeğin lokma lokma yeneceği gibi, devrim mücadelesi de her zaman en tehlikeli düşmanı tecrit ederek ve ona karşı birleşilebilecek bütün güçleri birleştirerek ilerler. 


Bartın'da yayınımıza karşı IGD'nin başını çektiği ittifak 


Bartın Eğitim Enstitüsü öğrencileri yayınımızla ilgili olarak gazetemize yapılan baskıları anlatan bir mektup gönderdiler. Ay- 


nen yayınlıyorüz: 


Biz Bartın Eğitim Enstitülü devrimcileriz. Size burada olan bir olayı yazıyoruz. 
Aydınlık'ta "Bilinmeyen Sol” dizisi başladıktan sonra Devrimci Halkın Yolu diğer 


gruplara Aydınlık'ı 


okula sokmama ka- 


rarı önerdi. Halkm Kurtuluşu ve Kurtuluş grupları da bu öneriyi kabul ettiler. Devrimci Yol öneriye katılmadı. İdeolojik olarak mücadele edeceklerini söylediler. Biz yine de gazeteyi alıyoruz. 

Geçen hafta bir arkadaşımız elinde ga- 


zeteyi okuyordu. 


Kurtuluşçular toplu 


halde geldiler ve "gazeteyi katlayıp cebine sok" dediler. Arkadaş karşı çıktı ve gazete- 


yi okumaya devam 


etti. Arkadaşımızın e- 


linden gazeteyi alıp yırttılar. 

Bundan iki gün sonra okulun kantinin- de televizyon seyreden başka bir arkadaşımızın elindeki Aydınlık'ı yırtıp attılar ve şunları söylediler: "Size bu gazete devrimcilerin bulunduğu okula gelmeyecek demedik mi? Seni saçlarından tutar, ibret olsun 


diye asarız." 


Tüm bu gelişmelerden yararlanan İGD' liler bir bildiri dağıttılar. Bu bildiride açıkça Aydınlık'a saldırıyorlardı. © 

Bu gruplur tabanlarına da baskı yaparak, Aydınlıkçılarla tartışmayın diyorlar. Amaçları bir provokasyon yaratıp öğrenimi engellemek. Fakat biz bu oyunlara gelmiyoruz. 

Devrimciler olarak biz öğrenim ve fikir özgürlüğü, can güvenliği uğruna sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Tüm Aydınlık çalışanlarına devrimci selamlarımızı yolluyoruz. 


latmayı bette Aydınlık bu suça ortaklık etmediği kararlı bir şekilde bizi 


mamız için mücadele et 


Olaydan sonra da devrimcilere, devrime ve Mao'ya 


yöneltilen saldırıları da tek başına göğüsledi. 


YÜRÜYÜŞ BAŞLIYOR 


1 Mayıs günü Saraçhane'de toplandık, Büyükçe bir yürüyüş kolu Eyüp" ten geldi. Saraçhane'de bizden başka Emeğin Birliği ve Kurtuluş grupları bulunuyordu. DİSK görevlilerinin başında bulunan azılı Moskova yanları su kemerlerinin önüne kat kat kırmızı gömlekli görevli sıraları dizmiş yolu kapatmışlardı. Burada uzun süre bekledik. DİSK görevlileriyle aramızda yoğun tartışmalar başladı. Onlar bizi sokmayacaklarını söylüyorlar. Biz ise ne pahasına olursa olsun gireceğiz diyorduk. 

Ne pahasına girdiğimiz ise birkaç saat sonra anlaşılacaktı. 

Sonunda DİSK görevlilerinin kordonu Unkapanı yönüne yürümeye başladı, Önde sıra sıra kırmız; gömlekli DİSK pazubentli işçiler, arkada Kurtuluş ve Emeğin Birliği grupları en arkada da biz yürüyüşe geçtik. Ancak yürüyüş kolu çok yavaş ilerliyordu. Uzun süre durarak bekliyor, sonra birkaç adım atıp yine beklemek zorunda kalıyorduk. Bu arada yürüyüş kolunda gerginlik ve sinirlilik iyice arttı. Unkapan'ına gelirken Halkın Birliği sorumlusu Eminönü'ne giderek ora- da miting yapıp dağılma önerisi getirdi. H. Kurtuluşu ve biz bu öneriyi reddettik, 

Saatler sonra Tarlabaşı'ndan Taksim'e yaklaşmaya başladık. Bu arada meydanın tamamen dolduğu, Kemal Türkler'in konuşmasını bitirmek üzere olduğu haberleri geliyordu. Bu bizi daha da telaşlandırdı. Bizi böylece mitingin dışında tutacaklarını düşündük, Taksim Alanına yaklaştıkça gerginliği iyice artan kitle çok şiddetli sloganlar atmaya başlamıştı. 
Kimse başkasının ne dediğini duyamıyordu. 

Tarlabaşı'nın meydana açılan ağzındaki görevli kordonu aralandı ve bu aradan Kurtuluş ile Emeğin Biriği grupları koşarak meydana girdiler, Görevli kordonu tekrar kapandı. 


VE YARIM SAAT 
YAYLIM ATEŞİ 


Bir anda bizim yürüyüş kolu kırmızı gömlekli görevli kordonuyla gögüs gögüse geldi. Artık bütün mesele alana girip 


istiyorduk. El- gibi, 


provokasyona alet olma- 


yordu. 


yakalatılması latıyordu: n 


yakalatmış, 


müş. 


1 Mayıs'tan birkaç gün önce Halkın Birliği yöneticileri, H. Kurtuluşu ve H.Yolu yöneticilerine bir haber ilettiler. H.Birliği'nin önde gelenlerinden biri Adana'ya giderken bir sürü belge Ve yazıyla yakalanmıştı. 
Yakalanan belgeler arasında 1 Mayıs planları da vardı! H.Birliği planların olayını da şöyle an- 


Sözkonusu kişi Adana'da planları görevlileri tarafından Ankara'ya götürülürken, bir ben- 
-zin istasyonunda yüznumaraya gideceğini bahane ederek yakındaki bir köye kaçmış. Arkasından silah sıkılmasına rağmen uzaklaşmış ve başka bir arabaya binerek Ankara'ya dön- 


H.Kurtuluşu-H.Yolu-H Birliği Blokunun 1 Mayıs eylem planları MC'nin eline nasıl geçti? 


1 Mayıs öncesinde H.Kurtuluşu, 
Halkın Yolu ve Halkın Birliği grupları ittifak kurmuş ve İstanbul'daki mitinge ortak katılmanın yanında birçok ilde de ortak mitingler düzenleme kararı almıştı. Üç grup bu ortak eylemleri için çeşitli planlar yapmışlardi. Planlarda hangi ilde hangi grubun eylemin ağırlığını üstleneceği, maddi giderlerin nasıl karşılanacağı, eylemlerin nasıl yürütüleceği, hangi yan çalışmaların yapılacağı belirtili- 


sürmüştü. 


Aynı kişi, 1 Mayıs planlarını yakalattıktan iki ay kadar sonra Ankara" da üzerinde tabancayla ve iki ay sonra kefaletle serbest bırakılacaktı. Bu kez de anlattığına göre sorgusu sırasında tanıdığı bir ülkücünün kimliğine bürünmüş ve polisi böyle atlatmıştı. ; 


Hiç üzerinde durmadılar 


Üç grubun planlarının ellerine geçmesiyle 1 Mayıs katliamının tertipçileri paha biçilmez bir malzeme bulmuşlardı. 


Artık bu grupları tertibin içine çekmek zor olmayacaktı. Önceden haberleri olmasına rağmen H.Kurtuluşu ve H. Yolu yöneticileri, planların yakalatılması olayı ve olayın hikayesi üzerinde hiç durmadılar, Tertibin içine gözü kapalı daldılar, 


Benzer olaylar 


Planları yakalatan kişinin daha önce de buna benzer olayları vardı. Örneğin, 12 Mart'ta Filistin'den gelirken etrafının sarıldığını, yanındaki teçhizatı birakarak kaçtığını öne 


yakalanacak 


"Yürüyüş kolu çok ağır ilerliyordu. Gerginlik iyice artmıştı." 


girmeme meselesi olmuştu. Karşımızda kim varsa bize düşman, faşist görüyorduk, Gerginlik son haddine varmıştı. Sürekli slogan atılıyordu. 

İşte bu sırada görevli kordonunun ardında bir yerden üç veya iki el silah patladı. Kısa bir sesizlik oldu ve arkasından yüzlerce silah cayırdama- 


ya başladı. 

Bizim bulunduğumuz yerde ve sonradan öğrendiğimize göre alanın öteki yerlerinde yarım saate yakın yoğun silah sesleri devam etti. 

Kalabalık panik içinde kaçışıyordu. Ne sorumlu kalmıştı ne de görevli. 
Herkes birbirini çiğneyerek geriye ve ara sokaklara doğru koşturuyordu. 
Ara sokaklarda yer yer polisle taşlı çatışmalar oldu. 


KIMSENİN AĞZINI 
BIÇAK AÇMIYORDU 


Olay sonrasında herkeste büyük bir şaşkımılık vardı. Korktuğumuz tertip gerçekleşmişti hem de geliyorum diye diye. 
Haberlerden 30'u aşkın kişinin öldüğünü öğrendiğimizde ise suskunluğumuz ve ezikliğimiz' daha da arttı. Herkesinüzerine olaydaki sorumluluk çökmüş kimsenin -ağzını bıçak açmıyordu. Hiç kimsenin de birşey yapmaya, olayı araştırmaya bu konuda açıklama yapmaya niyeti ve isteği 


yoktu. Bir süre sonra ö- 


lenlerin çoğunun bizim bulunduğumuz O tarafta olmadığını öğrenince, ne gariptir ki biraz rahatladık. Sanki böylece olaydaki sorumluluğumuz azalıyordu. 

Halkın Kurtuluşu gazeteyi bırakıp ortalardan yokolmuştu. Halkın Birliği ise hiç ortalarda gözükmüyordu. Onları günler sonra arayıp bulacak ve korkacak bir şey olmadığını ortaya çıkmalarının daha iyi olacağını söyleyecektik. 

İki gün sonra gazete bürosunu açtık. Ancak ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi bilmiyorduk. 
Basında yoğun bir karşı propaganda açılmıştı ama beklediğimiz kadar etkili değildi. Birçok gazete kafadan hikayeler uyduruyordu. 

İlk önceleri üzerimize yoğun bir baskının geleceğini bekliyorduk. Ancakbuda beklediğimiz gibi olmadı. Olaydan iki gün sonra çıkan Halkın Sesi gazetesi olayı ayrıntılı olarak inceliyor ve tertibe ışık tutuyordu. 
Yine ne gariptir ki, bu bize cesaret verdi. Bir hafta sonra çıkardığımız gazetede ise "MİT'in tertibine revizyonist DİSK yöneticileri çanak tuttu” diyerek önümüze geleni suçlamaya başladık. kendimizi de katılma-. 
mamızın doğru olduğuna katılsak da katılmasak da tertibin gerçekleştirileceğine, katılmakla kendimizi ispat ettiğimize inandırmaya çalıştık. 


BIZI 1 MAYIS'A GÖTÜREN ÇZGI 
SONRA SİSTEMLEŞTİ 


Olaydan dersler çıkaracağımıza, en iyi savunma saldırıdır diyerek, yaptığımızın doğru olduğu propagandasını yayıporduk. Kimimiz, "işçilerin tutumumuzu olumlu bulduğunu, işçi sınıfı hareketi böyle hareket etmelidir' dediğini bile söyleyebiliyordu. 
Bundan sonra saflarımız- da "biz güçlüyüz, yakarız yıkarız", "eylem herşey dir anlayışı hakim oldu. 
Kimseyi dinlemiyor, kimseden öğrenmek istemivorduk. Olaydan önce bizi sürekli uyaran Aydınlık ve Halkın Sesi'ni “karşı-devrimci, ihanet akımı"' ilan edivermiştik. 

Giderek bu çizgi sistemleşti ve hakim oldu. 
Ta ki, bu çizginin halka hizmet etmediğini, halka ve devrime zarar verdiğini yaşadığımız bir sürü tecrübeyle ve Aydınlık'ın bize karşı açtığı mücadelenin sonucunda görene kadar... 


Yarın Halkın Birliği yürüyüş kolu sorumlusu ve Halkın Kurtuluşu sorumlularından bir kişinin anlattıklarına yer vereceğiz. 
Ayrıca 1 Mayıs'tan haftalar sonra üç grubun yaptığı ortak değerlen- 


dirmenin önemli bölümlerine değineceğiz. 


a izi 


